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Terugblik op het Jubileumfeest
Op 16 juni j.l. vierde schutterij Onderling 
Genoegen het 105 jarig bestaan. 
De opening van deze feestdag werd gevierd 
met een H. mis in de Remigiuskerk, onder lei-
ding van pastor Harrold Zemann, speciaal voor 
deze mis was aan Liemers Harmonie Duiven en 
aan het Middenkoor gevraagd om gezamenlijk 
de muzikale begeleiding te verzorgen. Ere wie 
ere toekomt want beiden hebben het onder-
ste uit de kast gehaald om deze dienst tot een 
hele bijzondere viering te maken, de waarde-
ring hiervoor bestond uit een hartelijk applaus 
van de velen die hiernaartoe waren gekomen. 
Na afloop gingen alle genodigden en belang-
stellenden naar het Remigiusplein voor het 
maken van een groepsfoto van alle oud konin-
gen met partners, met direct daaropvolgend 
een vendelhulde. Daarna was het tijd voor een 
rondgang door Duiven, met een speciale koets 
een zogenaamde omnibus werd de optocht 
extra opgesierd. Gelet op de donkere wolken 
boven Duiven, natuur lijk gebeurde dat op het 
moment dat Duiven Noord werd aangedaan, 
evenals in 1996 bij het 100 jarig bestaan toen 
het geval was, werd besloten om via een inge-
korte route terug te keren naar CCOG. 
Daar werden de consumptiemunten met een 
herinnering aan het 105 jarig bestaan uitgereikt. 
Vervolgens kon eenieder aanschuiven voor de 
broodmaaltijd. In een feestelijk aan geklede 
CCOG deed voorzitter Piet Mathijssen het 
openingswoordje, daarna werd begonnen aan 
de goed verzorgde maaltijd, welke door 420 
personen werd bezocht. Onderwijl leek een 

wolkbreuk roet in het eten te gaan gooien, 
voor het verdere verloop van het middagpro-
gramma. Maar precies zoals het draaiboek dat 
aangaf konden wij om 13.00 uur starten met 
het ringsteken. Dit onderdeel was amusant 
voor deelnemer en toeschouwer, onder hen 
bevond zich burgemeester Zomerdijk, en nog 
eens 30 leden van OG. De strijd om ringsteek-
koning te worden spitste zich toe in een nek 
aan nek race tussen Piet Mathijssen en Kees 
van de Water waarbij Piet de uiteindelijke titel 
bemachtigde. Voor Geron Hugen verliep de 
strijd wat minder maar gelukkig kon hij na zijn 
val de dag al feestende blijven bijwonen. 
Volgens kenners hadden de paarden het reuze 
naar hun zin met dit kostelijke evenement, het-
zelfde gold voor hun al dan niet ervaren berij-
ders. Het geheel werd door spreekstalmeester 
Jan Verheij aaneengesproken, een deskundige 
jury zorgde voor het reglementair verloop van 
de wedstrijd. Daarna was het de beurt aan het 
koning der koningen schieten, na loting en 
vooraf gegaan door burgemeester, wethouders, 
pastor en onze huidige koning, barste de strijd 
los om de felbegeerde titel “koning der konin-
gen”.
Opmerkzaam was het schieten van Gerrit de 
Kinkelder te noemen, op eenennegentigjarige 
leeftijd wist hij de speciaal hiervoor opgetuigde 
vogel met een voltreffer te raken, dit resulteer-
de in een welverdiend applaus voor onze 
 oudste in leven zijnde oud koning. 
De kogelvanger was fraai opgesierd met tekst 
van het 105 jarig bestaan van de schutterij.

De strijd was vergelijkbaar met een spannend 
boek, je wil de afloop weten maar je moet 
eerst nog even geduld hebben, want de vogel 
bleek een taaie te zijn en bleef mooi op zijn 
plaats. Uiteindelijk was Willy Peters de gelukkige 
winnaar na een lange reeks van schoten. De 
strijd moest wel even voor wat hemels nat 
onderbroken worden maar dat mocht de pret 
niet drukken.
Na het schieten trok men naar het CCOG, 
waar muziek van eenmansband Meeuwisen 
voor de nodige stemming zorgde. Rond de 
klok van vier uur werd de oud koning der 
koningen Henk Peer onttroond en de nieuwe 
koning der koningen en de ringsteek koning 
gekroond, de jeugdvendeliertjes zorgden voor 
een prima uitgevoerde  vendelhulde.
Het bestuur van OG trad samen met Chris 
van de Ven op, om speciaal voor Henk Peer 
het lied 24 peren te zingen, omstreeks half vijf 
sloten wij het middagprogramma af.
Om acht uur werd het feest op een ouder-
wetse gezellige wijze voortgezet met muziek 
van Fashion, zij hebben ervoor gezorgd dat de 
ruim 650 leden genoten van een geweldige 
sfeervolle avond, die weliswaar een dik half uur 
later eindige dan gepland. Maar dat mocht de 
pret van deze gezellige jubileumdag niet hinderen. 
Na mijn oordeel mogen we met ons allen 
terugzien op een geslaagde en feestelijke dag 
van onze jubilerende schutterij.

Ben Berends
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Schuttersvrienden

Nog maar kort geleden hebben we 
een hoogtepunt binnen onze 
Schutterij Onderling Genoegen 
beleefd. Namelijk de viering van ons 
105-jarig bestaan op 16 juni j.l. Ik 
denk dat we terug kunnen kijken op 
een fantastische dag. Met een mooie 
Heilige Mis zijn we begonnen en 
met een gezellige feestavond geëin-
digd. Daartussenin hebben we een 
mooi programma afgewerkt. Ik wil 
nogmaals iedereen bedanken, die 
meegewerkt hebben om deze dag 
te doen slagen. Elke vijf jaren heb-
ben we een lustrumviering. Laten 
we samen ons best doen Onderling 
Genoegen de vereniging te laten 
blijven die hij nu is, met zijn vele tra-
dities, zijn vele trouwe leden en de 
goede onderlinge band binnen onze 
schutterij. Onderling Genoegen op 
naar de 110 jaar!
Als afsluiting van ons lustrumjaar 
organiseren we de Gelderse 
Kampioenschappen Vendelen Indoor 
op zondag 25 november 2001. Door 
de MKZ-crisis hebben we begin 
april op het laatste moment moeten 
besluiten dat dit festijn, wat op 8 
april zou plaatsvinden, uit te stellen. 
In de vorige Schuttersproat heb ik al 
aandacht gevraagd voor deze ven-
deldag. Ik doe dat nogmaals, want 
deze dag mag u niet missen. Zoveel 
vendeliers bij elkaar in een gezellig 
aangeklede sporthal de Endesprong. 
De toegang is gratis en er is ook 
voor een gezellige bar gezorgd. Zo 
kort voor onze jaarlijkse kermis, 
denk ik dat het bij veel mensen 
weer begint te kriebelen, want het 
O.G. feest van het jaar staat voor de 
deur. Tijd om eens even de zinnen 
te verzetten en gezellig te feesten.
Ik wens u fijne kermisdagen toe.

P. Mathijssen 
voorzitter

Ringsteekkoning 

ongelooflijk!

De eerste keer op zo’n brede Bels 
 zitten was best een beetje eng, laat 
staan dat je dan ook nog moet probe-
ren om een ring van de klos te steken. 
Maar het lukte in de eerste ronde 
zelfs twee ringen te steken, iets wat ik 
zeker niet verwacht had. Toen ik op 
dat paard zat dacht ik nog: Even heen 
en terug en dan heb je een zorg 
 minder. Dan ga je met een aantal 
schutters kampen in de volgende 
ronde. En ik moet eerlijk zeggen, het 
wordt steeds leuker. Als je dan met z’n 
tweeën overblijft, ga je ervoor. Met 
iedere keer heen een ring (het paard 
is heen nog te houden) en terug niet, 
want dan ging hij (of zij) zo hard dat 

je moeite had om erop te blijven. 
Zo hebben we toch nog een hele 
spannende strijd gehad en moesten 
we vele keren hetzelfde rondje ma ken. 
Totdat mijn tegenspeler Cees van 
Water miste en ik met een ring ver-
schil ringsteekkoning werd.
Het was een hele fijne ervaring, ik heb 
echter wel een paar dagen moeilijk 
gelopen, want die paarden zijn zo 
breed! 

Onderling Genoegen heeft een oud 
gebruik in ere hersteld en daar ben ik 
blij om. Niet omdat ik nu koning ben, 
maar omdat we er nu weer een leuke 
traditie bij hebben.
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niet alleen over de ont-
smettingsmatten op het 
marsparcours en het ver-
bod op het meenemen van 
paarden. Ondanks alle 
pogingen van de organisatie 
om er toch iets moois van 
te maken kan een schutters-
evenement op een kaal 
asfaltterrein toch niet echt 
bekoren. Van de andere 
kant, iedereen deed toch 
zijn best om er een geslaag-
de dag van te maken, met 
alle begrip voor de speciale 
omstandigheden. En al met 
al kan OG weer op een 
geslaagde dag terugzien. We 
mochten onszelf weer 
bovenin de klassementen 
terugvinden. Een 1e prijs 
voor de marswedstrijd, en 
dat terwijl de commandant 
geen paard mocht meene-
men en verplicht te voet 
mee moest doen. Wel een 
heel andere ervaring dan 
het prima overzicht dat je 
normaal gesproken hebt. 
Afzien dus voor de com-
mandant, maar de schutters 
hadden er wel plezier om 
geloof ik. Dan een 2e prijs 
voor het defilé. We krijgen 
die bochten maar niet netjes, 
blijkbaar. De aspirant vende-
liers en de jeugdvendeliers 
gingen elk met een derde 
prijs naar huis maar de 
grote verassing was toch 
wel het optreden van de 
senioren vendeliers. Een 
welverdiende 1e prijs viel 
hun deel. Wel jammer trou-
wens dat er niet werd mee-
gedaan aan de onderdelen 
solovendelen en korps 
showvendelen. OG heeft 
hierin denk ik toch een tra-
ditie in ere te houden. Kom 
op vendeliers, jullie kunnen 
het, dat weten we. Een spe-
ciaal woord van lof ook aan 
de bielemannen. Hoewel ze 

Terugblik door de hoofdcommandant
niet echt met de besten 
mee konden doen vochten 
zij zich helemaal leeg op die 
taaie stammen. Het totaal 
aantal 1e prijzen op dit con-
cours voor alle verenigingen 
was bijzonder laag zodat 
OG zich echt weer tot de 
besten mocht rekenen. En 
ook wel opvallend, zelfs die 
commandant te voet mocht 
met de prijs voor de beste 
commandant gaan strijken. 
Zou het dan toch niet 
alleen aan dat paard liggen? 
Schutters gefeliciteerd, het 
was weer een succesvol 
concours. Maar reken er 
wel op dat we volgend jaar 
onze bochtentechniek nog 
eens goed onder de loep 
gaan nemen.

Trouwens, na de kermis, op 
zondag 16 september, gaan 
we voor de afsluiting van 
het seizoen nog naar de 
Gelderse schuttersdag in 
Loil bij Didam. Dit evene-
ment waarin vele Gelderse 
schutterijen en gilden hun 
kunnen tonen is zeer de 
moeite van een bezoek 
waard. Een prima gelegen-
heid voor al diegenen die 
normaal gesproken niet met 
ons mee gaan om onze 
schutterij ook buiten de 
grenzen van Duiven aan het 
werk te zien en te vergelij-
ken met al dat andere 
schuttersmoois dat we in 
Gelderland kennen.

Iedereen een ouderwets 
gezellige kermis toegewenst 
en vergeet 16 september te 
Loil en 25 november in de 
Endesprong niet in de agen-
da’s te zetten.. 

Jullie commandant, 
Frans Dieker.

Een zeer indrukwekkende 
schuttersmis was het begin 
en daarna natuurlijk de 
gebrui kelijke ingrediënten 
van zo’n dag.. Heel speciaal 
vond ik wel het initiatief van 
de organisatoren om het 
ringsteken weer nieuw leven 
in te blazen. Een mooie 
baan uitgezet, werkelijk 
prachtige paarden en een 
prima ruiterkoning. Ieder 
jaar is misschien te veel van 
het goede, maar om de 5 
jaar mag dit onderdeel niet 
meer ontbreken. 

Uitstel beter dan 
afstel

Er zijn in het afgelopen jaar 
ook minder voorspelbare 
dingen gebeurd. Bij 2001 
denk ik ook aan MKZ. De 
mond en klauwzeercrisis die 
zo’n zware stempel drukte 
op dit schuttersseizoen. 
Diverse evenementen 
moesten worden afgelast. In 
de vorige schuttersproat 
hield ik nog een wervend 
verhaal om vooral het 
indoor vendelen op 8 april 
te bezoeken. Een enthousi-
aste groep schutters was al 
een hele tijd druk bezig met 
de organisatie. Eigenlijk was 
alles al helemaal voor elkaar. 
En toen werd het plotseling 

spannend. De MKZ leek 
dichterbij te komen. En dan 
die vergadering op die dins-
dagavond, vlak voor het 
evenement, een gespannen 
sfeer, wat gaan we doen. 
Zelfs de voorzitter van de 
federatie was aanwezig om 
mee te denken. Allerlei 
argumenten voor en tegen 
kwamen op tafel. 
Telefoontjes naar diverse 
mensen en instanties. Wat 
zijn de mogelijkheden, wat 
kunnen we doen. Wat zijn 
de risico’s, kunnen we die 
wel inschatten. Een discussie 
waar je eigenlijk niet uit 
komt. Gelukkig kwam plot-
seling alle medewerking van 
sporthal de Endesprong om 
in november een datum 
voor ons vrij te maken. Toen 
was de discussie snel voor-
bij. Uitstel is beter dan afstel. 
25 november gaan we er 
opnieuw voor. Het werk is 
niet voor niets geweest, en 
OG zal Duiven nog een 
prachtig evenement aanbie-
den.

speciale 
omstandigheden

Ook op de Kringdag in 
Spijk waren de sporen van 
de MKZ nadrukkelijk terug 
te vinden. En dan heb ik het 

Het schuttersjaar is al weer bijna om. 
In mijn beleving loopt een schutters-

jaar van kermis tot kermis en de 
 kermis 2001 staat weer voor de deur. 
Tijd om samen feest te vieren en ook 

een mooie gelegenheid om eens op 
het afge lopen jaar terug te zien. 

2001, vanuit OG bezien, dan denk je 
aan de  viering van het 105-jarig 

bestaan, een nieuw hoogtepunt in 
onze rijke  historie. 
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Opening Beeldentuin Thuvine
Op zaterdag 21 april was het 
dan zover. De Beeldentuin 
werd op deze middag officieel 
geopend. Dat de Schutterij 
Onderling Genoegen met De 
Liemers Harmonie Duiven 
hierbij aanwezig waren had 
een reden, namelijk de onthul-
ling van een beeld. Een beeld 
geschonken door Dhr. B. 
Jansen aan de  schutterij. 
Ons koningspaar Ton en 
Anneke Bouwmeester hadden 
in het bijzijn van Ben Jansen jr. 
de eer dit beeld te  onthullen. 
Wat tevens inhield dat het 
beeld officieel is over gedragen 
aan de Stichting Beeldentuin 
Thuvine.

Wij als schutterij willen de 
familie Jansen hartelijk  danken 
voor dit gebaar, zo wordt de 
traditie tussen de schutterij en 
Thuvine alleen nog maar 
 versterkt.

Koude Kermis...

Het was kermis in het 
dorp waar ik geboren 
ben, maar ik ben niet 
gaan kijken. Dat heb ik 
vorig jaar gedaan. Wat 
ooit het hoogtepunt van 
mijn kinderjaren was: 
Er was geen kop van jut 
meer, nergens kon je 
papieren roosjes schie
ten, geen ballentent te 
bekennen, geen draaior
gel te horen, de gerook
te paling van de vis
kraam was onbetaalbaar, 

de schommels waren 
opgedoekt en de dikke 
dame schijnt al jaren 
niet meer te komen. 
Maar dat was niet eens 
het ergste. Het ergste 
was dat de opwinding 
ontbrak. Destijds ging ik 
naar de kermis met krie
belende kuiten, bonkend 
hart en een hol gebracht 
hoofd. Ik kon met niets 
meer wachten. Ik was zo 
van slag, dat ik na een 
half uur nog steeds met 
de rijksdaalder, die mijn 

vader mij had meegege
ven, in mijn handen 
stond, want ik kon maar 
niet besluiten of ik eerst 
in de bots autootjes of 
toch maar beter eerst in 
de rups zou gaan. 
Natuurlijk nam ik altijd 
de verkeerde beslissing, 
wat tenslotte op allerlei 
teleurstellingen uitliep. 
Maar dat hoorde erbij. 
Kermis was avontuur, 
mislukking en tegenslag. 
Ik geloof dat dat het 
verschil is met nu. Nu 

lukt alles, nu maak je de 
juiste keuze en nu weet 
je precies hoe je die rijks
daalder stuk moet slaan. 
Is dat nu eenmaal 
ge beurd, dan rest je 
niets anders meer dan 
dan het verdrietig thuis
komen van een steeds 
koudere kermis.

met vriendelijk groet 
Th. van Diek



Redactiewisseling
Binnen de redactie van Schuttersproat heeft een wisseling 
plaatsgevonden. Carla Verhaaf heeft door drukke werk-
zaamheden moeten afhaken binnen de redactie. Ze heeft 
wel vanaf het ontstaan van de Schuttersproat met veel 
enthousiasme meegewerkt aan dit blad, waarvoor we haar 
heel hartelijk danken. 
Gelukkig hebben we een opvolgster gevonden voor Carla 
in de persoon van Esther Roording. Esther succes! Heeft u 
iets te melden wat schutters interesseert of een leuk 
 verhaal voor de Schuttersproat, stuur of mail het naar ons 
redactieadres.

Hulde aan onze jubilarissen

75 jaar lid : G.H.J. de Kinkelder
 : W.J. Vuulink

50 jaar lid : J.P.M. Willemsen

40 jaar lid : G.J.F. Basten
 : J.A. Peters
 : P.Th.A. Polman
 : A.J.A. Snelder
 : W.J.R. Staring

25 jaar functionaris : R.H.W. Peer

40 jaar functionaris : P.W.G. Driessen
 : W.J. Hofstede
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Op zaterdag 25 augustus a.s. zal voor 
de 21e achtereen volgende keer een 

taptoe worden georganiseerd. Met de 
taptoe van vorig jaar nog in het 

geheugen, waar het elitekorps “Lee 
Enfield” van onze schutterij de show 

stal met een prachtig optreden. 

Dit jaar is er alles aan 
gedaan om de kwaliteit van 
het programma van vorig 
jaar te evenaren. 
Enkele van genoemde korp-
sen scoren namelijk zeer 
hoog tijdens het Wereld 
Muziek Concours 2001 te 
Kerkrade. Dit jaar zijn er 
meer zitplaatsen op de 
 tribune te verkrijgen. De 

voorverkoop start op 
29 juli bij kantoorboek-
handel Verdouw, winkelcen-
trum de Elshof.
Alle vrijwilligers worden 
genodigd voor de vergade-
ring op maandag 20 augus-
tus, in het gebouw van 
Liemers Harmonie aan de 
Visserlaan 39 te Duiven, 
aanvang 20.00. 

Taptoe 2001

naar CCOG
Begin de Duivense kermis 
na de processie met een 
lekker glaasje in CCOG. Van 
14.00 uur tot 17.00 uur is 
hier  stemmingsmuziek en 
een gezellig sfeer. Loop 
eens een keertje binnen.

Het programma van de taptoe is als 
volgt:
20.00 uur: Opening: 21e Taptoe 

20.09 uur: Optreden: Liemers Harmonie Duiven

20.28 uur: Optreden: Arnhems Trompetter Korps 

  (Gala show).

20.47 uur: Optreden: Drum- en showfanfare 

  Van Limburg Stirum Band

21.06 uur: Optreden: Show- en Marchingband Jubal

21.25 uur: Optreden: Arnhems Trompetter Korps 

  (Boerenshow) AANRADER !

21.44 uur: Optreden: Show- en Marchingband 

  Flora Band

22.15 uur: Optreden: Gezamenlijke finale

Na de processie gezellig



Zondag 26 aug. : 

10.00 u. Opstellen schutterij bij CCOG
10.15 u. Schuttersmis voor de leden en overleden leden van de schutterij 
 met medewerking van de “Liemers Harmonie Duiven”
11.45 u. Rondgang van de jaarlijkse Processie
14.00 u. Stemmingsmuziek in CCOG tot 17.00 uur
19.00 u. Zaal open CCOG
19.30 u. Aanvang dansen
24.00 u. Einde dansen
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Maandag 27 aug. :

  8.30 u. Opstellen van de schutterij bij CCOG
  8.45 u. Afhalen Burgemeester, Wethouders en Pastores 
 Vendelhulde voor de Wereldlijke en Geestelijke autoriteiten 
 op het Remigiusplein. Daarna afhalen Koningspaar
11.00 u. Zaal open en aanvang dansen in het CCOG
12.00 u. Prijsschieten en aansluitend Koningschieten
14.30 u. Installeren nieuwe Koning
15.30 u. Einde dansen
18.00 u. Zaal open CCOG
19.30 u. Aanvang dansen
20.30 u. Prijs uitreiking vogelschieten
24.00 u. Einde dansen

Dinsdag 28 aug. :

08.30 u. Opstellen schutterij bij het CCOG
08.45 u. Afhalen nieuwe koningspaar
11.00 u. Zaal open en aanvang dansen in het CCOG
11.15 u. Vendelhulde Huize “Thuvine”
11.30 u. tot 13.00 u. Schieten op de geluksbaan voor dames van de leden
15.30 u. Einde dansen3
18.00 u. Zaal open CCOG
19.30 u. Aanvang dansen
20.30 u. Prijsuitreiking geluksbaan schieten
24.00 u. Einde dansen

Woensdag 29 aug.: 

Schuttersfeest
18.00 u. Zaal open CCOG
18.45 u. Opstellen schutterij bij CCOG
19.00 u. Afhalen Koningspaar
19.30 u. Aanvang dansen
20.15 u. Huldiging jubilarissen
  0.30 u. Einde dansen en schuttersfeest

Schutterij Onderling Genoegen 
Programma Duivense Kermis 2001 

De muziek zal wederom verzorgd worden door “Commercial Break”.
Uitreiking van de geweren alleen op vertoon van een geldig lidmaatschapskaart.
Het prijsschieten op de vogel begint met het nummer 579. Dit nummer staat vermeldt op de lidmaatschapskaart.
Diegene die de contributie betaald hebben, maar geen lidmaatschapskaart hebben ontvangen, kunnen deze als nog 
 ophalen op vrijdag 24 aug. 2001 a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur in het CCOG. Hiervoor zijn f 5,00 administratie kosten 
verschuldigd i.v.m. de te late betaling. Tevens is er op deze avond de gelegenheid om de contributie te betalen of lid te 
worden. Voor  vragen over contributie en lidmaatschap kunt U bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur naar : 0316-264800.
Het bestuur wenst u allen prettige kermisdagen toe.

Programma Duivense Kermis 2001 
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Het Koningschap
Wanneer dit stukje in 

de schuttersproat staat 
zit voor ons het 

koningsjaar er weer 
bijna op.

Maar het is een onver-
getelijk jaar geweest. 

Wij kunnen met ons 
 beiden er met veel 

 plezier op terug kij-
ken. 

In het begin als je onder de vogel 
staat en hij er dan toch een keer afvalt 
is al een hoogtepunt. Het was met z’n 
drieën een mooie strijd. Dan op de 
schouders van je mede bestuurslid 
door al die mensen menigte naar de 
schutterszaal.
Daar staat iedereen je op te wachten 
en te feliciteren. Anneke is intussen 
ook van de kermis gehaald en wordt 
door iedereen gefeliciteerd en zegt, ik 
ben op een dag nog nooit door 
zoveel mensen gekust. 
Ook bij haar viel toen een stuk span-
ning weg. Want ieder jaar is het toch 
maar weer in het achterhoofd, schiet 

hij hem eraf of niet. Die spanning zit 
er voor mij nu ook op, dat is een punt 
waar je vaak op gewezen wordt maar 
pas ervaart als je koning bent.
Als je dan als koning geïnstalleerd 
wordt begint het echte koningschap. 
De koningsketting om. 
Na de installatie begint het voor de 
koningin Anneke, van wat moet ik 
vanavond aan en als je thuiskomt het 
regelen voor de volgende dag. Wij 
hebben het geluk dat de kermistafel 
en de vrienden direct klaar stonden 
om ons te helpen op de dinsdagmor-

gen met de ontvangst van alle notabe-
len, schutters en de Liemers 
Harmonie en ook te zorgen voor een 
barricade. Wij hoefden ons nergens 
zorgen over te maken alles werd 
geregeld. Dit is ook weer een hele 
gewaarwording en geeft een fijn 
gevoel.
Die dinsdag is dan ook een geweldige 
dag waar je in een roes leeft. Eerst al 
die mensen achter het huis in de zon, 
De goede kant van de rijksweg, dan 
de rondtocht door Duiven met de 
aubade bij Thuvine en daarna met het 
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Wilhelmus onder de vaandels de zaal 
in. Het is een geweldige dag.
Het is voor Anneke de eerste keer 
dat zij zo de zaal binnen komt en daar 
was ze zeer van onder de indruk.
Na de mooie kermis en schuttersdag 
hadden wij binnen 14 dagen een con-
cours. Hier was het ook weer konings-
schieten, maar dat is toch heel anders 
dan bij onze schutterij. 
Wij schieten met 14 mm loden kogels. 
Bij andere schutterijen schieten ze 
met 6 mm.
Bij het concours in nieuw Wehl kwam 
er ook geen eind aan het schieten. 
Maar verder was het een leuke en 
indrukwekkende dag en zeker om het 
als koningspaar mee te maken. Voor 
mij als koning is het niet zo’n verande-
ring met de vergaderingen. De voor-
zitter heet je welkom als koning maar 
je bent toch nog tegelijk secretaris 
Dus ik kende de vergaderingen al.
Wel was het weer voor ons mooi om 
de federatieve koningsdag in januari 
mee te maken. Hier waren alle 

koningsparen van de Gelderse federa-
tie bijeen. Ook werd daar het keuren 
van de koningsparen uitgelegd. Maar 
goed dat dit niet meer bij ons 
gebeurt. Dit is voor ons toch niet zo’n 
prettig idee om gekeurd te worden.
Het indoorvendelen, waar wij voor 
uitgenodigd waren, is jammer genoeg 
door de MKZ uitgesteld. Maar wij 
hebben toch nog het onthullen van 
een beeld in de beeldentuin bij 
Thuvine en het 105 jarig bestaan van 
onze schutterij. De opening van de 
beeldentuin met de onthulling van het 
beeld dat onze schutterij geschonken 
heeft was toch weer iets extra’s En 
het 105 jarig bestaan was een prachti-
ge dag met de nodige in- en ontspan-
ning. Voor mij was vooral de eerste rit 
van het ringsteken mooi. Het gekletter 
van de koningsketting op het paard 
gaf een echte kick.
Voor Anneke was dit ook weer een 
dag van koningin zijn zoals met de 
kermis.
Tussendoor zijn wij toch nog op con-

cours in Spijk geweest. Dit was ook 
weer iets bijzonders. door de MKZ. 
Een aangepast winderig concours 
maar toch wel mooi. 
Dus wat ons betreft was dit een bij-
zonder en een mooi jaar waar wij bei-
den met veel genoegen op terug 
 kijken. Ook onze kinderen hebben het 
een mooi jaar gevonden en kijken er 
ook met veel plezier op terug.
Wij willen dan ook iedereen 
 bedanken die het voor ons een 
onvergetelijk jaar hebben gemaakt. 
Voor het nieuwe koningspaar willen 
wij zeggen het lijkt een hele stap maar 
voor je het weet is het jaar weer 
voorbij en wij hopen dat zij net zo 
kunnen genieten als wij gedaan heb-
ben. 
En namens Anneke kan ik alle dames 
van de nieuwe koningskandidaten veel 
plezier toe wensen en het is beslist de 
moeite waard om door de hele 
 schutterij op handen gedragen te wor-
den.

Ik heb een prachtige dag gehad!
Het feest van ons  105-jarig bestaan is 

weer voorbij. Met heel veel voldoening 
kijk ik samen met mijn vrouw Nellie 

op deze dag terug. 

Het hoogtepunt van deze dag was 
voor mij de titel "Koning der Koningen". 
In 1978 ben ik koning geweest en de 
laatste jaren heb ik ook weer meege-
daan met het koningsschieten, maar 
het geluk was nog niet met me. Ook 
dit Koning der Koningen schieten was 
voor mij net zo spannend als het 
gewone koningsschieten. Bij het 170e 
schot viel de “vogel”, die de naam 
vogel allang niet meer verdiende, naar 
beneden. Ik vond het een eer om te 
winnen. Na een voor mij zo moeilijk 
jaar, was dit een geweldige terugkomst. 
De vele felicitaties en de huldiging in 
de zaal hebben op mij maar ook op 
Nellie een grote indruk gemaakt. Ook 
de herinnering, een bronskleurig 
schuttersbeeldje, was voor mij een 
complete verrassing. Koning der 
Koningen is een titel die je vijf jaren 
mag dragen en ik hoop dan ook deze 
titel over vijf jaar in goede gezondheid 
door te geven.


