
Schuttersvrienden

Vers in het geheugen ligt mij nog het 

Landjuweel j.l. juni in Zevenaar.

Voor de meeste deelnemers, maar 

ook voor de vele toeschouwers een 

fantastische dag, waar vooral de 

“broederschap”, die bij schutterijen 

en gilden zo belangrijk is, overal te 

proeven was.

Een “zonnige“ dag met een dubbele 

betekenis.

Voor de meesten van ons zit de 

zomervakantie erop en het leven 

van alledag gaat weer verder.

De Duivense kermis is voor velen 

een welkome onderbreking. Bijna is 

het weer zover! Voor velen een 

hoogtepunt in het jaar. Ook hier die 

sfeer van broederschap, saam-

horigheid en gezelligheid.

Als ik denk aan de komende kermis, 

gaat ook door mijn gedachten de 

vele vrijwilligers die voor, tijdens en 

na dit feest, maar ook het hele jaar 

door, hand- en spandiensten 

verrichten. Zonder namen te 

noemen, dank ik jullie hiervoor, jullie 

zijn onmisbaar.

Meteen na de kermis, op 31 

augustus en 1 september gaan we 

op naar  Doornenburg voor de 

jaarlijkse federatieve afsluiting van 

het schuttersjaar. Het kersverse 

nieuwe koningspaar, nog maar net in 

functie, presenteren we dan aan de 

andere schutterijen.

Koningskandidaten wil ik dan ook 

veel succes wensen. Je moet het 

ééns meegemaakt hebben.

Ik wens u allen hele fijne kermis-

dagen toe.

P. Mathijssen

voorzitter
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Het Landjuweel is het 
belangrijkste feest van de 
55 jaar oude Gelderse 
Federatie van Schutterijen 
en schutters gilden Sint 
Hubertus, dat een keer in de vijf jaar wordt gehouden. 
Dit jaar was het Landjuweel op 31 mei, 1 en 2 juni in 
Zevenaar. Hieraan namen 51 
schutterijen en gilden deel met in 
totaal 2889 schutters. Onder hen 
was ook onze eigen schutterij.  

Landjuweel 2002 in Zevenaar

op zaterdag gevolgd door een receptie en 

een feestavond. Zondag was het 

hoogtepunt. In de openlucht werd 

begonnen met een pontificale hoogmis 

met als voorganger kardinaal Simonis.

Daarna startten de schutterijen te paard 

en/of te voet met een rondgang door 

Zevenaar die anderhalf uur duurde. 

Onderweg werd bij het gemeentehuis een 

defilé gehouden.

Vervolgens keerde men terug op het 

feest terrein waar allerlei demonstraties en 

wedstrijden werden gehouden. Ook werd 

er geschoten om de titel van Landjuweel-

koning. Onze eigen koning Geert Roelofs 

haalde hierbij de linkervleugel naar 

beneden (hulde).

Het weer was op deze dag heel erg 

zonnig en dat resulteerde erin dat het 

thema: Broederschap, Trouw en Dienst-

baarheid een bijzondere invulling kreeg.  

Op vrijdagavond opende het schutters-

evenement met een verbroederingsfeest 

Herinnering aan het Landjuweel “De vier 

Tamboers”
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We horen er allemaal bij
Daar zit ik mooi te kijken. Morgen, 1 juli, 

verwacht de redactie weer de 

halfjaarlijkse bijdrage voor 

schuttersproat. En, we raden het al, nul 

komma niks geen inspiratie. Natuurlijk, ik 

kan het hebben over het afgelopen 

landjuweel in Zevenaar. Een mooi 

evenement en de schutterij kwam er 

prima voor de dag. Onze groep, in vol 

ornaat, op volle sterkte, mag nog steeds 

gezien worden. Maar dat heb ik in dit 

stukje natuurlijk al vaker geschreven. Dat 

is geen nieuws meer. Ik kan het ook 

hebben over de oefenavonden van de 

afgelopen maanden. Vorige keer liet ik 

merken dat we die oefening echt nog 

wel nodig hebben. En geoefend hebben 

we. Onder het kritisch oog van 

2 juryleden van de federatie werden we 

eens flink op de feiten gedrukt. Het was 

een puinhoop de eerste avond, laten we 

het maar toegeven. Maar zowaar, na de 

derde avond konden we echt zeggen 

dat we flink vooruit zijn gegaan. Het 

bochtenwerk gaat steeds meer lijken op 

de theorie. Dat bleek toch moeilijker 

dan verwacht. En we zijn er ook achter 

op hoeveel verschillende manieren je 

een sabel kunt vasthouden. En dat 

terwijl het toch echt de bedoeling is om 

allemaal hetzelfde te doen. Ook dat ging 

de laatste keer zichtbaar beter. Met dank 

aan de schutters die meegeoefend 

hebben. Uiteindelijk toch wel zo’n 60 

heb ik er gezien. En die hebben met 

elkaar laten zien dat er met een beetje 

inzet veel te bereiken is. Prima werk. En 

die andere 30 dan? Tja, daar zou ik het 

in dit stukje ook over kunnen hebben. 

Terugkijkend op de oefenavonden is dat 

eigenlijk de vraag die is blijven hangen. 

Hoe betrek je nou de vaste groep 

wegblijvers bij de schutterij. Want het is 

een vaste groep. Op de repetities 

steeds dezelfde gezichten. Dat betekent 

dat het ook steeds dezelfde mensen zijn 

die niet komen. Waarom niet, vraag je je 

af. Of misschien moet je wel vragen 

waarom die anderen wel komen. Wat 

trekt ons eigenlijk naar die schutterij. 

Een interessante vraag wel. Begin eerst 

maar eens bij je zelf. Wat trekt mij naar 

die schutterij. Da’s nog best lastig. 

Natuurlijk was ik als klein jongetje onder 

de indruk van al die mannen in die 

mooie uniformen. Natuurlijk was ik trots 

op mijn vader, die schijnbaar zonder 

moeite die hele club de goede kant op 

stuurde (later leerde ik wel dat daar 

toch iets meer bij komt kijken). Als klein 

jongetje wil je daar natuurlijk bij horen. 

Om dezelfde reden wilde je tenslotte 

ook politie of brandweer worden. Later, 

als vendelier, ging ook de sportieve 

prestatie een rol spelen. De schutterij 

als sport. Je wil de beste zijn, als groep, 

en ook individueel. En dan is het 

natuurlijk heerlijk als je lid bent van O.G. 

Want traditioneel hadden we altijd een 

gedreven vendelierskorps. Altijd wilden 

we net even iets meer laten zien dan de 

anderen. Naast het klassieke vendelen 

ook een showprogramma. Vendelen 

tijdens de mars. Natuurlijk moest je ook 

met onze vendels kunnen gooien. En 

altijd was er wel een vendelier van OG 

sterk vertegenwoordigd bij het 

acrobatisch vendelen. De schutterij als 

sport dus. Als mogelijkheid om je te 

kunnen onderscheiden van anderen. Kijk 

eens wat ik kan, kijk eens hoe goed ik 

ben. Ook een reden om er bij te willen 

horen. Als bestuurder van de federatie, 

en ook als commandant van O.G. krijg 

je vervolgens te maken met heel veel 

mensen die elk weer op hun eigen 

manier zich betrokken voelen bij hun 

schutterij. En dan heeft het vaak 

helemaal niets te maken met het mooie 

uniform waar je trots op kunt zijn. Dan 

heeft het ook niets te maken met een 

sportieve prestatie waarmee je je kunt 

onderscheiden. Dan praat je met 

mensen over historisch besef. Dan gaat 

het over eeuwenoude tradities die wij 

samen behouden. Maar vaak is het ook 

helemaal niet zo diepzinnig. Vaak is het 

een emotie. De kick van een welgemikt 

schot. De tranen in de ogen van een 

nieuwe koning. De blije gezichten bij 

een bejaardencentrum tijdens een 

serenade. En vergeet vooral ook niet de 

ontmoeting. Het bijpraten 

met oude bekenden die je 

alleen nog met kermis en 

schuttersfeest tegenkomt. 

Het wegvallen van 

maatschappelijke verschillen 

en het gevoel van 

broederschap. Een schutterij 

is veel meer dan een groep 

mensen in uniform die 

netjes recht lopen en een eerste prijs 

willen behalen. De schutterij is een 

stukje maatschappij waarin je je kunt 

onderscheiden als je dat wilt, maar 

waarin je je vooral geborgen kunt 

voelen. Dat gevoel van “erbij willen 

horen” vindt vooral zijn oorsprong in 

het gevoel dat je er ook echt bij hoort 

als je er eenmaal bij zit. Binnen een 

schutterij is plaats voor iedereen, met of 

zonder uniform. 

Met of zonder de wil om altijd eerste te 

willen zijn. En dat is het toch waar 

iedereen behoefte aan heeft. Een 

plaatsje in een groep mensen waar je je 

goed kunt voelen zonder dat je zelf 

persé goed hoeft te zijn. Dat trekt ons 

naar de schutterij. 

Geeft dit alles nu een antwoord op de 

vraag waarom een groep mensen 

regelmatig wegblijft van de repetities. 

Niet echt natuurlijk. Onze sportieve 

prestatie kunnen we natuurlijk alleen 

waarmaken als we er samen voor gaan. 

Misschien moet ik wel zeggen: ook jullie 

horen er bij. Laat ook zien dat je er bij 

hoort.

Jullie commandant, Frans Dieker. 

Vaak is het een emotie. De 

kick van een welgemikt 

schot. De tranen in de ogen 

van een nieuwe koning. 

De blije gezichten...



O

Z

Schuttersproat 3

Colofon
Schuttersproat is een uitgave 
van schutterij Onderling 
Genoegen.

Redactie
Piet Mathijssen, Geert 
Roelofs, Ben Berends, Esther 
Roording

Medewerking
Joop Harmsen

Vormgeving
Esther Roording

Druk
GrafiEvers, Duiven

Redactie-adres
Redactie Schuttersproat
P/a Heilweg 3a
6922 JC Duiven
Email: pjmathijssen@hetnet.
nl

Afsluiting winterseizoen 2001-2002 

Hand-en Kruisboog Groep

Op dinsdag 23 april j.l. werd 
het winterseizoen op een 
ludieke wijze afgesloten, 
waarbij ook het bestuur van 
O.G. was uitgenodigd.

boogschieten was de eerste 

prijs voor Piet Mathijssen.

In de werkplaats van de familie 

Bouwmeester werden de 

afgelopen maanden nieuwe 

draagbogen gemaakt, deze 

werden door de voorzitter op 

deze avond aangeboden.

Hans Hofstede, Wouter de 

Kinkelder, Antoine en Marloes 

Bouwmeester mogen met 

recht trots zijn op het resultaat.

Door Herman Booltink van 

occasioncentrum Opgenoort 

werd een Wisselbeker voor de 

Kruisbooggroep aangeboden. 

Saskia Hoekstra werd in de 

A klasse 1e en ging met de 

beker naar huis. Co Langenbach 

werd in de B klasse 1e en 

Herman Booltink won de 1e 

prijs in de aspirant klasse. 

Henk Peer won de 1e prijs bij 

de handbooggroep en werd 

daarmee voor de 5e keer 

winnaar van de wisselbeker die 

hij dan ook mag houden.

Hans van Bon werd tweede 

en Rudy Peer won de 3e prijs.

De voorzitter Piet Mathijssen 

stelde namens O.G. een 

nieuwe wisselbeker beschik-

baar voor de handbooggroep.

De Prijzen bij de jeugd gingen 

naar : Pim Kersten die de 1e 

prijs plus de wisselbeker won 

bij de junioren.Bij de aspiran-

ten won Mark Egging de 1e 

prijs. Donny Harmsen kreeg 

de aanmoedigingsprijs bij de 

aspiranten.

De hand- en kruisbooggroep 

die zich mag verheugen in een 

steeds groeiende belangstelling 

sloot de avond op een 

gezellige manier af met een 

hapje en drankje.

Op deze avond mochten alle 

aanwezigen schieten op een 

blinde kaart en na kampen 

werden er twee eerste prijzen 

uitgereikt.

Bij het handboogschieten was 

de eerste prijs voor Hester 

Nijhof en bij het kruis-

Gelderse Vendeliers openen 
schuttersseizoen 2002

Zondag 14 april j.l. 

organiseerde schutterij St. 

Martinus uit Dichteren het 

Gelders Kampioenschap 

Vendelen Indoor, ter 

gelegenheid van het 50 jarig 

bestaan van deze vereniging.

Dat deze dag niets aan het 

toeval werd overgelaten bleek 

al snel. Alle onderdelen 

werden in een strak schema 

afgewerkt.

Het indoorvendelen spreekt 

steeds meer vendeliers aan, 

gezien het grote aantal 

vendeliers dat aanwezig was 

om hun kunsten te laten zien.

Vooral het showvendelen en 

acrobatisch vendelen sprak het 

publiek aan dat in grote getale 

gekomen was.

De senioren vendeliers van 

O.G. behaalden een eerste 

plaats in de superieure A 

klasse klassiek vendelen.

De jeugdvendeliers behaalden 

een tweede plaats in de 

ereafdeling. Helaas was er voor 

de aspiranten geen prijs, al met 

al toch een geslaagde dag in 

Dichteren.

V.l.n.r. staand: Hans van Bon, 

Henk Peer, Co Langenbach, 

Hester Nijhof en Piet Mathijssen.

Zittend: Rudy Peer, Saskia Hoekstra, 

Herman Booltink en 

Donny Harmsen
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ADVERTENTIE

Deelnemers aan deze taptoe zijn:
•	Liemers	Harmonie	Duiven
•	Pasveerkorps	Leeuwarden	(Mars	parade)
•	KDO	Groessen
•	Oranje	IJsselmuiden
•	Wielrijderskorps	Cresendo	Opende
•	Pasveerkorps	Leeuwarden	

(Showoptreden) 

Mededeling:
Alle vrijwilligers worden genodigd voor de 

vergadering op maandag 19 augustus, in 

het gebouw van Liemers Harmonie aan 

de Visserlaan 39 te Duiven, aanvang 20.00.  

Voor informatie:  Ben Berends 0316-261702

Taptoe 2002

Op zaterdag 24 augustus 
a.s. zal de Liemers Harmonie Duiven 
voor de 22e keer een taptoe 
organiseren. 

Deze taptoe zal er een worden die u niet 

gauw zult vergeten. Aan bezoekers van 

alle leeftijden is gedacht, er treden o.a. het 

wielrijderskorps Crescendo uit Opende 

en als topper het Pasveer korps uit 

Leeuwarden op.

De voorverkoop hiervan start vanaf  5 

augustus bij de Read Shop in het 

winkelcentrum de Elshof te Duiven.

50 jarig jubileum
Tonnie Kersten

Theo Mattijssen

Bennie Nijland (Kastanjelaan)

Wij feliciteren… Jubilarissen
Gehuldigd wegens 75 jaar lidmaatschap: 

Gerrit de Kinkelder en Willem Vuulink

Duuvese kermis 2002

Kom de dröge kèl nao de 

processie efkes smeren in 

het CCOG.

Die Entertainer mik hier `s 

middags gezellige meziek 

vanaf `n uur of twee.

40 jarig jubileum
Jan Franken

Bennie Nijland (Dahliastraat)

25 jaar functionaris
Willie Peters

van de bestuursleden 

met medewerking van 

de hand- en kruis-

booggroep. Er werd geschoten met de 

kruisboog, de handboog en het pistool op 

de geluks baan en op busjes. Gijs Boss, Pim 

Boss, Guus Daams en Sjors Kersten waren 

deze avond de beste schutters. We 

kunnen terug zien op een geslaagde 

avond, die volgend jaar weer zijn vervolg 

krijgt, als de jeugd zich tenminste opgeeft 

om mee te doen.

De middag voor de kleintjes moest 

wegens gebrek aan belangstelling helaas 

worden afgelast, jammer voor diegene die 

zich wel hadden opgegeven maar ook 

voor de dames die deze middag hadden 

georganiseerd.

Met behulp van een los antwoordvel bij 

deze schuttersproat, wil het bestuur graag 

weten hoeveel jeugd er bij de leden is, en 

wat nog belangrijker is, bestaat er 

belangstelling voor een jeugdmiddag?

Voor iedereen die dit formulier tijdens de 

kermis inlevert, is er een verassing.

Jeugdactiviteiten

Vrijdag 5 april j.l. werd er voor de oudere 

jeugd van de leden van OG. een schiet-

avond georganiseerd door de vrouwen 

Gehuldigd 

afgelopen 

schutersfeest: 

Piet Driessen 40 

jaar functionaris, 

Willie Hofstede 40 

jaar functionaris, 

Rudy Peer 40 jaar 

functionaris
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Kermisprogramma Schutterij O.G.
   9.45 u. Opstellen schutterij bij CCOG
 10.00 u. Schuttersmis voor de leden en overleden leden van de 
  schutterij met medewerking van de “Liemers Harmonie Duiven” 
 11.30 u. Rondgang van de jaarlijkse Processie
 14.00 u. Stemmingsmuziek  in CCOG tot 17.00 uur
 19.00 u. Zaal open CCOG
 19.30 u. Aanvang dansen.
 24.00 u. Einde dansen.

 8.30 u. Opstellen van de schutterij bij CCOG.
 8.45 u. Afhalen Burgemeester, Wethouders en Pastores, vendelhulde voor de 
  Wereldlijke en Geestelijke autoriteiten op het Remigiusplein. Daarna 
  afhalen Koningspaar.
 11.00 u. Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
 12.00 u. Prijsschieten en aansluitend Koningschieten.
 14.30 u. Installeren nieuwe Koning.
 15.30 u. Einde dansen.
 18.00 u. Zaal open CCOG.
 19.30 u. Aanvang dansen.
 20.30 u. Prijs uitreiking vogelschieten.
 24.00 u. Einde dansen.

  Schuttersfeest 
 18.00 u. Zaal open CCOG.
 18.45 u. Opstellen schutterij bij CCOG.
 19.00 u. Afhalen Koningspaar.
 19.30 u. Aanvang dansen.
 20.15 u. Huldiging jubilarissen.
 0.30 u. Einde dansen en schuttersfeest.

 8.30 u. Opstellen schutterij bij het CCOG.
 8.45 u. Afhalen nieuwe koningspaar.
 11.00 u. Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
 11.15 u. Vendelhulde Huize “Thuvine”.
 11.30 u. tot 13.00 u. schieten op de geluksbaan voor dames van de leden.
 15.30 u. Einde dansen.
 18.00 u.  Zaal open CCOG.
 19.30 u. Aanvang dansen.
 20.30 u. Prijsuitreiking  geluksbaan schieten.
 24.00 u. Einde dansen.
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De muziek zal dit jaar verzorgd worden door 
“Commercial Break”.

Uitreiking van de geweren  alleen op vertoon van een geldig 

lidmaatschapskaart.

Het prijsschieten op de vogel begint met het nummer 451. 

Dit nummer staat vermeld op de lidmaatschaps kaart.

De personen, die de contributie betaald hebben, maar geen 

lidmaatschapskaart hebben ontvangen, kunnen deze alsnog 

ophalen op vrijdag 23 aug. 2002 a.s. van 19.00 uur tot 21.00 

uur in het CCOG.  Voor te late betaling zijn  3,40 

administratie kosten verschuldigd. Tevens is er op deze 

avond de gelegenheid om de contributie te betalen of lid te 

worden. Voor vragen over contributie en lidmaatschap kunt 

u bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur naar: 0316-264800.

Het bestuur wenst u allen prettige kermisdagen toe.

nu alvast noteren!

Op zondag 12 januari 2003 is er weer een gezellige
Nieuwjaarsbijeenkomst in ccog
Hoe en wat wordt nader bekend gemaakt.



M

Schuttersproat 6

Koningschap moet je beleven

Zoals beloofd in de vorige 

schuttersproat een verhaal 

over het koningschap. Zo 

wil ik terug gaan naar 

maandag 27 augustus 

2001. 

Met een welgemikt schot breekt de vogel 

in tweeën en valt. De ontlading is enorm 

en dan te bedenken dat je voor de eerste 

keer mee schiet, om zogenaamd eens de 

sfeer en de spanning te proeven. De 

felicitaties en omhelzingen vallen je ten 

deel, daarna op de schouders naar de zaal 

toe. Vanaf dat moment leef je in een roes, 

er komt zoveel op je af. Maar gelukkig zijn 

er bij O.G. mensen die heel veel voor je 

regelen. In de zaal komt er aan de 

felicitaties voor mij en Wilma bijna geen 

eind. Op de troon zie ik mijn vader zitten 

die echt geniet van de belangstelling, trots 

poserend met de in tweeën geschoten 

vogel. Ook de kinderen Wendy en Twan 

zijn inmiddels van school gehaald en 

genieten van het feestgedruis. Aan het 

eind van de middag thuisgekomen even 

tijd om bij te komen, maar niet voor lang, 

want de buurt en de kermistafel is al druk 

in de weer om een heuse barricade te 

bouwen. Met zwaar materieel wordt onze 

inrit een bijna onneembare vesting, maar 

die zorg is voor de bielemannen 

morgenvroeg.

Dinsdagmorgen een drukte van belang in 

en rond het huis. Ik zie de barricade-

bouwers, jenever en worst in de takken 

hangen en onze hond, die daar dankbaar 

gebruik van maakt.

De schutterij is inmiddels gearriveerd en 

de bielemannen beginnen met hun klus, 

maar zien al snel dat er andere middelen 

nodig zijn dan een bijl en een pikhouweel. 

Maar de buurt zou de buurt niet zijn 

geweest als er niet voor een flinke Jeep 

werd gezorgd, waarmee Walter Rutten de 

boomstammen op een veilige afstand 

sleepte.

De serenade, die we daarna mochten 

ontvangen verraste niet alleen ons maar 

ook veel buurtgenoten, die het van zo 

dichtbij konden meemaken. 

Na een rondgang door Duiven 

aangekomen in het C.C.O.G. waar voor 

ons het Wilhelmus werd gespeeld terwijl 

wij als koningspaar met de kinderen naar 



veel applaus oogste ons koningspaar tijdens 

de optocht in Zevenaar.

de troon begeleid werden, dat geeft je 

toch wel een apart gevoel. ‘s Avonds is 

het een dolle boel, zeker als je een 

optreden mag verzorgen als kabouter 

Plop samen met de piassen.

Woensdagavond de schuttersavond. 

Traditioneel is de huldiging van de leden 

met een echt schuttershart. Denk maar 

aan Gerrit de Kinkelder en Willem Vuulink 

die maar liefst 75 jaar lid zijn van O.G., iets 

wat tot nu toe nog niet was 

voorgekomen binnen onze schutterij. Na 

een gezellige avond kwam er een eind aan 

de Duuve(n)se kermis.

Wij willen iedereen bedanken, die heeft 

bijgedragen aan deze prachtige dagen.

Terugblik op de 

gebeurtenissen in 

het afgelopen 

"koningsjaar"

Na al dat kermisgebeuren gaat het leven 

van een koningspaar gewoon door met 

het bezoeken van vele activiteiten. 

Allereerst de federatiedag, zondag 16 

september 2001 in Loil. De dag begon 

met redelijk mooi weer, maar toen O.G. 

mocht beginnen aan de rondgang, waren 

de weergoden ons slecht gezind. De hele 

middag bleef het buiig, veel activiteiten 

moesten worden afgelast. Het federatie 

koningschieten kon gelukkig wel doorgaan. 

Maar met 9 mm-kogels duurde het wel 

lang voordat bekend werd wie er koning 

was. Toch een geslaagde, maar vooral een 

natte en koude dag.

Op zondag 25 november stond O.G. 

opnieuw in de belangstelling, want het 

eerder afgelaste Gelders Kampioenschap 

Indoorvendelen werd deze dag gehouden. 

We hebben het allemaal kunnen lezen in 

de krant, een geslaagde dag. Als 

koningspaar kunnen we terugkijken op 

een prachtige dag.

De Promnight, een muzikale happening op 

vrijdag 8 en zaterdag 9 maart was zeker 

de moeite waard om aan mee te doen. 

Op zaterdag mochten de besturen van de 

schutterijen met koningsparen uit de 

Gemeente Duiven de avond openen met 

een Afrikaanse percussie-act. Met een 

kleine oefening vooraf werd het een leuk 

optreden. Ook van de andere optredens 

hebben we erg genoten.

Enigszins teleurgesteld waren we wel toen 

we hoorden dat de Kringdag van de 

Liemers in Duiven niet doorging. Dat hield 

ook in dat er niet voor het 

kringkoningschap geschoten kon worden.

Wat niet veel koningsparen hebben 

meegemaakt konden wij wel meemaken, 

namelijk het kampioenschap van 

voetbalvereniging DVV. Op zaterdag 25 

mei brachten wij als O.G. een serenade 

tijdens de kampioensreceptie.

Het evenement waar we heel veel leuke 

herinneringen aan hebben was het 

Landjuweel in Zevenaar, een driedaags 

schuttersfestijn. 

Zaterdag 1 juni was er een drukke 

receptie in een informele sfeer. 

Zondagmorgen was er een pontificale 

Hoogmis in de open lucht en het was 

schitterend zomerweer. Daarna een 

prachtige rondgang door Zevenaar, waar 

duizenden mensen langs de kant stonden. 

Veel schutterijen uit Gelderland. Limburg 

en Brabant waren hierbij aanwezig in 

prachtige uniformen en met mooie 

attributen. Het hoogtepunt van deze 

middag was het Landjuweel 

koningschieten. Eerst moesten de prijzen 

verschoten worden, wat mij de 

rechtervleugel opleverde, daar was de 

derde prijs aan gekoppeld.

Bij het schrijven van dit verhaal hebben 

we nog de Taptoe en de schuttersmis met 

de jaarlijkse processie vóór ons. 

Maandagmorgen 26 augustus zullen we de 

schutterij en de Liemers Harmonie nog 

een keer ontvangen.

‘s Middags zal de nieuwe koning gehuldigd 

worden. En dan kunnen wij, Geert, Wilma 

en de kinderen Wendy en Twan zeggen: 

Koning zijn van Onderling Genoegen 

moet je beleven.

Zou deze commandant ook dit jaar weer bij 

Thuvine zijn?
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Hoe was het toen...

Beste redactie
Met belangstelling las ik het 

stuk "De vier koningen uit de 

Koningstraat ‘t Buske" uit de 

Schuttersproat van april j.l.. 

Daarin werd geschreven dat 

het in het 105-jarig bestaan 

van Schutterij Onderling 

Genoegen nog nooit is 

voorgekomen dat uit één 

straat 4 koningen een medaille 

aan de koningsketting konden 

toevoegen. Volgens mij is er 

nog een straat in Duiven, die 

een dergelijk kunstje geflikt 

heeft nl. de Lombokstraat. 

Koningen in de Lombokstraat 

waren: 

1960: G.F. Wieleman

1965: J.H.G. Willink

1968: G. van Hummel

1998: L.J.M. de Kinkelder. 

Gerrit Wieleman werd 

weliswaar op de Woerd (bij 

zijn ouderlijk huis) opgehaald, 

maar hij woonde in de 

Lombokstraat. Mocht dit niet 

meetellen, dan heb ik nog een 

andere optie. 

Koningen in de Woerdstraat:: 

1960: G.F. Wieleman, 

(afhaaladres ouderlijk huis op 

de Woerd)

1963: F.G. Wieleman

1979: H.W.F. Peer

1992: J.J.Th. Willems

Verder kan het ook nog zijn 

dat de Rijksweg een viertal 

koningen heeft geleverd: 

1917: P. Heling zou, zoals 

verteld werd door Jan 

Wieleman (ex-penning-

meester) achter Theet Sanders, 

de kapper, hebben gewoond. 

Dit was een doodlopende weg 

en hoorde derhalve bij de 

Rijksweg.

1980: A. Gerritsen

1993: Th.J.M. Jansen

2000: A.W.M. Bouwmeester

Tot zover deze opmerking 

m.b.t. “De vier koningen uit de 

Koningsstraat”.

M. vr. gr. Eddy Boss

Naschrift redactie:
Wij bedanken Eddy Boss voor 

zijn speurwerk.

In deze schuttersproat gaan we iets 
dieper in op het vogelschieten, 
binnen de schutterswereld alom 
gehanteerd als een methode om een  
nieuwe koning aan te wijzen.
Zowel in Noord als in West-Europa 
is het vogelschieten een oeroud 
gebruik bij dié schutterijen en gilden, 
die waarde aan traditie hechten. 
Vroeger werd geschoten met het 
oude schutterswapen de handboog, 
tegenwoordig met geweren. 
Schutterij O.G. heeft in eigen beheer 
3 oude voor laders van rond 1900.
Bij dit jaarlijks terug kerend schieten 
probeert men een houten vogel 
(de papegaai) neer te halen, die 
oorspronkelijk op de kerktoren of op 
een molenwiek geplaatst werd. Later 
werd de met opzichtige kleuren 
beschil derde vogel op een mast 
geplaatst en werd het vrije veld in 
geschoten. Ook bij O.G. is altijd op 
een mast geschoten, eerst op 
Lombok (de Woerd) en later 
tegenover het CCOG. Omdat de 
huizen bouw in Duiven oprukte en 
het milieu tech nisch niet meer 
verantwoord was kreeg O.G. in 1975 

de beschikking over een kogelvanger 
zodat de loden kogels opgevangen 
konden worden en weer voor 
hergebruik gesmol ten kunnen worden.

Terug naar het gebruik van de 
handboog en het vogel schieten. 
Verschillende verhalen uit de 
geschiedenis doen hierover de ronde.
Enkele verhalen aangaande vogel-
schieten komen uit de Grieks-Romeinse 
oudheid. Hier werd een duif aan de top 
van een mast bevestigd, en hierop werd 
geschoten met de handboog.Ook later 
in de 11e eeuw vindt men dit 
vogelschieten terug in de Germaanse 
nederzettingen.
Om religieuze en bijge lovige redenen 
komt een einde aan het schieten op de 
duif maar ook op andere inheemse 
vogels. Er zijn geen historische bronnen, 
die bewijzen of bevestigen hoe de 
papegaai tot doelvogel bij het 
vogelschieten is gekomen.
Feit is wel dat tijdens de kruistochten 
de papegaai en de kruisboog tegelijker-
tijd in Europa bekend werden.
Wat was er vanzelf sprekender dan voor 
het oefenen met het nieuwe 

schietwapen ook de nieuw geïmpor-
teerde vogel en later zijn houten 
evenbeeld als doel te kiezen.
Aan de ene kant ging men de 
problemen met het schieten op een 
inheemse vogel uit de weg. Aan de 
andere kant kon men de haat tegen 
de oosterse Saracenen symbolisch op 
de papegaai botvieren. En hem vernie-
tigen met het wapen dat men in het 
verre oosten had leren kennen.
Beiden, de kruisboog en de papegaai 
als doelvogel, vormen sinds het 
ontstaan van de gilden tegen het 
einde van de 13e eeuw ten minste 
tijdens de eerste daarop volgende 
eeuwen een onafscheidelijk paar, zij 
het dat de levende papegaai werd 
vervangen door een houten 
exemplaar. De "gelukkige" schutter, 
die de laatste resten van de vogel 
naar beneden haalt mag zich koning 
noemen.
Bij gelegenheid van het 90-jarig 
bestaan van O.G. in 1986 werd door 
G. Hugen een door hem en zijn 
zoons gemaakte metalen papegaai 
aangeboden.
Deze papegaai op een standaard met 
daaronder het koningsvaandel geeft 
tijdens de kermis en schuttersfeest 
de plaats aan waar de koning woont.

Het vogelschieten


