
Schuttersvrienden

Ik weet nog goed, dat er bij het 

verschijnen van de eerste 

Schuttersproat enkele mensen 

waren, die zeiden: hoe lang houden 

jullie het vol om dit blad uit te 

geven en heb je wel zoveel stof om 

te schrijven?

U leest nu de tiende uitgave van dit 

mooie blad, en het is net of hij 

steeds beter wordt.

Op zondag 12 januari hebben we 

tijdens een gezellige informele avond 

elkaar de beste wensen voor het 

jaar 2003 toegewenst. Er waren 

dankzij een beetje lobbyen maar 

liefst zo`n 250 leden aanwezig. 

Groot was dan ook de teleurstelling 

enkele weken later op de 

jaarvergadering, waar slechts 36 

leden aanwezig waren. Niemand kan 

zeggen ‘ik wist het niet’, want een 

ieder heeft een persoonlijke 

uitnodiging ontvangen. Nou kun je 

zeggen: de leden hebben alle 

vertrouwen in het bestuur, en dat is 

natuurlijk ook goed, maar een stukje 

betrokkenheid bij de vereniging is 

ook belangrijk. Ook als bestuur wil 

je graag een stukje waardering en 

vooral betrokkenheid van je leden, 

voor al het werk wat je verricht. 

Door een keer per jaar aanwezig te 

zijn op deze jaarvergadering kunt u 

meepraten en meedenken over de 

vereniging waar u lid van bent. De 

volgende vergadering is nog een 

eind weg, maar houd dit eens in 

gedachten.

Tot slot een wens voor u allen: 

laten we er samen een fijn 

schuttersjaar van maken.

P. Mathijssen

voorzitter
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Ik dacht, vertelt Gradus, dat de 
federatiedag in Doornenburg 
mijn laatste grote schuttersdag 
was. Maar niets bleek minder 
waar. Het vervolg kwam al 
heel snel. 
Op 15 oktober werd ik gebeld door 
Ton Bouwmeester met de vraag om 
die avond even in de bestuursverga
dering te komen, omdat er volgens 
Ton problemen waren bij de vendeliers. 
Toen ik me stond te scheren 
prakkizeerde ik me gek , want voor 
de vendeliers heb ik een zwak, wat 
kon er toch aan de hand zijn?

Vol spanning ging ik die avond naar het 

CCOG. Na een kopje koffie werd mij het 

grote nieuws door de voorzitter verteld. 

Ik was door het bestuur van O.G. 

voorgedragen voor een onderscheiding in 

de Nobele Orde van de Papegay, het 

autonoom ,, Instituut van Verdiensten” 

gezeteld in België met een werkterrein in  

België, Nederland, Frankrijk, Engeland, 

Duitsland,Oostenrijk, Liechtenstein, Italië 

en Zweden. Mij was toegekend de 

onderscheiding in goud in de Orde van 

de Nobele Papegay, met als opwaardering 

brons. Ik wist wel dat dit bestond, maar 

had ik dit verdiend? Het nieuws nog 

delegatie van het bestuur met het 

koningspaar en commandant vol plezier in 

een echte Vipbus op weg naar Antwerpen.

Het Rubenshuis in Antwerpen is de 

residentie van het Kapittel van de Orde.

Hier aangekomen werden we hartelijk 

ontvangen door kanselier Wuyts en zijn 

vrouw, die ons naar de 

bovenzaal begeleidde waar 

voor ons de plaatsen 

gereserveerd waren. 

Begeleid door tromgeroffel 

kwam het Kapittel binnen 

en nam plaats op een 

podium in de zaal, erg 

indrukwekkend allemaal. 

Na diverse bestuursaan

gelegenheden en wisselin

gen, kwam het moment 

dat ik naar voren mocht 

komen, het zweet stond in 

mijn handen. 

Hoge onderscheiding 
voor Gradus Hugen

verwerkend, werd ik gefeliciteerd door het 

bestuur van O.G. en de hoofdcommandant.

Met een stralend gevoel liep ik naar huis 

om mijn vrouw Dora het grote nieuws te 

vertellen, die op haar beurt de kinderen 

weer inlichtte.

Op zaterdagmorgen 16 november ging ik 

samen met Dora en de kinderen en een 

Familie Hugen in het Rubenshuis van Antwerpen.



Colofon
Schuttersproat is een uitgave van 
schutterij Onderling Genoegen.

Redactie
Piet Mathijssen, Geert Roelofs, 
Ben Berends, Esther Roording

Medewerking
Eddy Boss, Joop Harmsen

Vormgeving
Esther Roording

Druk
GrafiEvers, Duiven

Redactie-adres
Redactie Schuttersproat
P/a Heilweg 3a
6922 JC Duiven
Email: pjmathijssen@hetnet.nl

Schuttersproat 2

De ceremonie meester had al verteld dat 

eenieder die naar voren geroepen werd, 

het Kapittel en de mensen in de zaal 

moest begroeten door een buiging. Na 

deze buiging ontving ik mijn 

onderscheiding, en na weer twee 

buigingen werd ik verzocht mijn hand

tekening te zetten in het Gulden Boek van 

de Orde. Nadat nog enkele mensen 

waren onderscheiden werden we verzocht 

naar beneden te gaan waar we een 

prachtige open receptie kregen aange

boden en waar diverse kontakten werden 

gelegd. Mede door de ,, Belgische 

Koninckjes” was het erg gezellig.

Na de receptie werden we door mevrouw 

Wuyts begeleid naar een restaurant in de 

buurt, ook daar waren de tafels reeds 

gereserveerd en het zag er prachtig uit.

Samen met het Kapittel en andere 

genodigden hebben we hier genoten van 

een heerlijk diner, dit alles in een ontspannen 

en heel spontane sfeer. Na de koffie werd 

om een uur of negen hartelijk afscheid 

genomen en om half twaalf waren we 

moe maar zeer voldaan weer terug in 

Duiven.

‘s Maandags werden verschillende bloemen 

en felicitaties bij ons bezorgd.

Dinsdagsmorgen stonden ineens twee 

bestuursleden op de stoep met het 

verhaal dat er nog wat foto‘s gemaakt 

moesten worden, later bleek pas waarom 

ze in het zwarte pak waren.

Afijn, Dora moest weer in de zondagse 

jurk en ik in het goeie pak. De 

onderschei dingen weer op de jas gespeld, 

en net toen ik hiermee klaar was ging de 

bel. Stond me toch burgemeester 

Zomerdijk op de stoep met een bos 

bloemen en de felicitaties van de 

gemeente Duiven. De fotograaf van de 

Duivenpost kwam ook nog voor een foto, 

en samen hebben we de dag in 

Antwerpen nog uitgebreid besproken. Wij 

kunnen terug kijken op een paar geweldige 

dagen.

Als jurylid (wat ik toch nog even volhoud) 

mag ik deze onderscheiding niet dragen, 

maar bij andere gelegenheden draag ik 

hem met veel trots.

Hartelijk dank,

Koningspaar Toon en Kinie Verschore,

Bestuur van schutterij Onderling 

Genoegen, Commandant de heer  

P. Driesen, allen die ons felicitaties lieten 

toekomen. Bedankt voor de mooie dag en 

de goed verzorgde reis naar Antwerpen 

en terug, met alle hoogtepunten, maar 

met als absoluut hoogtepunt: de toekenning 

van de zeer hoge schuttersonderscheiding 

in goud in de orde van ‘de Nobele Papegay’ 

met opwaardering in brons. Met plezier 

denken wij, en onze kinderen, terug aan 

deze prachtige dag op een mooie locatie. 

Nogmaals onze hartelijke dank voor alles.

Dora en Gradus Hugen.

onderling Genoegen huldigt 

v.l.n.r. Bennie Nijland (Dahliastraat)40 jaar, Bennie Nijland (Kastanjelaan)50 jaar, Theo 

Mattijssen50 jaar, Tonnie Kersten50 jaar, Willie Peters25 jaar functionaris, op de achtergrond 

staan hun echtgenotes en het koningspaar Toon en Kinie Verschore.  

Jan Franken40 jaar staat niet op de foto.
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Vendelier bij Onderling Genoegen….. Wie durft?

Ergens in deze Schuttersproat 
staat een oproep. Een oproep om 
vendelier te worden bij Onderling 
Genoegen. Stel je voor zeg. 
Vendelier bij O.G.. Meelopen met 
de schutterij met zo’n vlag op je 
schouder. Rondjes draaien met dat 
ding en steeds de kans dat hij 
valt. Uitgelachen worden door mijn 
vrienden. Niet begrepen worden 
door mijn vriendin(nen). “Mij niet 
gezien”. Dat zal de eerste reactie 
zijn bij een grote groep lezers. 
Jammer, zo jammer eigenlijk, en 
ook zo onterecht.

Natuurlijk, hier spreekt een oudvendelier. 

Hier spreekt iemand die 25 jaar geleden 

besmet werd met het virus dat vendelen 

heet. Een hardnekkig virus dat je zo maar 

niet kwijt raakt. Zo iemand hoef je 

natuurlijk niet te geloven. Maar heel even 

doorlezen kan ook geen kwaad. 

Stel je voor. Een schutterij zonder 

vendeliers. Een schutterij in Duiven, of in 

de Liemers zonder vendeliers. Daarover 

zijn we het snel eens. Dat kan natuurlijk 

niet. Maar O.G. heeft toch vendeliers. 

Jazeker, O.G. heeft vendeliers. In 3 korpsen 

zelfs. En stuk of 4, 5  pupillen, even zo veel 

jeugdvendeliers en 7 of 8 senioren. Is dat 

dan niet genoeg? Het antwoord laat zich 

raden. Nee, dat is inderdaad niet genoeg.

Ik kan me nog goed herinneren. Toen ik 

begon, ik was nog een broekie, in 1978, 

mocht ik mee gaan doen met een van de 

mooiste en beste vendelkorpsen van 

Gelderland. Een groep van 12 of 13 man. 

Twintigers, dertigers, veertigers ook, die al 

jarenlang samen het vendelvak 

beoefenden en daarin een hoog niveau 

hadden bereikt. Een groep vooral ook die 

elkaar steunde door dik en dun. Als er 

gerepeteerd moest worden dan was 

iedereen er ook. Als er gevendeld moest 

worden, dan wilde iedereen meedraaien. 

De resultaten lieten dan ook niet op zich 

wachten. Vele eerste prijzen werden 

behaald. En de groep was een graag 

geziene gast op allerlei evenementen. 

Deelnames aan de Politiemuziekshow  in 

de Rijnhal in Arnhem. Optreden in Park 

Sonsbeek. De vlaggenparade bij de 

4daagse in Nijmegen. Een bijnadeelname 

aan de tvopnames voor het 

tvprogramma “Wedden Dat”. We 

kwamen net te laat, maar we stonden wel 

na één telefoontje binnen een uur met 

een groep van 5 vendeliers in de tvstudio 

in Aalsmeer. Een mooie tijd. 

Onderling Genoegen bouwt op dit 

moment weer aan een vendelkorps dat 

gezien mag worden. De groep die er nu is 

staat garant voor een prima basis. Stuk 

voor stuk ervaren vendeliers. De meesten 

zijn al eens kampioen van Gelderland 

geweest. Zowel in klassiek vendelen, als in 

het korps showvendelen en niet te 

vergeten in het individueel acrobatisch 

vendelen hebben ze bewezen dat ze wat 

kunnen. 

Maar er is behoefte aan nieuwe mensen. 

Nieuwe mensen die helpen om de naam 

van onze vereniging op het gebied van het 

vendelzwaaien hoog te houden.

Maar het is niet alleen dat. Het gaat ook 

om het behoud van een eeuwenoude 

schutterstraditie. Een traditie die 

tegenwoordig weliswaar in een eigentijds 

jasje is gestoken, maar in oorsprong vele 

honderden jaren terug gaat. De geleerden 

zijn het niet helemaal eens over de echte 

oorsprong van het vendelzwaaien. 

Niemand weet of het nu een vervolg is 

op de vaandeldragers uit de vroegere 

legers of dat het vendelzwaaien pas 

begon met de komst van de schutterijen 

en gilden. Feit is wel dat we het vendelen 

tegenkomen in allerlei uitingen van 

volksgeloof, krijgsmanskunst en gewoon 

volksvermaak. Daarbij is het ook nog eens 

een totaal Europees gebeuren. We komen 

het vendelen tegen in Spanje en Italië, in 

Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, in 

België en natuurlijk bij onze Brabantse en 

Limburgse landgenoten. 

Het tegenwoordige vendelzwaaien moet 

worden gezien als een teken van huldiging, 

denk aan de schutterskoning, maar ook 

aan jubilarissen. Daarnaast is het een 

teken van trouw, zowel aan kerkelijke als 

aan burgerlijke overheden. Het vendelen 

is ook een uiting van kunstzinnigheid. Een 

spel van sierlijkheid en beweeglijkheid. Het 

vendelen wordt daarbij gezien als een 

uitbeelding van de strijd tussen goed en 

kwaad, ook al is die betekenis er pas in de 

19e eeuw aan gegeven.

Ten slotte is het vendelzwaaien 

natuurlijk ook gewoon een vorm 

van vermaak en competitie, 

waarbij de vendeliers zich 

kunnen meten in behendigheid, 

kracht en vaardigheid. 

Wie durft. Wie komt het vendelkorps van 

Onderling Genoegen versterken. Wie 

bouwt er mee aan een groep die gezien 

mag worden. Een groep die alles uitstraalt 

wat past bij het edele vendelspel. Kracht, 

sierlijkheid, kleur, eenheid, emotie, respect 

en plezier.

Er is natuurlijk een risico dat het virus 

toeslaat en nooit meer weggaat. Maar dat 

risico is het waard. Ik heb er nooit spijt 

van gehad.

Jullie hoofdcommandant, 

Frans Dieker.

vendelen is ook een uiting 

van kunstzinnigheid. Een 

spel van sierlijkheid en 

beweeglijkheid
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Bedankt!

Succesvolle nieuwjaars inloopavond

Het wordt langzamerhand 

traditie om begin januari een 

nieuwjaars  inloopavond te 

houden.

Dankzij een aantal schutters, 

die deze avond gepromoot 

hebben was er een flinke 

opkomst. Er waren ongeveer 

250 schuttersvrienden en 

vriendinnen aanwezig om 

elkaar het beste te wensen 

voor het nieuwe jaar 2003, en 

er een gezellige avond van te 

maken.

Iedereen werd ontvangen met 

koffie en een oliebol, en 

daarna werd er een gevarieerd 

programma aangeboden.

Onze eigen aspirant vendeliers 

mochten de spits afbijten, ze 

werden flink op de proef 

gesteld  om hun geduld te 

bewaren, maar Johan 

Vermeulen en zijn jongens en 

meisje gaven een mooie 

demonstratie.

Daarna was het woord aan 

onze voorzitter, die terug keek 

op een geslaagd schuttersjaar 

en de wens uitsprak dat ook 

2003 een geslaagd jaar mag 

worden.

Na een eerste borrel was het 

woord aan Driekes van den 

Schieleken Dreaj, die een 

schuttersbuut hield. Menig 

onderwerp en schutter werd 

op de korrel genomen, wat 

zorgde voor de nodige 

lachsalvo`s.

Dans en sjouworkest 

Explosion Two zorgde voor de 

muzikale noot, soms misschien 

wat te hard, maar het was een 

avond waar iedereen in een 

ongedwongen sfeer een 

gezellige avond had, en met 

veel plezier op terug kijkt.

Gezocht: Jonge, enthousiaste 
vendeliers

Er is weer plaats voor nieuwe pupillen en junioren-

vendeliers. Vind jij het als stoere jongeman helemaal te 

gek om bij de schutterij te horen en ook nog eens samen 

met andere leeftijdgenoten? Dan ben jij degene die wij 

zoeken om onze groep te versterken! Vraag meteen aan 

je ouders of het mag en bel vandaag nog naar 

W. Hofstede of G. Roelofs en meld je aan.

Telefoon 0316-341466 of 0316-266291



Schuttersproat 5

Belevenissen van het Koningspaar
Wanneer komt het moment dat men 

beslist of hij zich opgeeft voor het 

Koningsschot. Dat is voor elk van de 

kandidaten wellicht verschillend. Bij mij is 

dat idee zo’n 15 jaar geleden geboren, dat 

ik graag koning van onze prachtige 

Schutterij wilde worden. Toch ben ik pas 2 

jaar geleden hieraan begonnen en dat ik al 

zo snel de vogel naar beneden haalde 

kwam ook voor mij als een grote 

verassing. Wat daarna met je gebeurt 

hebben we als in een roes beleefd. Al die 

mensen die je komen feliciteren. De 

media die willen weten hoe het voelt als 

je koning bent, de inhuldiging in de volle 

Schutterszaal enz. Het gaat allemaal in 

zo’n snel tempo, dat als je eenmaal thuis 

bent, je pas beseft wat er is gebeurd. Het 

is maar goed dat het bestuur het een en 

ander in goede banen leidt.

Kermisdinsdag is de eerste dag die je 

volledig meemaakt als koningspaar. De 

complete schutterij komt je aan huis 

opzoeken, ruimt de barricade op, die door 

de buurt was opgesteld. De muzikale 

vendelhulde en defilé, de rondgang in de 

koets door ons eigen dorp. De hulde aan 

de bejaarden van huize Thuvine en de 

binnenkomst in de schutterszaal van het 

C.C.O.G. onder de klanken van het 

Wilhelmus (die je overigens rillingen 

bezorgen). Het was voor ons echt een 

belevenis, die we niet snel zullen vergeten.

Het weekend daarop was een nieuw 

evenement “Duuve te gek”. Het 

evenement moet nog wat groeien, maar is 

zeker de moeite waard en voor herhaling 

vatbaar. Erg leuk om mee te mogen 

maken.

Ook bij het jaarlijkse “Theet van Diek 

Toernooi” mochten wij aanwezig zijn voor 

het openingsschot. Het is jammer voor de 

organisatie dat de deelname wat tegenviel. 

Wij vonden het in ieder geval leuk om 

hierbij te zijn.

Op 16 november 2002 zijn we 

meegeweest naar Antwerpen, waar 

Gradus Hugen werd onderscheiden in de 

“Orde van de Papagay”. Een heel 

bijzondere dag, die we zeker niet hadden 

willen missen.

De nieuwjaarsinloopavond was heel 

gezellig. Het is fijn dat de belangstelling 

hiervoor toeneemt. Er zat een orkestje en 

er was een optreden van de 

jeugdvendeliers en van “Drikus van den 

Schieleken Dreaj”. 

Al met al een onvergetelijk half jaar waar 

wij met genoegen op terugzien en tevens 

uitkijken naar de activiteiten van de 

Schutterij in het voorjaar en de komende 

kermis.

Schützenfreunde, wo ist der Anton?

Schutterskoningspaar in Antwerpen.
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De zes nieuwe "MUSKETIERS" van Onderling Genoegen

Alfred, van de familie Spaan uit de Van 

Houtstraat, heeft al de nodige jaartjes als 

muzikant van de Harmonie meegelopen 

bij de schutterij, zijn hele familie is lid van 

onze vereniging, zijn zoon is vendelier, 

twee broers en een zwager zijn actief 

binnen de hand en kruisboog groep.

Herry, van Gradus, heeft in het verleden 

al een bijzondere naam opgebouwd 

binnen ons korps, hij is begonnen als 

jeugdvendelier en is in de loop van de 

jaren doorgegroeid als vendelier en solo 

vendelier met bijzondere kwaliteiten wat 

tot een hoogtepunt kwam met het 

behalen van het Europees kampioenschap 

solo vendelen. 

John, uut ’t Weike, is jarenlang slagwerker 

bij de Harmonie geweest, door een 

samenloop van omstandigheden heeft hij 

moeten stoppen met zijn actieve rol 

binnen de Harmonie, maar nu na vijf jaar 

begint het vereningingsbloed toch weer te 

kriebelen bij hem.

Ewout heeft 30 jaar naast de 

schoorsteen van de vuilverbrandingsoven 

in het Duivens Broek gewoond en heeft 

toen ook gevendeld bij de Oranje 

vereniging in Lathum. Sinds vier jaar 

woont hij volgens eigen zeggen in Duuve’

City, en is hij door zijn buurman betrokken 

geraakt bij de schutterij.

Edgar is enkele jaren jeugdvendelier 

geweest binnen onze vereniging daarna is 

hij overgestapt naar de Harmonie waar hij 

tien jaar lang muzikaal aan de weg 

timmerde. De veranderde muziekkeuze 

binnen de Harmonie deed hem besluiten 

om terug te keren als actief lid van 

Onderling Genoegen.

Mart, van Wiet van Diek de melkboer, is 

in het begin van de jaren 80 al actief lid 

geweest binnen onze vereniging. Door zijn 

werkzaamheden heeft hij toen besloten 

om verder te gaan als kermisschutter. Nu 

zijn zoon, die jeugdvendelier is, hem overal 

mee naartoe sleept was het voor hem 

niet zo’n moeilijke beslissing om zelf ook 

weer actief te worden.

De zes nieuwe “musketiers” hadden ieder 

hun eigen beweegredenen toe te treden 

tot het officierenkorps van schutterij 

Onderling Genoegen, maar als je met de 

zes heren aan tafel komt te zitten, blijkt al 

snel dat er een aantal raakvlakken zijn die 

zij alle zes ondersteunen.

Eensluidend komt naar voren dat zij het 

belangrijk vinden, dat de oude tradities 

van onze schutterij in stand gehouden 

worden en dat je daar ook iets voor moet 

doen!

Wat ook duidelijk naar voren komt is de 

belangrijke actieve betrokkenheid, die de 

schutterij aan de dag legt, tijdens diverse 

evenementen in ons dorp o.a., 

Koninginnedag, Taptoe, Duuve te gek.

John en Ewout hebben nog niet in 

uniform meegelopen binnen de schutterij 

maar zij zullen nog voor Koninginnedag in 

een nieuw uniform gestoken worden.

Alfred, Herry, Edgar, en Mart lopen al 

vanaf de Taptoe in uniform mee en zij zijn 

er nu nog vol van als ze beginnen over de 

kreten van bewondering die we geoogst 

hebben bij de marswedstrijden tijdens het 

federatieconcours in Doorneburg. Veelal 

in de trant van: "Oooh moj eus kieke wa 

mooi, deur kumt Duuve’ met de peerde, 

de koets en de kannone aan!"

Maar als je de vier vraagt wat tot nu toe 

het mooiste is wat zij hebben 

meegemaakt dan komt er na kort overleg 

uit, dat op kermiszondag de binnenkomst 

van de schutterij na afloop van de 

processie  in de overvolle kerk een 

onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, 

de muziek, U zij de Glorie, met een tekst 

die door iedereen uit volle borst mee 

werd gezongen, en daar kom je dan als 

officier als één van de eersten namens de 

schutterij naar binnen. Je krijgt het dan 

gelijktijdig warm en koud met als toetje 

een lading kippevel over je armen!

Even voorstellen

Het officierenkorps van onze schutterij is 
in de loop van het afgelopen jaar uitgebreid 
met de volgenden zes nieuwe officieren:
Alfred Spaan, Herry Hugen, John Janssen, 
Ewout van Beek, Edgar Janssen, en 
Mart van Diek.
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Jeugdactiviteiten

Interieur CCoG 

wordt opgeknapt!

De komende maanden krijgt het 
interieur van het CCOG een 
grondige opknapbeurt.

In het café en in de gangen waar 
nu nog een tegelvloer ligt, komt 
een vloer van siergrind met een 
bordeauxrood kleuraccent.
De bar in het café wordt 
vernieuwd en krijgt een koloniale 
sfeer, ook komt er een bruine 
lambrisering langs de wanden.Er 
komen nieuwe stoelen, tafels 
staantafels en barkrukken
De patio verdwijnt en wordt 
overkapt, het biljart komt er te 
staan, en kan via een schuifwand 
bij het café getrokken worden.
In het café en in de gangen komt 
een nieuw plafond. In de 
schutterszaal komt eveneens een 
nieuw plafond in de kleur rood en 
geel. Met de verbouwing is men 
reeds begonnen, en zal voor onze 
kermis eind augustus afgerond 
zijn.

Activiteiten 2003
30 april Koninginnedag

23 mei Oefenavond met Liemers Harmonie Duiven

 locatie `t Holland aanvang 19.30 uur

25 mei Concours Claudius Civilis in Pannerden

20 juni Oefenavond met Liemers Harmonie

 locatie CCOG aanvang 19.30 uur

30 augustus Taptoe Liemers Harmonie Duiven

31 aug. t/m 3 sept. Kermis en schuttersfeest

12 september Oefenavond met Liemers Harmonie

 locatie CCOG aanvang 19.30 uur

14 september Federatiedag Wals Wieken Milt in Gendringen

23 november Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor in Huissen

Jeugdleden meld je aan

Wanneer je 16 of 17 jaar bent kun je jeugdlid worden van 
schutterij Onderling Genoegen.
Als je jeugdlid bent hoef je namelijk niet het verplichte 
inschrijfgeld 
(3 maal de contributie) te betalen als je lid wilt worden met 
je 18e.
Ook als jeugdlid hoor je bij de schutterij en mag je mee 
prijsschieten op de vogel op kermismaandag.

Aanmelden bij;
Ton Bouwmeester
Rijksweg 66 

Bij de vorige Schuttersproat in 

augustus was een antwoordformulier 

toegevoegd, waarin jullie aan konden 

geven of er interesse is voor 

deelname aan leuke activiteiten door 

de schutterij georganiseerd.

Zo`n tachtig kinderen hebben toen 

aangegeven dat ze het leuk zouden 

vinden om hieraan deel te nemen.

Nu de antwoord formulieren voor 

deelname aan de avond of middag  

binnen zijn, blijkt dat  voldoende 

jongeren van 12 t/m16 jaar zich 

hebben opgegeven voor een 

schietavond op vrijdagavond 21 maart.

In eerste instantie leek het er op dat 

er te weinig kinderen van 5 t/m11 

jaar waren om een middag voor te 

organiseren maar na een artikeltje in 

Duivenpost kwamen er toch nog een 

aantal bij. Dus op zaterdagmiddag 22 

maart is er ook voor jullie een 

gezellige middag.

Toch zijn er van de tachtig kinderen 

die zich met de kermis hebben op 

gegeven, nu maar de helft die 

meedoen. Schutterskinderen hoe 

komt dat?
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