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Eind augustus en begin september 2003 
mogen we voor de vierde keer, met 
gepaste trots, zeggen: Wij spelen op de 
kermis bij Schutterij “Onderling 
Genoegen” in Duiven. Als de dag van gis-
teren zie ik nog de delegatie van het 
bestuur staan, in een hoekje bij de bar van 
de Olde Beth. Wij speelden op een 
 personeelsfeest van een bedrijf waarvan ik 
de naam al lang vergeten ben. De kritische 
blikken richting het podium verraadden 
dat de mannen een uiterst serieuze missie 
te vervullen hadden. Er drukte een zware 
last op hun schouders. . . . . het speuren 
naar een geschikte band voor de kermis. 
Na diverse telefoongesprekken tussen 
Toon Bouwmeester en ons toenmalig 
management en een bezoek aan onze 
repetitieruimte door bovengenoemde 
delegatie, kreeg Commercial Break groen 
licht.
De kermis in Duiven zoals ik die de 
 afgelopen jaren heb beleefd, is een kermis 
van contrasten. Discipline tijdens officiële 
momenten gaat hand in hand met 
 ongeremde feestvreugde, afscheid van een 
koningspaar vloeit over in een warm 
 welkom voor het nieuwe koningspaar en 
tijdens de kindermiddag zingt de koningin 
van het bejaardenhuis de sterren van de 
hemel. Ook het bestuur dat strak in het 
pak de vinger aan de pols houdt, kan het 
meestal niet laten de boel op de kop te 

zetten met bijvoor-
beeld een mini-
vaandelhulde of 
een kabouter plop 
imitatie. Maar wat 
nog het meest 
opvalt, is de saam-
horigheid van het 
publiek. Samen 
 kermis vieren is het 
motto, zelden valt 
er een onvertogen 
woord. 
De kermis in 
Duiven onder-
scheidt zich van 
andere kermissen 
waar wij spelen op 
één belangrijk punt. 
Het koningspaar 
wordt op handen 
gedragen en speelt 
alle vier de dagen 
een prominente 
rol. Dit gebeurt op 
een manier die we 
bij geen andere 
schutterij nog 
 hebben gezien.
Als je als orkest een aantal jaren terug 
komt op dezelfde plek, ontstaat er een 
band met het publiek. Het is leuk om te 
horen hoe het met de mensen gaat die je 
een jaar niet gezien hebt en menig pauze 
wordt dan ook daardoor ingevuld. Zo 
krijgt ons “werk” meer diepgang, plezier 
en voldoening.
Ons eigen motto is “feest maken voor 
iedereen!” en daar komt een hoop bij 
 kijken. Het hele jaar door zoeken we naar 
leuke nieuwe nummers en trends. Vier 
dagen achter elkaar hetzelfde publiek 
 vermaken betekent dat we moeten 
 kunnen putten uit een groot en breed 
repertoire. Ogen en oren houden we 
open voor suggesties. Wordt een nummer 
dat we niet spelen vaak aangevraagd, dan 
zal het niet lang duren voor het in ons 
repertoire wordt opgenomen. 
Verzoeknummers uit het publiek honoreren 
we, voor zover mogelijk, altijd. Ondanks 
onze inzet en gedrevenheid kan het 
natuurlijk voorkomen dat wij iets over het 
hoofd zien. Als iemand zich stoort aan 

wat dan ook, waardeer ik het zeer als 
men dat ons gewoon zegt. Problemen zijn 
er immers om opgelost te worden. 
Sinds enkele maanden gebruiken we onze 
website (www.commercialbreak.nl) als 
medium om ook na de optredens contact 
te houden met de mensen voor wie we 
gespeeld hebben. Van elk optreden plaat-
sen we foto’s op de site, er is een gasten-
boek waar men reacties kan plaatsen, een 
overzicht van openbaar toegankelijke 
optredens, een Johan-imitatiecontest, 
 serveersterbabes en nog veel meer. Dus 
als je niet kunt wachten tot de kermis, 
neem eens een kijkje!!!
Wij hebben er ongelooflijk veel zin in 
iedereen weer te zien en er samen een 
fantastisch feest van te maken dit jaar. 
Ook voor ons is de Duivense Kermis één 
van de jaarlijkse hoogtepunten. 
Tot 31 augustus en de groeten van 
Belinda, Jelle, Remco en Johan.

Patrick van Bree
Gitarist Commercial Break

Feest vieren met Commercial Break

handen komt, maar er wordt vroeg gege-
ten en rond 15.30 uur gaat iedereen toch 
weer fris naar de Zaal

Zingen, dansen, hapjes klaar maken, foto-
sessies, schieten, bier drinken, tafels slepen, 
line dance en af en toe even de mond 
dicht houden. Wat maakt dit feest zo 
 bijzonder?
Overdag mee met de schutterij, ‘s-middags 
met het hele gezin in de Zaal en ‘s-avonds 
helemaal los gaan in de Tent!

En als er dan op de woensdagavond 
afscheid van elkaar genomen wordt is het 
met de woorden,

Tot volgend joar oan De Toafel. 



Schuttersvrienden
Op een mooie zwoele zomeravond in 
juni op het balkon van een hotelkamer 
kijk ik over de Moezel in Cochem, en ik 
mijmer wat over de afgelopen maanden.
Wat is er veel gebeurd. Was er niet als 
eerste de ziekte van Tiny? Hartverwarmend 
waren de vele reacties en goede wensen.
Het doet je goed als je merkt dat zoveel 
mensen met je mee leven. Hartelijk dank 
hiervoor. Ook de ziekte en het overlijden 
van Tonnie Kersten is maar moeilijk te 
accepteren, en heeft velen pijn gedaan. 
Van hem heb ik in 1999 de voorzitters
hamer overgenomen, en zowel vóór die 
tijd als erna heb ik met hem een heel 
goede band gehad. Een man die veel voor 
O.G. gedaan heeft, maar die ook met een 
ieder persoonlijk meeleefde is van ons 
heen gegaan. Als schutterij hebben we 
hem de laatste eer bewezen en afscheid 
van hem genomen zoals hij zelf het graag 
wilde, en dat geeft een goed gevoel. Dan 
overlijdt je vader, iemand die O.G. altijd 
een warm hart toegedragen heeft en 
bijna 70 jaar lid was, maar vooral trots 
was dat zijn zoon voorzitter van O.G. is. 
Ik hoop dat jullie begrijpen, dat ik dit 
even kwijt wilde, maar het leven gaat 
 verder.
Onderling Genoegen houdt de folklore 
en de tradities levend. Zo hebben we met 
koninginnedag meegewerkt aan de 
 opening van het prins Clauspark en aan 
de aubade bij het gemeentehuis.Ook 
 hebben we acte de présence gegeven bij 
de  opening van het Horsterpark. In mei is 
de schutterij naar de Kringdag geweest in 
Pannerden, zoals u elders in dit blad kunt 
lezen. Wij hebben hier aardig gescoord 
dankzij de inzet van onze  functionarissen, 
en natuurlijk onze hoofdcommandant. 
Frans, proficiat met het behaalde succes!
Het jaarlijkse hoogtepunt binnen onze 
vereniging staat nú alweer voor de deur: 
Schutterij Onderling Genoegen gaat 
 kermis vieren. Laten we er "samen" weer 
een knalfeest van maken zoals we gewend 
zijn en volgens onze tradities, die bij 
Onderling Genoegen zo gewoon zijn.
Ik wens jullie allen een heel plezierige 
 kermis en schuttersfeest toe!

P. Mathijssen
voorzitter
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Succesvolle kringdag in Pannerden

Hierna begonnen de 18 deel nemende 
verenigingen op hun beurt aan de 
 mars wedstrijd door het dorp. Onderweg 
was een eretribune opgesteld voor het 
defilé. 
Rondom het schuttersgebouw van 
Claudius Civilis waren de wed strijden 
 vendelen, schieten, de  bielemanwedstijden 
en het koningschieten voor de 
 kringkoning. Ook de aanwezige koningin-
nen konden hier hun  kunsten tonen tij-
dens het vogelknuppelen. Ook onze 
schutterij heeft  hieraan deelge nomen en 
het is een  succesvolle dag geworden voor 
O.G. 
Zowel voor marcheren als defileren 
 ontvingen wij een eerste prijs. Zie hier het 
resultaat van een paar  oefenavonden. 
Onze jeugd vendeliers ontvingen  eveneens 
een eerste prijs, en voor de aspirant-

Op zondag 25 mei werd bij schutterij Claudius Civilis in 
Pannerden een federatieve kringdag gehouden. Na enkele 
dagen van onafgebroken regen was het gelukkig een 
 zonnige dag. De officiële  opening vond plaats op 
 sportpark de Pauwengaard. 

vendeliers was er een tweede prijs. 
Als klap op de  vuurpijl werd onze 
 commandant Frans Dieker  gekozen als 
beste commandant. Op de foto`s 
 hieronder is Theo Bodde in actie tijdens 
de  bielemanwedstijd: in een zo snel 
 mogelijke tijd moet de boomstam 
 door gehakt 
worden. Op 
de andere foto 
toont Frans 
Dieker trots 
zijn zojuist 
behaalde 
medaille en de 
wisselbeker 
van de kring, 
behaald met het defileren.
Met een goed gevoel konden de 
 functionarissen na een gezellige dag 
 huiswaarts keren.

RUIMTE VOOR 
ADRESSTICKER 
EN POSTZEGEL
(dit niet meedrukken!)



Komt schutters gaat nu allen staan
En zingt dit lied met mij
Want Onderling Genoegen is
‘sLands mooiste schutterij
Wij zijn de trots van Gelderland
En winnen ied’re strijd
Voor koningin en vaderland
In trouw en dienstbaarheid

Op kermis en op schuttersfeest
Houden wij ons vaandel hoog
Wij zingen onze kelen schor
En wij houden het niet droog
Dus schutters gaat nu allen staan
En heft het glas met mij
Wij drinken op ons koningspaar
En op onze schutterij

(Een schutter van OG, 1980,
Melodie vrij naar "auld lang syne")

Nieuwe sabels

E
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Een schutterslied voor Onderling Genoegen?

Een aantal jaren geleden was ik betrokken 
bij de organisatie van het landjuweel 1997 
in Nieuw-Dijk. Bij zo’n gelegenheid leer je 
de cultuur van de Didamse schutterijen 
ook wat beter kennen en op sommige 
punten kunnen ook wij daar best nog iets 
van leren. Wat mij bij de Didamse 
 schutterijen altijd is opgevallen, is de grote 
betrokkenheid van de ‘gewone’ schutters. 
Natuurlijk is de betrokkenheid van onze 
schutters bij onze vereniging niets minder, 
maar ginds is het misschien net even iets 
meer zichtbaar en hoorbaar. Om te begin-
nen zijn bij de optochten daar ook alle 
schutters geïniformeerd. Een prachtig 
gezicht, dat moet gezegd worden, maar 
voor Duiven misschien toch iets te 
 ambitieus. Of zijn er misschien schutters 
onder ons die... ; afijn, daar wilde ik het 

eigenlijk niet over hebben. 
Een andere manier om de verbondenheid 
met de eigen schutterij tot uitdrukking te 
brengen is door het zingen van het eigen 
schutterslied. Ik heb eens om me heen 
gekeken en ontdekt dat er heel veel 
schutterijen en schuttersgilden zijn die een 
eigen schutterslied hebben. Een lied dat 
min of meer spontaan gezongen kan 
 worden op schuttersfeesten en andere 
gelegenheden waarbij de stemming 
 voldoende is opgelopen.
Natuurlijk, ik ken onze schutters een beetje, 

en ik zie het nog niet zo maar gebeuren, 
maar toch. Eigenlijk is er helemaal niet zo 
veel voor nodig om ook Onderling 
Genoegen haar eigen schutterslied te 
geven. Ten eerste natuurlijk het lied zelf. 
Een toepasselijke tekst op een makkelijk 
mee te zingen melodie. En ten tweede 
een groep mensen die het leuk vindt om 
het lied er bij de hele schutterij even in te 
rammen. Ook dat is niet zo moeilijk. Zing 
het vaak genoeg en met veel enthousiasme 
tijdens de kermisdagen, zorg dat je ook de 
muziek meekrijgt en de rest gaat vanzelf.
Is dit misschien een uitdaging voor 

de komende kermis? 

Ik doe maar gewoon een oproep. 
Wie durft? Welke kermistafel verbaast 
de schutterij tijdens de kermis met het 
 perfecte eigen schutterlied van 
Onderling Genoegen. Welke groep 
functionarissen wil zich niet laten 
 kennen en laat zien dat zij het echte 
schuttersgevoel ook in een lied over 
kunnen brengen. Of moet het bestuur 
misschien het goede voorbeeld geven?
Wie aan zoiets begint moet denk ik nog 
een paar dingen in de gaten houden:
•	Zoek	een	pakkende	melodie	die	mak-

kelijk mee te zingen is. Het mag best 
een bestaande, algemeen bekende 
melodie zijn waar je een nieuwe tekst 
op schrijft.

•	Schrijf	2	coupletten	en	misschien	een	
refrein.

•	De	tekst	moet	natuurlijk	wel	betrek-
king hebben op de schutterij.

•	Kies	woorden	waar	we	met	zijn	allen	
trots op kunnen zijn.

•	Een	schutterslied	is	natuurlijk	ook	een	
drinklied, maar laat het niet alleen 
over drank en lol gaan.

Daar komen de schutters,
Zij lopen zich lam.
De mannetjesputters,
Van Rotterdam.
O wat een geschitter,
Wat maken ze lef.
Dat komt van de bitter,
En ‘t plichtsbesef.

(Koos Speenhof, rond 1900)

De Gelderse schutters 
daar  trekken zij op
Fier in de pas en recht op de kop
Zij geven de luister, 
de kleur en de fleur
Aan al ‘t geen feestelijk
In Gelre gebeurt. 

(W.J.A.F.R. van den Clooster Baron 
Sloet tot Everlo, 1956)

weej ziën de Horster schuttereej, 
vur iëuwe trug zien weej geboare 
de Horster schuttereej, de tradities 
neet verloare 
oet naam vaan os St. Lucia, schete 
weej op de herk 
dor ‘t Wittenhorst verleeje, is die 
alde schut zo sterk 

(Schutterij Horst Limburg, 2001)

Koningspaar samen met officieren presenteren 

de nieuwe sabels, waaraan ze alle vier hun 

bijdrage aan hebben geleverd.

Even voor de duidelijkheid. Dit is geen 
wedstrijd. Er zijn geen prijzen. Er is geen 
jury. Er wordt geen winnaar aangewe-
zen. En als je mij iets vraagt tijdens de 
kermis dan weet ik nergens van. Maar 
als dit lukt dan is Onderling Genoegen 
de echte winnaar en weer een stukje 
traditie rijker. En Onderling Genoegen 
zijn we dat niet allemaal samen?

Jullie commandant, Frans Dieker
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ColofoN
Schuttersproat is een uitgave 
van schutterij Onderling 
Genoegen.
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Druk
GrafiEvers, Duiven

Redactieadres
Redactie Schuttersproat
P/a Heilweg 3a
6922 JC Duiven
Email: pjmathijssen@hetnet.
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Op dinsdag 11 maart bereikte ons het 
droevige bericht, dat Tonnie Kersten was 
overleden.
Hij werd lid van O.G. in 1952 en al snel 
daarna vendelier, en nadat hij in 1969 
koning was geweest kwam hij in het 
bestuur. De meesten van ons kenden hem 
als voorzitter. In 1976 nam hij het voor
zitterschap over van Dolf Verhoeven en 
met veel enthousiasme heeft hij dit 
 volgehouden tot 1999. Wegens problemen 
met zijn gezondheid moest hij toen 
 hiermee stoppen. Twee belangrijke onder
scheidingen kreeg hij voor zijn werk. In 
1986 ontving hij de zilveren kroon van de 

Gelderse Federatie van Schuttersgilden 
St. Hubertus. Tijdens de viering van het 100 
jarig bestaan van O.G. in 1996 werd hij 
koninklijk Onderscheiden als Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. Ook na zijn 
 vertrek als voorzitter bleef hij nauw 
betrokken bij zijn schutterij. Tijdens het 
laatste schuttersfeest is hij nog gehuldigd 
voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Kort hierna 
kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek 
was, en er helaas niets aan te doen was. 
Vaak kreeg hij bezoek van O.G.leden en 
altijd dwong hij respect af hoe hij omging 
met zijn ziekte. Ook zijn vrouw Annie 
 verdient bewondering voor de opvang en 

altijd stond de  koffie klaar.
Op waardige wijze heeft 
O.G. op zaterdag 15 
maart afscheid genomen 
van Tonnie, op een manier 
zoals hij dat wilde.
Hij leeft binnen onze 
schutterij voort als een 
bijzonder mens die veel 
voor O.G. heeft betekend.
Wij wensen Annie, 
 kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe om dit 
verlies te dragen.

Adreswijzigingen
Zorg bij verhuizing, of als je niet 
meer bij je ouders woont dat 
onze secretaris hiervan bericht 
krijgt. Alleen dan kunnen wij voor 
bezorging van de schutterskaart 
en Schuttersproat op het goede 
adres zorgdragen.
Secretariaat: A.W.M. 
Bouwmeester
Rijksweg 66
6921 AJ Duiven
Telefoon: 0316-261325

In memoriam Tonnie Kersten

We hebben een enquête gehouden onder 
de leden van de schutterij of er nog behoef-
te was aan jeugdactiviteiten en voor welke 
kinderen. Menig ouder heeft dit enquêtefor-
mulier gelezen als een inschrijving, echter de 
inschrijving is pas later opgestart door middel 
van publicatie in de Schuttersproat en de 
Duivenpost, waarbij men zich kon aanmelden. 
Dit heeft ertoe geleid, dat enkele kinderen 
niet meer geaccepteerd konden worden 
voor de creatieve middag, omdat de materia-

len reeds door de Hobbyclub Duiven waren 
ingekocht, wat voor de betreffende kinderen 
natuurlijk erg vervelend was. Wij verzoeken 
u voor 2004, als er kinderactiviteiten zijn, tij-
dig uw kind(eren) op te geven, zodat wij 
weten wat wij moeten inkopen cq. moeten 
regelen.
Onze dank daarvoor,
De jeugdaciviteitencommissie

Op vrijdagavond 21 maart hebben wij zoals 
de laatste jaren gebruikelijk voor de jeugd 
van 12 jaar en ouder een gezellige avond 
georganiseerd. Leden van de hand- en kruis-
boog (dank daarvoor) zijn er weer in 
geslaagd de gemoederen onder de jongeren 
bezig te houden. Het schot in de roos, dus 
zoveel mogelijk punten scoren, staat bij de 
jeugd hoog in het vaandel en zal in de 
 toekomst voldoende koningen voor de 
schutterij opleveren, daar zijn we zeker van. 

De gelukkige winnaar is echter diegene met 
de meeste punten, waarbij ook de punten 
van de geluksbaan tellen!! Voor vele jongeren 
was dit niet acceptabel, omdat men hier zelf 
geen controle over had. Pogingen om de 
wijze commissie van vrouwen te overtuigen 
van hun gelijk vielen in het water.
Zaterdag 22 maart hebben wij gemeend een 
knutselmiddag te moeten organiseren. 
Het mag gezegd worden: een succes, 
28 kinderen!!

Onder leiding van vrijwilligers van de 
Hobbyclub Duiven konden de kinderen uit 
drie vaardigheden kiezen.
1. wollen kuikentje en een paashaas bloempot
2. figuurzagen en een poes en een vliegtuig
3. buitenthermometer met versiering

Op een waardige manier heeft OG afscheid genomen van Tonnie Kersten.

➔ lees verder op pagina 4
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en in het  concertgebouw De Doelen en in 
Ahoy voelen zij zich ook thuis.
Dan hebben we de Euroband uit Rotterdam, 
die het thema “Nederpop” zal brengen. Dit 
tamboer- en trompetterkorps zal in show 
en muziek vooral de zestiger jaren tot leven 
brengen met herkenbare nummers.
Het Kamper Trompetter Korps heeft reeds 
viermaal een gouden medaille op het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade 
behaald. Dit korps zal in een flitsend  uniform 
hun Phil Collins-show “In The Air Tonight” 
opvoeren.
En zoals de taditie voorschrijft, hebben we 
een regionale band gecontracteerd,  namelijk 
de drum- en showfanfare “Gelre Band” uit 
Dieren.
Natuurlijk wordt deze grandioze show 
 geopend en gesloten door ons eigen 
“Liemers Harmonie”, met aan het hoofd 
onze tamboer-maître Eddy. Onze schutters, 
die hand- en spandiensen verlenen tijdens 
de show in hun schuttersuniformen, geven 
een bijzonder cachet aan het geheel.
We mogen dit jaar weer een beroep doen 
op de medewerking van de schutters en 
willen er samen met jullie weer een echt 
feest voor oog en oor van maken. Een 
 evenement dat de start van het schutters-
feest inluidt.

Theo Gies, voorzitter Taptoecommissie

Alle vrijwilligers worden verwacht op de 
vergadering op maandag 25 augustus in het 
gebouw van de Liemers Harmonie aan de 
Visserlaan 35 te Duiven, aanvang 20.00 uur.

Beste schutters,

Dit ledenblad heet “Schuttersproat”, dus ik 
wet nie of ik ‘t in het dialect mot doen of 
maar gewoon in het Nederlands. Ik kan wel 
goed Diems dialect spreken, maar schrijven 
is wat anders.
Dankzij een intensieve samenwerking met 
jullie, schutters en de Liemers Harmonie en 
het vele werk onder voorzitterschap van jul-
lie bestuurslid Ben Berends is vorig jaar het 
Schuttersfeest en de kermis  geopend met 
een spetterd mooie Taptoe. Het is toch wel 
uniek dat een traditie van Taptoe, Processie, 
Schuttersfeest en Kermis in deze volgorde al 
zoveel jaren in een dorp, waarvan de bevol-
king inmiddels vijfmaal zo talrijk is geworden, 
heeft kunnen blijven bestaan. De invloed 
daarvan voor de gehele gemeenschap is 
groot en bevordert de gemeenschapszin en 
heeft een verbindend effect tussen de 
bewoners.
Dus ook dit jaar weer een Taptoe en dit 
keer aan mij de eer ervoor te zorgen dat er 
gedaan wordt, wat er gedaan moet worden. 
Inmiddels zijn de afspraken met de deelne-
mende korpsen gemaakt. Dankzij jullie huidige 
koning hebben we weer een aantal leuke 
korpsen kunnen contracteren. 
We prijzen ons zeer gelukkig met de 
Douane Harmonie Nederland, een semi-
professioneel muziekgezelschap. Aanvankelijk 
alleen bestaande uit douane-ambtenaren uit 
Rotterdam, maar nu uit 80 leden uit alle 
 takken van de belastingdienst uit het gehele 
land. Het accent ligt op de muziek, maar ook 
op hun marsoptredens. In prachtige gala- 
uniformen, garanderen ze een schitterend 
optreden. Ze treden ook op in Taptoe Breda 

Duuvese kermis 2003

O`k dit joar is d`r weer 

gezellige meziek 

in `t mooi opgeknapte CCOG.

Noa de processie kuj hier ow dröge kèl 

smeren.

Take Two mik de meziek, dat betekent: 

neem twee,

Moar van mien mag ie d`r wel drie 

nemmen.

Een genot om naar te kijken; de kinderen 
namen niet de tijd om wat te drinken of te 
eten, maar waren letterlijk met zweetdruppels 
op hun voorhoofd aan het zagen en knutse-
len, waarbij de verf niet alleen op de voor-
werpen terecht kwam, maar ook op kleren, 
handen, gezicht en vloer. Velen 
waren nog druk bezig, toen de 
ouders hen weer  kwamen ophalen 
en wilden de voorwerpen eerst 
afmaken. Leden van het bestuur en 
de organisatie zijn die middag met 
veel plezier druk doende geweest 
om hand- en span diensten te 
 verrichten bij de  kinderen die dit 
nodig hadden, zodat men alles op 
tijd af kon krijgen. Tot slot hebben 
wij met z’n allen poffertjes 
 gegeten en konden de kinderen 

en de organisatie met een tevreden 
gevoel naar huis. Rest ons de vrijwilligers 
en het bestuur van De Liemers Harmonie 
te danken voor de inzet en accomodatie 
en Hobbyclub Duiven voor hun mede-
werking in deze.

Organisatiecomité Jeugdactiviteiten.
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Hulde aan onze 
 jubilarissen
Wij feliciteren:

40 jaar lid: Frans Buijnk
 Theo Hoen
 Piet Mathijssen
 Jan Verheij

25 jaar functionaris: Frans Dieker

Heropening CCOG
Na een grondige opknapbeurt (zie vorige 
Schuttersproat)wordt op vrijdag 22 augus-
tus het CCOG. weer heropend. 
Een ieder is welkom tussen 19.00 uur en 
21.00 uur.
Om 20.00 uur is er een openings-
handeling.
Het gehele interieur is opgeknapt en 
 verfraaid en er hangt een gezellige sfeer.
Kom kijken op 22 augustus of geniet van 
de sfeer tijdens de komende kermis.

Taptoe Duiven 2003
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Kermisprogramma Schutterij o.G.
Programma Duivense Kermis 2003 van Schutterij Onderling Genoegen

Zondag 31 aug: 09.45 u. Opstellen schutterij bij CCOG
 10.00 u. Schuttersmis voor de leden en overleden leden van de 
  schutterij met medewerking van de "Liemers Harmonie 
Duiven"
 11.30 u. Rondgang van de jaarlijkse Processie
 14.00 u. Stemmingsmuziek in CCOG tot 17.00 uur
 19.00 u. Zaal open CCOG
 19.30 u.  Aanvang dansen.
 24.00 u. Einde dansen.

Maandag 1 sept: 08.30 u. Opstellen van de schutterij bij CCOG.
 08.45 u. Afhalen Burgemeester, Wethouders en Pastores.
  Vendelhulde voor de Wereldlijke en Geestelijke autoriteiten op 
  het Remigiusplein. Daarna afhalen Koningspaar.
 11.00 u. Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
 12.00 u. Prijsschieten en aansluitend Koningschieten.
 14.30 u. Installeren nieuwe Koning.
 15.30 u. Einde dansen.
 18.00 u. Zaal open CCOG.
 19.30 u. Aanvang dansen.
 20.30 u. Prijs uitreiking vogelschieten.
 24.00 u. Einde dansen.

Dinsdag 2 sept : 08.30 u. Opstellen schutterij bij het CCOG.
 08.45 u. Afhalen nieuw koningspaar
 11.00 u. Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
 11.15 u. Vendelhulde Huize "Thuvine".
 11.30 u. Tot 13.00 u. schieten op de geluksbaan voor dames van de leden.
 15.30 u. Einde dansen.
 18.00 u. Zaal open CCOG.
 19.30 u. Aanvang dansen.
 20.30 u. Prijsuitreiking geluksbaan schieten.
 24.00 u. Einde dansen.

De muziek zal dit jaar verzorgd worden door "Commercial 
Break".
Uitreiking van de geweren alleen op vertoon van een geldige 
 lidmaatschapskaart.
Het prijsschieten op de vogel begint met het nummer 111. 
Dit nummer staat vermeld op de lidmaatschapskaart.
De personen, die de contributie betaald hebben, maar geen 
 lidmaatschapskaart hebben ontvangen, kunnen deze als nog 
 ophalen op vrijdag 29 augustus a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur in 

het CCOG. Voor te late betaling zijn administratiekosten 
 verschuldigd .
Tevens is er op deze avond de gelegenheid om de contributie te 
betalen of lid te worden. Voor vragen over contributie en 
 lidmaatschap kunt u bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur naar : 
0316-264800.
Het bestuur wenst u allen prettige kermisdagen toe.

Heufpien

Van de meeste heufpiene zun 

de oorzake niet te achterhoa-

le. 

Vaak zun’t gevolge van 

 spanning op ut wark, een ver-

keerde leafwieze, of te diep in 

‘t gleaske gekeke. 

De volgende middeltjes zun ‘t 

probere weerd:

•	‘n	kop	starke	koffie	met	

een theelepel citroensap 

drinke.

•	Rowwe	ui	op	de		nuchtere	

maag eate.

•	‘n	Olde	kopere	cent	van	Bea	

meh spi-j op uet  veurheufd 

 plekke, as de cent van ‘t 

heufd veult mot de heufpien 

oaver zin.

•	Heufpien	as	gevolg	van	de	

karmis, terug goan en op 

drinke wa-j het loate stoan!

Malle Martje

“cc uut ‘t Noakommertje”

Woensdag 3 sept:  Schuttersfeest 
 18.00 u. Zaal open CCOG
 18.45 u.  Opstellen schutterij bij CCOG
 19.00 u. Afhalen Koningspaar.
 19.30 u. Aanvang dansen.
 20.15 u. Huldiging jubilarissen.
 00.30 u. Einde dansen en schuttersfeest.
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GEZIEN DooR DE oGEN VAN HET KoNINGSPAAR

Terugkijkend op een jaar 
Koningschap van Schutterij Onderling 
Genoegen, vinden wij dat het 
 afgelopen jaar voor ons prettig is 
 verlopen. Ik spreek dan ook van een 
geslaagd jaar.
Met komende feestelijkheden in het 
vooruitzicht, zoals de Taptoe, 
Processie, Kermis en Schuttersavond, 
zit voor ons het Koningsjaar er 
 jammer genoeg bijna op. Het lijkt wel 
of je leven in een stroom versnelling 
raakt, zo snel is het gegaan. Het jaar 
is omgevlogen.

Wij hebben genoten van de vele activitei-
ten waar de Schutterij acte de présence 
heeft gegeven en vinden dat, iedereen die 
zich schutter noemt, dit eigenlijk ook een 
keer mee zou moeten maken. Wij hadden 
dit zeker nooit willen missen.

Toen ik zo’n 20 jaar geleden mij aanmeldde 
als lid van de toenmalige fanfare 
St. Remigius (de huidige Liemers 
Harmonie Duiven) werd ik automatisch 
meegevoerd in het Schutterswereldje 
door mijn medemuzikanten. Ik was mij al 
heel snel bewust wat Kermis vieren, de 
Kermistafel en Schuttersgebeuren 
inhield. Vooral de saamhorigheid sprak mij 
aan. Ik had het gevoel, dit is een grote 
familie en daar voelde ik mij bij thuis.  Wij 
werden dan ook heel snel opgenomen 
door de Kermistafel en dat resulteerde 
erin dat ik me een jaar later heb laten 
inschrijven als lid van Onderling 
Genoegen. Iets waar ik nooit spijt van zal 
krijgen. 
Dat ik vele jaren later nog eens Koning 
zou worden realiseerde ik mij toen nog 
niet.
Met het schot waarmee ik de vogel naar 
beneden schoot heb ik wel enigszins mijn 
muziekvereniging gedupeerd. Zij moesten 
het een jaar lang zonder bassist stellen, 
tenminste waar het optredens van de 
Schutterij betrof. Ik dank dan ook het 
bestuur en de leden van de Harmonie 
voor het begrip dat zij hebben getoond 
tijdens mijn Koningschap.

In een jaar vinden ook minder aangename 
zaken plaats. Wij noemen de ziekte en het 
overlijden van oud-voorzitter Tonnie 
Kersten. Zijn heengaan was voor velen 
onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Maar als 
zo vaak in het leven: "De mens wikt, maar 
God beschikt". Zeker voor zijn naaste 
familie is dit een groot verlies en wij, als 
Koningspaar, wensen hen dan ook veel 
sterkte toe bij het verwerken hiervan.

Het federatief Kringconcours in 
Pannerden was ons laatste optreden als 
Koningspaar buiten Duiven. De enorme 
hoeveelheid regen, in de week vooraf-
gaand aan deze happening, zou bijna nog 
roet in het eten hebben gegooid, maar 
gelukkig, op de dag zelf was het droog en 
scheen zelfs af en toe ‘t zonnetje. Dat was 
ook voor de organisatie een prettige 
meevaller. Je moet je toch niet indenken 
dat zoiets niet door kan gaan. 
We hebben daar als Schutterij een paar 
bijzonder mooie prijzen behaald, waar-
onder de wisselbeker voor het marcheren 

tijdens de marswedstrijd en Frans Dieker 
kreeg de prijs voor de beste commandant.

Met de Taptoe Duiven op zaterdag, waar 
wederom een aantal zeer  gerenommeerde 
korpsen aan zullen  meewerken, met de 
Processie op zondag en de Kermismaandag 
in het verschiet, zit ons Koningsjaar er op.

Mede namens de koningin wens ik ieder-
een veel plezier op de Taptoe en heel fijne 
Kermisdagen toe. Tevens willen wij het 
bestuur van Onderling Genoegen bedan-
ken voor de prettige wijze waarop zij ons 
door het jaar heen heeft begeleid. Ook 
een woord van dank aan de mensen die 
bij ons thuis alles hebben geregeld, de 
Kermistafel en de buurt die de barricade 
hebben gebouwd en de boel versierd. Zij 
allen hebben dit Koningsjaar voor ons 
onvergetelijk gemaakt.

Mensen allemaal hartstikke bedankt ! ! ! !

Kinie en Toon Verschore.
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Onderling Genoegen maakt kogels
Een aantal actieve leden van 
O.G. maakt eens per jaar de 
kogels waarmee tijdens de 
kermis op de vogel geschoten 
wordt.
O.G. bezit een eigen loodsmelt- 
en gietinstallatie. Hierin wordt 
oud lood gesmolten en hiervan
worden de kogels gegoten. Dit 
zijn ronde bollen met een 
doorsnede van 13 millimeter.
Wanneer de kogels uit de 
gietvorm komen zit hieraan 
nog een soort uitstulping.
Deze wordt met de hand eraf 

gehaald en daarna wordt de 
kogel mooi glad gevijld, zodat 
ze tijdens het schieten niet 
vast komen zitten in de voor-
laders.
Zoals u ziet heeft elke kogel 
een voorgeschiedenis, waar u 
niet bij stil staat als u hem weg 
schiet richting de houten vogel 
op kermismaandag.
Maar een ding is zeker. Een 
van deze kogels levert voor 
een persoon veel blijheid en 
emotie op: De nieuwe Koning.

25 jaar Kermis aan
 ‘DE TOAFEL’ bi-j de trap
Wat in 1978 begint met een ‘voorzichtige’ eerste avond naar de 
Duuvese Kermis voor een 
groepje 16-jarigen, groeit uit 
naar een 25-jarig jaarlijks 
terugkerend feest aan De 
Toafel.

Zondag 27 augustus 1978 is 
het voor de eerste keer dat 
de tafel onder aan de trap 
bezet wordt door aantal vrien-
den die samen hun eerste ker-
misavond in gaan.
Wat begint met een tafel van 
circa 16 personen groeit al 
snel uit naar een club van een 
40-tal kermisvierders met, 
door de jaren heen, een licht 
wisselende samenstelling.
De oudgedienden van het 
 eerste uur zijn Stanley Basten, 
Carla en Martien van Diek, 
Edje van de P4 (Edwin 
Kemper) Sjaak Kersten, en 
Marco van Ooijen die vanaf 
het eerste moment samen 
kermis vieren aan hun tafel.
In de loop van de jaren is de 
tafel door aanwas van familie 
en vrienden uitgegroeid tot 
een constante groep van 
vrienden en bekenden. 
Opmerkelijk is wel dat zelfs 
zaken die zich normaal alleen 
in het bedrijfsleven afspelen 
ook op De Toafel zijn beslag 
kregen: in 1986 komt er een 
fusie tot stand tussen De 
Toafel en Toafel 2 van de 
Hoppies (fam. Hoppenreijs).
De reden voor het samen 
gaan was, dat in de voorgaan-
de jaren de twee Toafels al 

samen de kermis vierden 
waarbij iedereen overdag en ‘s 
avonds al door elkaar over de 
twee Toafels feest vierden.
Opmerkelijk en ook wel bij-
zonder is dat als nu de oudge-
dienden van ‘De Toafel aan de 
trap’ even rustig met iemand 
willen bijpraten ze dan vaak op 
de trap zitten en dat de 
Hoppies juist dan hun oude 
vertrouwde stek aan Toafel 2 
opzoeken.

Door de jaren heen zijn er 
diverse tradities ontstaan in 
het vieren van de Kermis. 
Edwin en Alphons staan al 
jaren op de zondagmiddag 
rond 16.00 uur voor de Zaal 
om er verzekerd van te zijn 
dat we aan onze eigen Toafels 
kunnen zitten.
En dan begint s’avonds het 4 
dagen durende feest aan De 
Toafel.
Twee tafels bomvol verschil-
lende pluimages, waarvan een 
deel elkaar uitsluitend met de 
kermis ziet.
Een unieke situatie, vrienden 
om 4 dagen mee te feesten, 
maar ook soms een moment 
om even serieus te kunnen 
praten. 
Voor velen is de Kermis eigen-
lijk de avond ervoor al begon-
nen. Eerst bij de taptoe om 
daarna nog even naar het 
CCOG te gaan, waar door de 
Hoppies vaak het kermislied 
voor de komende dagen in 

elkaar gebreid wordt.
Op de maandag en dinsdag-
morgen lopen de mannen met 
de schutterij mee, de vrouwen 
komen een kijkje nemen bij de 
Koning en zorgen er voor dat 
De Toafels wederom in ons 
bezit zijn, degene die het 
dichtst bij de Koning woont 
zorgt er voor dat degene die 
met de schutterij mee getrok-
ken zijn een kop koffie en een 
broodje krijgen.
Degene die ‘s morgens verstek 
moet laten gaan omdat hij/zij 
de avond ervoor iets te uit-
bundig feest gevierd heeft 
moet zich de rest van de dag 
de humoristische spot van De 
Toafel over zich heen laten 
gaan tot het moment dat de 
volgende verzaker zich meldt.
Als één van de vrouwen in 
blijde verwachting is wordt er 
in de avonduren de grootste 
beer uit de schiettent weg 
geschoten, daarbij moet wel 
eens een schutter uitgeselec-
teerd worden om de markt-
prijs van de beer niet te ver 
op te drijven. En als geen van 
de dames in verwachting is 

dan kun je nog altijd met z’n 
allen vlaggetjes gaan schieten 
om de Koning in de Zaal een 
vendelhulde aan te bieden.
Overdag wordt het feest 
zoveel mogelijk gevierd met de 
schoolgaande kinderen. ‘s 
Avonds gaan de 16-plussers 
vrolijk mee om samen de Tent 
op de kop te zetten.
Aan het eind van de middag 
(en avond) wordt de rekening 
opgemaakt door Yvonne en 
Astrid, de kosten worden 
gedeeld en er wordt afgespro-
ken wie De Toafels bezet gaat 
houden voor de avond.
Degene die De Toafels moeten 
bemachtigen voor de avond 
worden nog al eens in de wat-
ten gelegd door dat er koffie 
aan de Zaal bezorgd wordt, en 
met een beetje geluk komt er 
iemand van De Toafel pannen-
koeken voor je bakken voor 
de Zaal of iets anders hartigs 
brengen.
De woensdag is zoals Astrid 
het zegt, een dag dat je loopt 
te zweten en dat niks uit je 

▲ De loodsmelt- en gietinstallatie van Onderling Genoegen.

▼Als de kogels zijn gegeoten, moeten ze nog mooi rond gevijld worden.

➔ lees verder onderaan pagina 8


