
Op zondag 12 september jl. is Schutterij Onderling Genoegen samen 
met de Liemers Harmonie op concours geweest bij het Kolveniersgilde 
in Mechelen in België. Dit concours- en gildetreffen werd gehouden ter 
gelegenheid van het 500 jaar bestaan van de stad Mechelen en tevens 
het 500 jaar bestaan van het Kolveniersgilde.

`s Morgens om 9 uur vertokken we in opperbeste stemming in 3 bussen richting 
Mechelen. Daar aangekomen was er voordat de optocht begon nog tijd om 
een kopje koffie te drinken, en even in het zonnetje te zitten. De optocht door 
de oude stad was indrukwekkend voor de schutters, maar zeker ook voor de 
vele mensen die naar deze optocht kwamen kijken. Ze waanden zich in de 
middeleeuwen, en genoten van een kleurrijk 
schouwspel . 
Van de 29 deelnemende gilden en schutterijen was 
Onderling Genoegen verreweg de grootste. Op het 
grote marktplein  om de St. Rombouts kathedraal 
in het centrum van de stad werd door Onderling 
Genoegen mee gedaan aan de wedstrijden 
vendelen en schieten. Later op de middag werd 
door de schutterij en de Liemers Harmonie een 
defilé gebracht aan de jubilerende Kolveniers, wat erg in de smaak viel. Op 
het zonovergoten plein, omzoomd met terrasjes, liet menig schutter zich het 
Duuveltje of een lekker ander Belgisch biertje goed smaken.

Een Mechelse traditie is 
het zg. klokken werpen. 
Vanuit de toren van de 
kathedraal is een kabel 
over het plein naar 
het tegenover gelegen 
stadhuis gespannen. 
Langs deze kabel komt 
een grote klok naar 
beneden, en op een 
onbekend moment 
komen hieruit tientallen 
kleine klokjes waarin 
mogelijk een weekendje 
Mechelen verstopt zit. 
Ik heb van niemand  

binnen onze club gehoord dat ze wat gewonnen hebben, wel heb ik gezien dat 
onze mensen fanatiek mee sprongen om een klokje op te vangen, en dit ging niet 

Schuttersvrienden
Als u deze schuttersproat ontvangt, is 
het jaar 2005 alweer een maand of drie 
oud.
Twee belangrijke bijenkomsten voor 
Onderling Genoegen hebben we achter 
de rug.
Als eerste hadden we een goed 
bezochte, gezellige nieuwjaarsinloop 
en daarna de door iets minder leden 
bezochte algemene jaarvergadering. 
Op beide avonden heb ik de 
aanwezigen een goed schuttersjaar 
toegewenst. Als u niet geweest bent 
op een van deze avonden, wil ik 
ook u alsnog een goed schuttersjaar 
toe wensen en natuurlijk een goede 
gezondheid. De leden van Schutterij 
Onderling Genoegen hebben een band 
met elkaar. Een band die tijdens de 
kermis gevoeld kan worden, maar ook 
op de nieuwjaarsinloop avond ervaar ik 
dat. Als je op zo`n avond rondloopt, hier 
en daar een praatje maakt en de sfeer 
proeft, dan voelt het goed om lid van 
deze vereniging te zijn.
Laten we dit zo houden, een beetje 
tijd voor een ander kan geen kwaad. 
Velen zijn zo druk met het winnen van 
tijd, dat ze geen tijd overhouden. Een 
veelgehoord zinnetje “Geen tijd” zorgt 
er voor dat menselijk contact vaak 
onmogelijk wordt. Neem eens tijd voor 
jezelf en voor een ander.
Onze functionarissen vraag ik tijd vrij te 
maken voor de diverse activiteiten die 
dit jaar weer gepland zijn. Jullie zijn het 
gezicht van de Schutterij als we naar 
buiten treden.
Als we weten dat we “samen” Onderling 
Genoegen vormen en ons daarvoor 
inzetten, kunnen we ook trots zijn om er 
lid van te zijn.
Met dit in gedachten hoop ik dat we er 
samen weer een fijn jaar van kunnen 
maken.

P. Mathijssen, 
voorzitter

Onderling Genoegen 
op bezoek bij onze 
zuiderburen in Mechelen
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Schutterij "Traditie" of "Folklore"
Een tijdje geleden ontving ik van 
het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur een pakketje informatie 
over het jaar van de folklore. Onder 
het motto “Folklore is onvoltooid 
verleden tijd” wordt aandacht 
gevraagd voor de Nederlandse folkore. 
Aan de hele Nederlandse bevolking  
wil men laten zien hoe breed en 
veelkleurig de Nederlandse Folklore 
is. Naast bekende traditionele feesten 
als St. Maarten of Sinterklaas waar 
grote groepen Nederlanders aan mee 
doen gaat het vooral ook om meer 
bekendheid voor allerlei kleinere 
groepen die een folkloristische 
activiteit beoefenen. Zo wordt ook 
aan de schuttersgilden en schutterijen 
gevraagd om hun activiteiten aan te 
melden zodat deze opgenomen kunnen 
worden op de website 
www.jaarvandefolklore.nl. 

Op deze website is veel informatie 
te vinden over het jaar en de groepen 
mensen die zich met de folkloristische 
activiteiten bezighouden of verbonden 
voelen. 
In eerste instantie werd ik direct 
enthousiast. Het Gelderse 
schutterswezen kent vele grotere en 
kleinere activiteiten die natuurlijk 
ook best interessant zijn voor 
de niet-wetende buitenstaander. 
Vanuit mijn periode bij de Gelderse 
Schuttersfederatie en als webmaster 
van www.schuttersnet.nl is er toch al 
een soort natuurlijke behoefte om alles 
wat met onze mooie schutterstraditie 
te maken heeft ook breed bekend te 
maken. 
Ik dus naar de computer (eigenlijk 

zat ik daar al achter)  en meteen naar 
www.jaarvandefolklore.nl gesurft. 
En ja hoor, daar staat het, “Folklore 
is onvoltooid verleden tijd”, een 
mooie kreet. Verleden tijd die nog 
niet voltooid is. Die nog niet af is. 
Terwijl ik daar zo over nadenk wordt 
mijn enthousiasme toch een beetje 
minder. Dat wordt nog versterkt als 
ik de definitie van het woord Folklore 
lees die op de site wordt gegeven. 
“Folklore is het verleden beleven”. 
Hoezo “verleden” tijd eigenlijk. 
Het schutterswezen heeft natuurlijk 
wel zijn wortels in het verleden. 
Dat is waar. Maar wij beleven onze 
schutterij helemaal niet als iets 
uit het verleden. Integendeel, het 
schutterswezen is iets van nu, van 
vandaag. Zo voel ik dat tenminste. Ik 
heb dan ook niet het gevoel dat wij 
lid zijn van onze schutterij omdat wij 
het verleden willen beleven. Wij zijn 
lid van de schutterij omdat wij de 
saamhorigheid en de broederschap van 
het schutterswezen juist in het heden 
willen beleven. De activiteiten die wij 
beoefenen binnen het schutterswezen 
zie ik dan ook niet als een naspelen 
van het verleden. Door het steeds weer 
opnieuw doen voortleven van tradities 
als vendelzwaaien, de eed van trouw, 
de schuttersmis en het aantreden bij 
gebeurtenissen die de gemeenschap 
aangaan bevestigen wij juist in het 
heden dat wij bij elkaar horen en er 
voor elkaar zijn wanneer dat nodig is. 
Dat heeft niets met folklore te maken 
en alles met het vertalen van oude 
tradities naar waarden van vandaag.

Iets vergelijkbaars vindt ik ook terug 
in een lezing die gehouden werd 
tijdens het Europees schutterstreffen 
in Oostenrijk. In deze lezing gaat 
Drs. Jette Janssen-Beij  onder meer 
in op de redenen waarom iemand lid 
is of wordt van een schuttersgilde.  
Broederschap en Traditie zijn de eerste 
woorden die schutters en gildebroeders 
te binnen schieten als hen die vraag 
wordt gesteld. Daarnaast spelen 
verwantschap, eer en prestige een 
rol. De lezing gaat overigens vooral 

over Brabantse gilden. De eerlijkheid 
gebied dat wij in Gelderland ook 
de gratis deelname aan Kermis- en 
schuttersfeesten als bijkomende reden 
wel mogen noemen. Maar toch…., 
Broederschap, verwantschap, eer en 
prestige en de traditie, daar gaat het 
om. Het woord folklore zul je bij onze 
Brabantse gildevrienden niet horen. 
Over traditie zegt Drs. Jette Janssen-
Beij onder meer het volgende: 
“Bewustzijn van traditie is een belangrijk 
element binnen het gilde. Men 
koestert een besef van eigenheid door 
worteling in het verleden van het 
gilde. Het historisch bewustzijn en het 
instandhouden van de tradities binnen 
het gilde verschaffen een gevoel van 
continuïteit en identiteit; verbinden 
het eigen bestaan met dat van eerdere 
generaties verwanten en broeders in 
het verleden. Veel besluiten van het 
gilde worden genomen met een blik 
op dit verleden. Behouden van traditie 
en het herdenken van het verleden is 
nauw verbonden met verwantschap, 
broederschap en eer.”

Ik ben er wel uit. Ons schutters- en 
gildewezen heeft veel en veel meer te 
maken met traditie en broederschap 
dan met Folklore. Ik heb er dus 
toch maar voor gekozen om onze 
activiteiten niet onder het kopje 
“Folklore” aan te melden op 
www.jaarvandefolklore.nl. 
Dat neemt natuurlijk niet weg 
dat er vele prachtige kleurrijke 
folkloristische activiteiten zijn die 
best onze aandacht mogen hebben. 
Surf maar eens naar de site en kijk 
wat er allemaal te beleven is. Voor 
schutters- en gildeactiviteiten kun je 
als vanouds natuurlijk beter terecht 
op www.schuttersnet.nl. En voor 
wie interesse heeft in de Brabantse 
schuttersgilden of de lezing van 
Drs. Jette Janssen-Beij  eens na wil 
lezen. Alle informatie daarover vindt 
je op www.schuttersgilden.nl.

Jullie hoofdcommandant,
Frans Dieker
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altijd goed zelfs bestuursleden rolden over de grond.
Voor velen veel te vroeg, kwam om half zeven de 
prijsuitreiking. Onze senior vendeliers behaalden de eerste 
prijs. Voor de hele vereniging was er de mooiste prijs die 
je tijdens een concours in België kunt behalen, namelijk 
de eerste prijs voor "`t Schoonste Inkomen". Van de stad 
Mechelen kregen we een herinneringsbord.
Om half negen gingen de bussen met schutters en muzikanten 
in opperbeste stemming weer richting Duiven.
Voor menigeen was het een lange dag en omdat het" Duveltje" 
ook zijn werk deed ging de rit naar huis voor velen veel 
sneller als de heenreis.
We kunnen terugkijken op een prachtige dag, waarin ons 
Duiven ook bij de inwoners van Mechelen op de kaart is 
gezet.

Tijdens het dwergwerpen werd Daan Worm hoog de lucht 
in geworpen.

Jubilarissen 2004
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Jaarvergadering 2005

Tijdens de algemene 
jaarvergadering van 21 februari jl. 
is het functionarissen reglement, het 
reglement voor de Schuttersraad en het 
huishoudelijk reglement aan de orde 
geweest en ter stemming gebracht.
In deze reglementen zijn een aantal 
wijzigingen aangebracht, en de 
leesbaarheid is vergroot, ook  krijgt 
een functionaris bij OG. meer 
verantwoording voor het materiaal en 
de kleding die hij of zij in bruikleen 
heeft. Door het opleggen van sancties 
wil het bestuur meer grip krijgen op 
het deelnemen van de functionaris 
aan concoursen en vooral de 
oefenavonden.
Na stemming tijdens de vergadering 
zijn de reglementen in de nieuwe 

gepresenteerde vorm aangenomen.
Op onze internetsite 
www.go.to/schutterij-og kunt u 
deze reglementen nog eens rustig 
doorlezen.

Als nieuw lid van de 
kascontrolecommissie werd gekozen 
Ewout van Beek.
De bestuursleden Bouwmeester, 
Kampes en Vermeulen werden 
opnieuw voor een periode van drie 
jaren in het bestuur herkozen.
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Waren mijn eerste woorden toen de vogel eraf 
viel.
Eindelijk had een vos de vogel!
Op dat moment ging er heel wat door me heen.
Vreugde maar ook verdriet. Vreugde dat mijn 
ouders dit nog mee mogen maken, maar ook 
het verdriet dat mijn schoonouders er niet 
meer bij konden zijn.
En dan ga je de schouders op en de zaal in.
Het feest was voor ons begonnen. Drie dagen 
lang.
We hadden er alle vijf zin in. De jongens waren 
hartstikke trots op hun vader.
Ook zij gingen helemaal uit hun dak.
De kermisdagen waren voor ons in één 
woord”super”.
Ik kreeg de indruk, tijdens het feest, maar ook 
vooral uit de reacties na afl oop van de kermis, 
dat iedereen heeft genoten.
Voor ons was het eerste half jaar als 
koningspaar heel bijzonder.
Ik hoop dat we het tweede half jaar er net zo 
van zullen genieten.
In de volgende schuttersproat vertel ik meer 
over onze belevenissen als koningspaar.

Groetjes van Theo.

Ja, ik heb hem !Ja, ik heb hem !



Schuttersproat 5Schuttersproat 5

Kermis 2004Kermis 2004



Van jeugdvendelier 
tot commandant
Toen het bestuur van Onderling 
Genoegen mij vroeg een stukje te 
schrijven voor de “Schuttersproat” 
om mij voor te stellen, kwamen er 
bij mij direct enkele herinneringen 
naar boven wat ik de afgelopen 
jaren heb meegemaakt als 
vendelier. Dat is uiteraard te veel 
om in dit stukje te vermelden.

Mijn naam is Marco van Schaik. Ik 
ben getrouwd met Bianca en heb 2 
dochters (Lianne en Ilse). In 1978 
ben ik begonnen met vendelen bij de 
jeugdvendeliers onder leiding van 
Gradus Hugen. In die tijd hadden we 
een hechte groep waarin onder andere 
de huidige vendelcommandant Rudie 
Peer vendelde. Als kleinste van 
het stel werd ik regelmatig door de 
toenmalige voorzitter Tonnie Kersten 
gevraagd om hem te assisteren bij het 
uitreiken van de onderscheidingen 
aan de jubilarissen, want zo’n klein 
jochie met een rood kussentje was 
zeer vertederend.
Na een aantal jaren gingen we 
over van jeugdvendeliers naar een 
middengroep. Dit werd in die tijd 
geïntroduceerd, omdat de stap van 
jeugdvendelier naar seniorvendelier 
te groot was. 
Dit was een zeer hechte groep. Als 
we met deze groep het veld op gingen 
tijdens een concours dan wisten 
we haast zeker dat de eerste prijs 
haalbaar was Dit werd ook door het 
publiek opgemerkt, waardoor wij tot 
2 keer toe werden uitgenodigd op de 
politiemuziek show in de Arnhemse 
Rijnhal. De eerste keer was echter 
een fiasco voor een deel van de groep, 
want bij de uitvoering vergat de 
regisseur deze groep naar binnen te 
roepen en bleven de deuren gesloten. 
We kregen echter een nieuwe kans.
Het was echter niet altijd een 
rooskleurige tijd, want we hebben 
wel eens een conflict gehad met 

het toenmalige bestuur over een 
kermistafel. Het was zo dat de 
vendeliers (en alle werkende leden) 
voor de deur moesten liggen om 

een tafel te bemachtigen voor een 
kermismiddag of –avond. Onze 
mening was dat mensen die wekelijks 
oefenen en met de schutterij er 
op uit trekken naar concoursen 
of festiviteiten toch enigszins een 
bepaalde voorkeur mogen genieten. 
Iets wat voor het toenmalige bestuur 
onbespreekbaar was. Het huidige 
bestuur heeft al gedeeltelijke een 
oplossing gebracht door ’s middags 
de tafel te reserveren voor ’s avonds, 
wat niet wegneemt dat de vendeliers 
maar weer af moeten wachten of er ’s 
ochtends een tafel is bemachtigd.
Na een periode als senior vendelier 
heeft men mij gevraagd om 
instructeur te worden van de groep 
senioren vendeliers. Mijn vele jaren 
ervaring binnen het vendelen zijn 
hierbij erg waardevol. De huidige 
groep is nog erg wisselvallig in 
de prestaties, maar door veel te 
oefenen en ook activiteiten buiten 
de oefenavonden om te organiseren 
groeit men uit tot een team. Vende 
len is immers een teamsport. 
Hierbij kom ik terug op een stukje 
in de vorige schuttersproat over de 
prestaties van de seniorenvendeliers. 
In dat stukje werd gesuggereerd 

dat door afwezigheid van de 
voordraaier tijdens een concours hij 
verantwoordelijk zou zijn voor de 
slechte prestatie op dat concours. 
Deze slechte prestatie is beslist niet 
op een persoon af te schuiven, de 
gehele groep heeft op dat moment 
gefaald. 

Vanaf het komende jaar word 
ik commandant van de groep 
jeugdvendeliers. Hiermee volg ik 
Willy Hofstede op die na 12,5 jaar 
zijn functie aan mij overdraagt. 
Namens de gehele vendelgroep willen 
wij hem bedanken voor zijn inzet 
de afgelopen jaren. Tot slot wens ik 
iedereen een fijn schuttersjaar toe 
en kom eens kijken op een van de 
oefenavonden van de vendeliers. 
Zij oefenen iedere zaterdagavond in 
(of bij) de sporthal van het Candea 
college. 
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EVEN VOORSTELLEN

M
arco van Schaik

In deze Schuttersproat 
treft u weer een aantal 
kleine advertenties aan, 
mede om de kosten 
van dit blad te drukken. 
Graag vragen wij u, 
schutters, denk aan deze 
adverteerders.
De ene dienst is de 
andere waard.
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Even noteren!

Datum Wie Locatie Aanvangstijd Activiteit
7 april Officieren, Commandanten,   CCOG 20.00 uur  Oefenavond
 Hand- en Kruisboog
28 april Alle functionarissen   Praxis 19.30 uur Oefenavond
 met Liemers Harmonie
20 mei Officieren, Commandanten,  CCOG 20.00 uur Oefenavond
 Hand- en Kruisboog 
17 juni Officieren, Commandanten,   CCOG 20.00 uur Oefenavond
 Hand- en Kruisboog
16 september Officieren, Commandanten,  CCOG 20.00 uur Oefenavond
 Hand- en Kruisboog 
14 oktober Officieren, Commandanten,  CCOG 20.00 uur Oefenavond
 Hand- en Kruisboog 
Concoursen
1 mei Herwen Nadere informatie volgt 
4 september Ooy (bij Nijmegen) Nadere informatie volgt

Deze planning kan door omstandigheden afwijkingen ondergaan raadpleeg daarvoor uw 
sectie commandant

Gezellige Nieuwjaarsinloopavond 2005
Omdat we verleden jaar veel goede reacties 
hoorden over de nieuwjaarsinloop van onze 
schutterij, zijn wij dit jaar ook op de uitnodiging 
ingegaan, en op 8 januari naar het CCOG. 
getogen.

Het was deze keer op zaterdagavond. Toen we bij het 
CCOG. aankwamen werden we buiten opgevangen 
door een gek verklede figuur die muziek maakte op een 
soort saxofoon, gemaakt van plastic buis en een trechter. 
Door hem werden we naar binnen gebracht, en na het 
gebruikelijke uitwisselen van goede wensen was er koffie 
en natuurlijk oliebollen. De zaal was gezellig ingericht en 
de muziek werd verzorgd door Frank Bugter op zijn orgel. 
Voorzitter Piet Mathijssen  sprak een welkomstwoord 
en keek terug op het afgelopen schuttersjaar, en ook de 
activiteiten voor het komende jaar werden door hem 
aangekondigd. Piet stelde voor om de consumptiebon 
die voorheen elke bezoeker van de inloopavond kreeg, 
deze keer niet te geven, maar het geld wat dit O.G kost te 
schenken aan hulp voor de slachtoffers van de tsunamiramp 
in Azië. Dit initiatief werd door de aanwezigen in de zaal 
met luid applaus aangenomen. Aan het eind van zijn speech 
bracht hij een toost uit op het nieuwe jaar. Daarna was er 
een optreden van de figuur die ons naar binnen gebracht 
had, anders gekleed en met een goed Belgiës accent. 
Samen met enkele schutters kreeg hij de lachspieren van 
de hele zaal los. Al met al heel vermakelijk. Hierna was het 
voor de meeste gezellig bijpraten en een dansje maken en 
voor we het wisten was het al elf uur, zoals aangekondigd 
sluitingstijd. Maar gezelligheid kent geen tijd, en er werd na 
overleg met de muzikant nog een uurtje bij aan geknoopt. 
Jullie begrijpen wel dat deze nieuwjaarsinloop voor het 
volgend jaar al in onze agenda staat, want dit willen we niet 
meer missen. Wij kunnen het iedere schutter aanraden.

Een schutter en vriendin

Beste vrienden 
van de Liemers 
Harmonie

Wij willen langs deze weg 
iedereen die ons heeft 
geholpen tijdens Taptoe 
2004, uitnodigen voor 
onze feestavond.
Het word dit jaar houden 
op zaterdag 16 april om 
20.00 uur in ons eigen 
muziekhuus.
U komt toch ook, om deze 
avond tot een geweldig 
feest te maken. 
Graag aanmelden bij 
lhdfeestcommissie”hotmai
l.com voor 9 April

Met vriendelijke groeten, 
de feestcommisie.

In Memoriam

In de periode van maart 2004 t/m februari 2005 zijn 
de volgende leden ons ontvallen.

Tonnie Gerritsen mei   2004
Coen Otten juni   2004
Sjors van Dulmen juni   2004
Theo van Beersum sept. 2004
Henk Worm sept. 2004
Jan Steentjes dec.  2004
Frans Vos dec.  2004

Wij hopen dat de nabestaanden de kracht mogen 
vinden om zonder hen verder te gaan.



Je hoort immers altijd “Vendeliers sla Je hoort immers altijd “Vendeliers sla 
uw vaandel voor ………, of het nu om 
een serenade of concours gaat, het is een 
stukje folklore dat nooit verloren mag 
gaan. Er zijn folkloristen geweest , die 
de vendeldemonstraties als niets anders 
zagen dan louter eerbetoon aan pastoor, 
burgemeester enz. Sommigen beweren dat 
het ontstaan van dit imposant vertoon te 
zoeken is in de middeleeuwse Meigilden 
of oud-Germaanse bloedbroederschappen 
en menen magische kracht in de oorsprong 
van het vendelen te moeten zoeken. 
Mocht dit al zo zijn, de betekenis van 
het vendelen, zoals dit thans geschiedt 
heeft een geheel andere intentie. De 
vendelhulde zelf wordt hier een gebed en 
strijd genoemd, terwijl de vendeliers van 
een gilde er steeds aan worden herinnerd, 
dat men met gewijde vendels vendelt.

Interessant zal het zijn enkele betekenissen 
van dit steeds weer boeiende vendelen 
weer te geven:
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Het steeds weer 
zwaaien boven het 
hoofd betekent: 
Stoere vendelier 
houdt je kloek en 
sterk in de strijd die 
komen gaat.
Als het vendel wordt 
rondgegooid in de 
hals betekent dit: 
Weer je geducht al 
zal dit ook je hoofd 
kosten.kosten.
Het vendel draait 
om de lendenen: 

Geef aan dit werk je kracht, je lichaam, 
desnoods je leven.
4 Het vendel draait om de knieën: Houdt 

je lenig en je kunt ook knielen.
5 Het vendels zwaait om de enkels: Laat 

het steeds draaien, maar zorg ervoor dat 
ze steeds schoon en rein blijft, zoals de 
lelie, het symbool hiervan. (De vendelier 
mag nimmer met het vaandel de grond 
raken).

Tot slot moge ik u mijn mening geven 
over het ontstaan en herkomst van het 
vendelzwaaien. Men dient verschil te 
maken tussen klassiek en acrobatisch 
vendelen, dit laatste heet ook wel solo 
vendelen.
Klassiek vendelen: zodra de landvorst de 
schutters opriep, dienden zij zich op een 
centrale plaats te verzamelen, waarbij elke 
groep zijn eigen vaandel en vendel voerde.
Het is wel zeker dat bij aankomst de 
vendels neigden voor overheden en de 
landvorst bij wie de schutters zich present 
meldden. Waarschijnlijk is het dat uit het 
neigen en zwaaien het huidige vendelen 

is voortgekomen, temeer omdat er nu 
alleen gevendeld mag worden als de 
schutterskoning present is. 
Acrobatisch vendelen: zoals in 
oeroude tijden werden tijdens de 
krijgsverrichtingen de vendels van het 
leger en zijn onderdelen meegevoerd. 
Deze vendels mochten nimmer ter aarde 
zijgen, zij mochten de grond niet raken. 
De drager, al werd hij ook gewond, diende 
te zorgen dat het vendel steeds boven de 
hoofden der strijders zichtbaar bleef. Was 
de drager dodelijk gewond, dan moest 
een makker het vaandel overnemen, dit 
vaandel werd dan ook ten koste van alles 
tot het laatst verdedigd. Als men het 
acrobatisch vendelen van tegenwoordig 
beziet, kan men zich voorstellen hoe 
een vendelier, gewond, zich kronkelt 
en wentelt om toch het vendel hoog te 
houden.

In Zwitserland wordt het vendel nog hoog 
in de lucht geworpen om daarna handig 
weer te worden opgevangen. Wellicht is 
dit het overdragen van het vendel door een 
dodelijk gewonde aan zijn strijdmakker(s).  

Het vendelzwaaien is een waardevolle 
traditie, die bevordert en bewaard moet 
worden. De band met de kerk, met de 
overheid, gesymboliseerd door het 
eerbewijs van het vendelzwaaien, de 
onderlinge saamhorigheid in het vendel, 
allemaal zaken die het vendelzwaaien ook 
in deze tijd nog zin geven.

Bron: Baron Sloet tot Everlo, oud-voorzitter vd 
Federatie van Gelderse schuttersgiden 

Vendelen: Een strijd tussen goed en kwaad

WWat is een schutterij zonder vendeliers? 
Je hoort immers altijd “Vendeliers sla Je hoort immers altijd “Vendeliers sla 

1 Het steeds weer 
zwaaien boven het 
hoofd betekent: 
Stoere vendelier 
houdt je kloek en 
sterk in de strijd die 
komen gaat.

2 Als het vendel wordt 
rondgegooid in de 
hals betekent dit: 
Weer je geducht al 
zal dit ook je hoofd 
kosten.kosten.

3 Het vendel draait 
om de lendenen: 

Geef aan dit werk je kracht, je lichaam, 
desnoods je leven.

Vendelen: Een strijd tussen goed en kwaadVendelen: Een strijd tussen goed en kwaad


