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Schuttersvrienden

De vlag kan uit, tijdens de komende
kermis. Ja en dan bedoel ik de Onderling
vlag. In de vorige
deed ik een oproep aan u. Maar liefst
zo'n 150 stuks zijn er op voorhand be-
steld door u, maar we hebben er nog
een aantal reserve voor wie vergeten is
er een te bestellen. Duiven kleurt rood/
blauw tijdens de kermis, het zal een
mooi gezicht zijn. Binnen onze schutterij
heet ik welkom onze marketentsters.
Menig Duivenaar keek verrast naar
deze groep dames tijdens afgelopen
koninginnedag, en ze leverden veel
positieve reacties op. Tijdens de kermis
kunt u vitgebreid kennis maken met ze.
Het ziet er prachtig uit, en ik wens ze
veel plezier binnen onze vereniging.
Met de komende kermis presenteren
zich ook de nieuwe aspirant vendelier-
ties, ze hebben veel geoefend en zijn
klaar om Onderling Genoegen te komen
versterken. Ook voor hen een welkom
en veel plezier bij de schutterij. In mei
jl. zijn we samen op concours geweest
in Giesbeek, de resultaten leest u elders
in dit blad, maar we hebben goed
gescoord dankzij de inzet van onze
functionarissen. Ook hebben we een
brainstorm-avond voor alle functionaris-
sen georganiseerd, Frans Dieker schrijft
hierover in dit blad, een mooie avond,
alleen jammer dat zo weinig mensen
gehoor hebben gegeven aan deze uit-
nodiging. Wij als bestuur wilden op deze
manier graag horen wat er zoal leeft
onder de schutters. Desondanks zijn we
blij met het resultaat. Onze kermis staat
weer voor de deur, voor velen enkele
dagen van ontspannen en genieten.
Voor een aantal spanning, want wie
wordt er koning? Koningskandidaten, ik
wens u veel geluk bij het schieten. Het
eerste optreden van ons koningspaar
en naar buiten zal het bezoek zijn aan
Mechelen (B) op 9 september waar we
als schutterij meedoen aan het Mechels

Onder

ng Genoegen

presenteert 'Marketentsters'

Een groep van zes dames
versterkt vanaf koninginnedag
de schutterij en zal menigeen
voorzien van een natje en een
droogje: ‘de marketentsters’.

Nadat onze hoofdcommandant

Frans Dieker in Schuttersproat van
augustus 2006 aandacht besteedde
aan deze historische functie, kwamen
er spontaan een aantal dames die
wel marketenster wilden worden.

Het bestuur van O.G. heeft daarna
Zzijn licht opgestoken bij andere
verenigingen waar marketentsters

al functioneerden en gekeken of

het financieel ook haalbaar was. Net
als de dames was ook het bestuur
enthousiast met deze uitbreiding. Een
groot gedeelte van de kleding van

de dames is door hen zelf gemaakt en
ze hebben een gedegen opleiding
gekregen. De drie vaatjes die voor
een gesponsord zijn door

Tijdens de

op woensdag zijn er weer een aantal
jubilarissen die gehuldigd worden voor
hun trouw aan Onderling Genoegen, al-
vast proficiat en bedankt! U allen wens
ik hele prettige kermisdagen en een fijn
schuttersfeest toe.

P. Mathijssen

voorzitter

de Terborgse Wijncentrale, komen

uit het Zillertal in Oostenrijk. Met
koninginnedag presenteerden de
marketentsters zich voor het eerst.
Burgemeester Zomerdijk kreeg tijdens
de aubade als eerste een borreltje
aangeboden uit het vaatje van een
marketenster.

Ruimte
voor

adressticker

Behalve een borrel hebben ze ook
een mandje met daarin worst, kaas
en brood. Dit stamt uit lang verviogen
tijden waarin de marketentsters de
legereenheden vergezelden die te
velde trokken en ze voorzagen van
een borreltje en een hapje. Wij heten
de dames Thea, Dinie, Wilma, Anita,
Marjan, en Francien van harte welkom
en wensen ze veel plezier bij het
uitoefenen van hun functie.




Functionarissen brainstormen
over de toekomst van 0.G.

Binnen iedere vereniging is het ver-
standig om zo af en toe de dagelijkse
bezigheden te laten rusten en zich

te bezinnen op wat de toekomst zal
brengen.

QOok het bestuur van onze vereniging
gunt zich af en toe een zogenaamde
“hei-sessie” waarbij de lange termijn
doelstellingen van de schutterij wor-
den besproken. Om ook de mening
van de functionarissen te peilen werd
op 16 maart j.I. een brainstormavond
gehouden. De bedoeling was om
samen eens na te denken en te dis-
cussiéren over de toekomst van onze
schutterij.

Zo'n 25 functionarissen gaven gehoor

aan de uitnodiging en waren aanwezig

in het CCOG. Ik had zelf de eer om
gespreksleider te mogen zijn.

Aan de hand van een aantal stellingen en
peilingen zijn thema’s met ing tot de

Opvallend was de uitslag van de peiling
of we onze schutterij moeten zien als
een echte kermisschutterij of niet.

De aanwezige bestuursleden waren
eensgezind in hun mening dat O.G. een

waarbij de vrouw wel lid kan worden van
de schutterij, inclusief volledig stemrecht,
echter met uitzondering van het recht om
koning te mogen worden van O.G. Dat recht
zou in navolging van de traditie, vooralsnog
voorbehouden moeten blijven aan de
mannelijke leden.
De avond was een succes en voor
herhaling vatbaar. Het blijft natuurlijk
interessant om te volgen hoe dit soort

i zich in de tijd i Als

echte ijis. De
functionarissen dachten hier echter anders
over. Zij vinden concoursen en andere

minstens net zo

Eerdere afspraken van het bestuur over
deelname aan concoursen worden door
de i issen ondersteund. Men wil

toekomst van de schutterij aangesneden.
In kleine groepjes werd i i

gemiddeld zo'n 2 tot 3 keer per jaar aan
een 1t deelnemen en is bereid

waarna gezamenlijk de resultaten werden
besproken.

De aanwezige functionarissen staan
positief ten opzichte van het huidige
functioneren van de schutterij. De
onderlinge band die door de schutterij
wordt uitgedragen en verstevigd is

een belangrijke reden om lid te zijn

van de vereniging. Natuurlijk is ook de
gezelligheid tijdens onze evenementen en
onze bijdrage aan het behoud van aloude
tradities een reden om er bij te willen zijn.
De aanwezigen zien de toekomst van de
schutterij rooskleurig in. De verwachting
is dat de schutterij de plaats die zij nu

in de Duivense samenleving inneemt

zal weten te behouden. Wel wordt het
bestuur opgeroepen om meer aandacht
te besteden aan de plaats van de

jeugd binnen de schutterij. D:

daar ook een keer of 3 gezamenlijk voor te
oefenen

Naast zaken die specifiek de
functionarissen aangaan is ook gesproken
over een aantal onderwerpen waarover
nogal discussie mocht worden verwacht.
Een voorbeeld daarvan is de positie van
de vrouw binnen de vereniging.

De verwachte felle discussie over dit

het bestuur over een aantal jaren dit nog
eens wil herhalen dan kunnen ze opnieuw
op mijn bijdrage rekenen.

Jullie hoofdcommandant,
Frans Dieker

Colofon
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Bent u geinteresseerd in de

p bleef uit. De
waren erg eensgezind bij de reactie op
bovenstaand trilemma. Een enkeling
koos principieel voor het behoud van de
huidige situatie of juist voor het volledige
lidmaatschap van de vrouw. De overgrote

in
proat en/of op de website van Schutterij
Onderling Genoegen, neem dan
contact op met Ben Berends 06-30
320 920 of stuur een e-mail naar

ook de
vrouwen, kozen echter voor de

.nl.

is er behoefte aan activiteiten die de
onderlinge saamhorigheid binnen de
functionarissengroep bevorderen.
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Volgend seizoen vanaf
september starten we weer...
Wie doet er mee ?

Onze schutterij heeft de beschikking

over een luchtdrukpistool en een aantal
luchtdrukgeweren maar die stonden tal

Inloopavond hand- en kruisbhoog,
pistool- en geweerschieten

Op dinsdag 18 september v.a. 19.30 uur is er
de gelegenheid om eens kennis te maken met

het schi van een handboog, kruisboog
ist

werkeloos in de kast. Ook tijdens concoursen
was er de mogelijkheid om deel te nemen aan
schietwedstrijden maar veelal werd daar door
onze schutterij geen gebruik van gemaakt.

Om daar verandering in te brengen zijn we afgelopen
november gestart met een kleine schietcompetitie. Om te
laten zien dat wij meer kunnen dan alleen.eén beetje recht
lopen en met het geweer een beetje draaien enh overgooien
hebben een achttal Lee-Enfield-schutters, verdeeld over

2 ploegen een viertal avonden geschoten. De bedaoeling

in eerste instantie was om te kijken of er wel animo voor
was maar al gauw kwam hst wedstrijdelement om de hosk
kijken en ontstond er sen leuke strijd tusssn de deslnemers
om het beste resultaat.

Op een gezellige afsluitingsavend, samen met de hand- en
kruisboogschutters werd de uitslag bekend gemaakt wie over
alle avonden gemiddeld het beste had geschoten. Bij het
geweerschieten was dat Frans Mulder terwijl Piet Mulder het
pistool het best ter hand had genomen.

Kennelijk hebben deze schietavonden andere leden van de
schutterij enthousiast gemaakt want aok tiidens het concours
in Giesbeek werden voor het eerst sinds jaren weer prijzen
gewonnen bij het schieten De eerste prijs in klasse C, met een
score goed genoeg om boven in klasse A mee te draaien.
Afsluitend kan ik zeggen, niet alleen voor mijzelf, maar ik
denk ook voor mijn medeschutters, dat het een geslaagd
experiment is geweest dat zeker een vervolg verdient.

|k doe in ieder geval weer mee!! Valgend seizoen vanaf
september starten we weer. Wie doet er mee ?

Met schuttersgroet, Piet Mulder
Lee-Enfield-groep

P lof g onder begeleiding
Even gen korte omschrijving van onze vereniging. Wie zijn wij
en wat doen wij?
Op de dinsdagavonden hebben wij onze schietavonden v.a.
ca 19.30 in het CCOG. Van september t/m april schisten wij
in competitieverband om de titel ‘Beste Schutter van OG' ver-
gezeld gaande met de en een mooi
Uiteraard zijh er meerdere prijzen te behalen; tweede, derde
en niet te vergeten de poedelprijs. De gemiddelde scare wordt
bijgehouden, zodat iedereen de titel kan winnen. De leden
bestaan uit
vrouwen,
mannen en
jeugdleden.
Voor de rest
worden er
met Kerst
en Pasen
schietavonden
genouden,
waarol| de
gezeligheid
voorop staat
Met een hapje en eenh drankje en enkele leuke prijzen. De
verghiging heeft zelf wapens waarmee een iedsr kan schieten.
Verder is er de mogelijkheid om ca. 2x per jaar met regionale
wedstrijden te schieten.
Sinds gen jaar hebben we ook geweer- en pistoolschutters in
de gelederen. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt eens
in de 3 weken geschoten in competitieverband
Macht je na het lezen van bovenstaand denken ‘dat lijkt me
wel wat’, schroom dan niet om dinsdagavond 18 september
langs te komen om zelf eens te ervaren wat het is om te
schieten met één van de wapens.

Tot 18 september, Willi Ragas.

Wies Kersten-Zewald: ‘Je zou het niet-verwachten, maar je
moet aan veel zaken denken’

In de zomervakantie van 2005 maakte ik voor het
eerst kennis met i in Zuid-Dui
Natuurlijk... beginnersgeluk, maar was wel enthousiast
geworden. Het jaar daarop in Frankrijk was het ook
al meteen raak. Ik kon gelijk gaan schieten. In die
zinderende avondzon kreeg ik weer de smaak te
pakken. Eenmaal thuis dacht ik er niet meer aan,
was het alweer vergeten, totdat ik iemand met een

db zag lopen. In ber 2006 was ner
eindelijk zover. Onder leiding van Hans Hofstede hegon
ik op 10 meter afstand met schieten. ledereen was zeer
behulpzaam en ik kreeg een instructiemap mee.

Voordat je de boog eigenhandig kunt spannen duurt het wel
even. Veel tips kreeg ik, je zou het niet verwachten, maar je moet
aan veel zaken denken. Concentratie is wel het belangrijkste.

De boog werd al gauw ingeruild voor een maatje groter. Vanaf

februari schiet ik met eigsn boog en moest helemaal van

voren af aan beginnen. Belangrijk is ook geduld. De yoga die

ik oait gedaan had kemt erg goed van pas. Gestaag gingen de
vorderingen en sloeg toch nooit over.

Was het een kear rustig dan kreeg ik veel meer instructie. Toen
alles redelijk goed was afgestéld’bleek dat de carbonpijlen niet
de juiste voor mij waren. Met andere ging het stukken beter.

En als laatste nog een riempje om boog en vingers. Dat werd
een stuk stabieler Na het inschieten gaan we eerst gezellig wat
drinken.— nooit alcohol, dat is na afloop eventueel - . Daarna
begint het echte schieten. |k voel me prettig en er is een goede
sfeer. Als ik ocit de beker mocht winnen, dan houden de tips op

aldus de boogschutters. Dit seizoen heeft Inge van de Berk de
beker gewonnen. Geweldig! Als het nieuwe seizoen begint ben ik
zeer benieuwd wat er is blijven hangen; twee maanden zonder is
erg lang- Kijk erweer paar.uit.

Wies Kersten-Zewald
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Een jaar om

Nog een aantal weken en het
zit er voor ons als koningspaar
weer op. Het is een geweldig
Jaar geweest

Van te voren wordt er gezegd,
“koning zijn is heel speciaal’,
“koning zijn moet je meemaken”.
Nou geloof ons maar, het is iets
heel speciaals. En wij hebben er
heel erg van genoten.

Terugblik

't Begon allemaal op een regenachtige
maandagochtend. Annemiek had,
zoals de laatste jaren het geval was,
alles weer voor elkaar: Pak gekocht,
jurken gehuurd. Het kon toch dit jaar
weer niet mis gaan? De spanning

die je elk jaar weer ondergaat is

niet te beschrijven. Maar dit keer

lukte het dan eindelijk om de vogel
naar beneden te schieten. Er komt
dan zoveel op je af. Je wordt op

de schouders genomen en door
iedereen gefeliciteerd. Hartstikke leuk.
's Middags denk je thuis even bij te
komen. Nou vergeet het maar. Onze
vrienden waren al druk in de weer
met het zetten van de boog en de
voorbereidingen van de barricade voor
de volgende dag. Onze hele familie,
zelfs alle neven en nichten, waren ’'s
avonds van de partij om dit feest met
ons te vieren.

Dinsdag’s hadden we gelukkig
schitterend weer.

De ‘Oranje Dames’ zorgden, samen
met onze kids, ervoor dat alles in huis
soepel verliep. Na een flinke bui bij
Thuvine, was het weer flink feesten

in het CCOG. Daar binnenkomen met
het Wilhelmus was iets heel aparts.
Dan gaan er wel wat rillingen door je
heen. Dinsdagavond was wederom
een geweldig feest. Na wat uitrusten

op de woensdag, volgde avonds de
schuttersavond. Hier werden diverse
mensen gehuldigd.

Na de kermis hadden we gelijk ons
eerste ‘optreden’ naar buiten. Op
zaterdagmiddag bezochten we de
receptie van schutterij St. Andreas

uit Zevenaar. De zondag erna was

de federatieve schuttersdag. Als
koningspaar beleef je die dag op een
leuke manier. De marswedstrijden
meedoen vanuit de koets was heel
indrukwekkend.

We gingen met diverse prijzen 's
avonds naar huis, namelijk: drie eerste
prijzen, een eerste prijs en de prijs
voor de correctste groep. Met zulke
mooie prijzen ben je er trots op om het
koningspaar van Onderling Genoegen
te zijn.

Op 1 oktober was er het patroonsfeest
van het Gilde. Na de heilige mis
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werden we verwelkomd in hun
clubgebouw aan de Visserlaan, voor
koffie met een broodje. Hier werden
ook schietwedstrijden gehouden.

Ons volgende ‘optreden’ was het
concours in Giesbeek. Ook hier
hebben we als vereniging diverse
prijzen behaald. Na het concours
was er nog een gezellig samenzijn
in het clubgebouw van de Liemers
Harmonie.

Zaterdag 9 juni was het schuttersfeest
van het Gilde aan de beurt. Voor
ons niet vreemd, omdat we al eens
met vrienden waren geweest. Het is
anders dan de kermis bij O.G., maar
het was een hele gezellige avond.

Het jaar zit er nu bijna op. Alleen het
kermisweekend nog. Met de Taptoe,
de processie, de zondagavond en de
maandagochtend. De ontvangst van
de burgermeester, de wethouders,
de pastoor, het bestuur, Liemers
Harmonie Duiven en niet te vergeten
de schutters. Deze ochtend zal
wederom verzorgd worden door
onze ‘Oranje Dames’ Wij wensen

de toekomstige kandidaten voor het
koningschieten veel succes.

Rest ons nog iedereen te bedanken
voor een geweldig jaar. Speciaal het
bestuur, dat elke keer weer klaar stond
om ons op te halen en te begeleiden.
Onderling Genoegen, alles was tot in
de puntjes geregeld.

Bedankt!

Johan en Annemiek Tilleman




Programma Duivense Kermis 2007
Schutterij Onderling Genoegen

8.30 u.
8.45u.

Opstellen van de schutte .
Afhalen Burgemeester, Wethouders en 5
Pastores. 5
Vendelhulde voor de Wereldlijke en Geestelijke |
autoriteiten op het Remigiusplein. N
Daarna aftiaien Koningspaar. 0
11.00 u.  Zaal open en aanvang dansen in het CCOG. .
12.00u.  Prijsschieten en itend Koningschieten &

Maandag 28 aug:

(13.00u). Tijdens het koningschieten zal er een
leuke kinderactiviteit zijn in de zaal.

14.30 u. Installeren nieuwe Koning.
16.00 u.  Einde dansen.

19.00 u. Zaal open CCOG.

19.30u.  Aanvang dansen.

20.30u. Prijsuitreiking vogelschieten.
24.00u.  Einde dansen.

8.30u.  Opstellen schutterij bij het CCOG.

. 845u.  Afhalen nieuwe koningspaar. .
. 11.00 u.  Zaal open en aanvang dansen in het CCOG. 5
. 10.45u.  Vendelhulde Huize “Thuvine™. .
: 12.00 u. tot 13.30 u. schieten op de geluksbaan voor .
. dames van de leden. .
H 15.30u.  Einde dansen. .
H 19.00u.  Zaal open CCOG. :
. 19.30u.  Aanvang dansen. 8
. 20.30u. Prijsuitreiking geluksbaan schieten. .
. 24.00u. Einde dansen. .

Schuttersfeest

19.00 u.

. Zaal open CCOG.

: 18.45u. Opstellen schutterij bij CCOG.
s 19.00 u.  Afhalen Koningspaar.

. 19.30 u.  Aanvang dansen.

8 20.15u.  Huldiging jubilarissen.

0 0.30 u.

Einde dansen en schuttersfeest. (01.00 uur).

In deze Schuttersproat treft

u weer een aantal kleine
advertenties aan, mede om de
kosten van dit blad te drukken.

sinds 1922

Graag vragen wij u, schutters,
denk aan deze adverteerders.
De ene dienst is de andere
ZEI

0316

Thuvinestraat 1-3
6921 BB Duiven,

. Zondag 27 aug: 9.45u.  Opstellen schutterij bij CCOG.

. 10.00 u.  Schuttersmis voor de leden en overleden leden van de schutterij met medewerking van de
. Liemers Harmonie Duiven.

: 11.30u.  Rondgang van de jaarlijkse Processie.

. 14.00 u.  Aubade van de Liemers Harmonie Duiven in het CCOG.

. 14.00u.  Stemmingsmuziek in CCOG tot 17.00 uur.

o 19.00 u.  Zaal open CCOG.

. 19.30 u.  Aanvang dansen.

H 24.00u.  Einde dansen.

En verder...

De muziek zal dit jaar verzorgd worden
door “Commercial Break”.

Uitreiking van de geweren alleen

op vertoon van een geldige
lidmaatschapskaart.

Het prijsschieten op de vogel begint
met het nummer 501. Dit nummer staat
vermeld op de lidmaatschapskaart.

De personen, die de contributie betaald
hebben, maar geen lidmaatschapskaart
hebben ontvangen, kunnen deze alsnog
ophalen op vrijdag 24 aug. 2007 a.s.
van 19.00 uur tot 21.00 uur in het
CCOG. Voor te late betaling zijn € 4,40
administratiekosten verschuldigd .
Tevens is er op deze avond de
gelegenheid om de contributie te
betalen of lid te worden. Voor vragen
over contributie en lidmaatschap kunt

u bellen tusser 19.02 uur en 20.00 uur
naar: 0316-264800.

Het bestuur wenst u allen prettige
kermisdagen toe.

" n zonnige zondagmarge, de
vlagge hangen uut,

de klokke luje, de precessie

is binnen en uut ccog kump
meziek van Jersey. Doar moj
efkes binne komme en " n pilsje
of “nborreltje pakke, en " t
wark vergaete.

Taxi Vos & ZN

Alle vormen van vervoer, ook klein - transport
Particulier Amicon en andere verzekeringen

- 28 27 27

Privé: 0316 -28 01 11
Fax: 0316 - 28 44 50 The
Website: www.taxi-vos.dts.nl

Agnes: 06 - 53 3597 10
06 - 5338 78 56
Email: info@taxi.vos.nl
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www.schutterijonderlinggenoegen.nl: de website is een stuk
sneller geworden en beter bereikbaar

De redactie heeft mij gevraagd iets
te schrijven over onze website. De
meesten van u weten de website te
vinden, maar dat was wel anders
toen ik er net mee in aanraking
kwam in 2004. De site ‘www.go.to/
schutterij-og’ was al wel informatief
en er stonden wat foto’s op, maar
was verder moeilijk beheersbaar
en andere schutterijen in de
omgeving zaten natuurlijk niet stil,
had ik gezien. In maart 2004 ben ik
daarom een nieuwe website gaan
ontwerpen met een makkelijke
internetnaam (domeinnaam
aangevraagd) die niet moeilijk te
onthouden zou moeten zijn en
gelanceerd met de kermis

‘www. ij 1 nl’.

De eerste reacties waren zeer
positief maar er was zeker ruimte
voor commentaar.

Inmiddels wordt de website

goed bekeken en zijn de meeste
kinderziektes er uit en dat is zeker
te merken tijdens concoursen en
niet te vergeten de kermis!

Vorig jaar hadden we door de vele
evenementen ruimtegebrek, dit heeft er
inmiddels toe geleid dat we dit jaar zijn
overgestapt naar GJ Oosterloo hosting &
webdesign uit Duiven, tevens sponsor van
onze schutterij. Hij stelde vorig jaar, na
het 110 jarig bestaan te hebben gehad, de
extra benodigde ruimte tijdens de kermis
ter beschikking zodat we u toch nog van
de laatste foto's konden laten genieten.

De website is er een stuk sneller van
geworden en beter bereikbaar, met dank
aan Ger-Jan.

Op moment van dit schrijven zijn we nog
hard bezig met het opbouwen van een
nieuw onderdeel, waarin alle secties van
de schutterij worden belicht en waarin

we al aardig wat bewonderenswaardige
dingen hebben
opgedoken. We hopen het
onderdeel voor de kermis
in orde te hebben en kijken
er dan ook erg naar uit
deze te kunnen publiceren.
Voor het onderdeel oud
koningen, zijn we nog altijd

op zoek naar het verhaal
van de oud koningen en
we willen deze, zoals we
reeds hebben gedaan met
de laatste koningsparen,
graag publiceren met
foto’s. Dus misschien
heeft u ooit een stukje
geschreven als oud koning
en heeft u nog foto’s, dan
zijn we daar dolgelukkig
mee en het maakt de site
weer completer.

1¢ prijs Marcheren

2¢ prijs Defileren

1¢ prijs Vendelen Senioren

1¢ prijs Vendelen Junioren

1¢ prijs korps show Vendelen

1¢ prijs solo Vendelen Mark Egging
1¢ prijs korps geweer schieten

Resultaten Kringdag de Liemers
6 mei 2007 in Giesbeek

1¢ prijs korps pistool schieten

Kring Wisselbeker Vendelen

senioren overwaardering

2¢ prijs Kring Vendelen

junioren overwaardering

Beste commandant Frans Dieker

3¢ prijs Bieleman wedstrijden Eddy Peer

Scbuttersproat €

Overigens hebben we ook het idee
opgevat om de vrijwilliger achter de
schermen van de schutterij eens in

het zonnetje te zetten. Dit idee zit nu
nog in de pen en moet nog worden
uitgewerkt. Bent u nieuwsgierig geworden
of heeft u een idee of wat dan ook, we
horen het graag. Ook het gastenboek
staat tot uw beschikking en de meest
actuele informatie is uiteraard te vinden
op het infobord of u leest de laatste
schuttersproat er nog eens op na.

In ieder geval zie ik u graag terug op onze
schutterssite.

Met vriendelijke groet,
de webmaster.

Reinigen
uniformen

voor alle
functionarissen

Het bestuur wil alle functionarissen in de
gelegenheid stellen om 1x per 2 jaar hun
uniform chemisch te laten reinigen, te
beginnen in een oneven jaar. Aangezien
we momenteel in het jaar 2007 leven,
willen wij u als functionaris erop wijzen dat
u het uniform dit jaar na het concours van
Mechelen kunt laten reinigen.

Het is de bedoeling dat u het uniform in
een foedraal of plastic zak met daarop uw
naam vermeld bij Mart Vermeulen aan de
Voorbijstraat 19 te Duiven inlevert.

U kunt het uniform vanaf maandag

10 september t/m vrijdag 14 september
tussen 18.00 en 19.00 uur bij Mart
afgeven.

Vervolgens kunnen de uniformen weer
door u afgehaald worden vanaf 24
september t/m 28 september wederom
tussen 18.00 en 19.00 uur. De kosten van
deze reiniging komen geheel voor onze
schutterij. Het bestuur vertrouwt erop dat
alle functionarissen massaal gehoor zullen
geven aan deze oproep en verzoekt u om
de hierboven genoemde datums in uw
agenda te vermelden.

Voor eventuele vragen kunt u bij Mart
Vermeulen terecht via telefoonnummer
06-55371271.




Duivense jeugd
roefelt bij O.G.

Roefelen is kennis maken met bedrijven,
instellingen en verenigingen. Zaterdag
2 juni werd weer de jaarlijks Roefeldag
gehouden. Deze middag brachten

36 kinderen verdeeld over 3 groepen
een bezoek aan Onderling Genoegen,
die een ruimte in het C.C.0.G. had
ingericht. In het kort werd verteld wat
de schutterij inhoud, waarna Marco
van Schaik met de jeugdvendeliers
een vendel demonstratie gaf. Daarna
maakten de meeste kinderen van

de mogelijkheid gebruik om onder
begeleiding, zelf wat vendelslagen te
maken.

Hans Hofstede vond een luisterend oor
bij de kinderen toen hij uitieg gaf over
het gebruik van de hand- en kruisboog
bij de schutterij.

Tot slot konden de kinderen zelf met
het luchtgeweer schieten op de klokken
en lepeltjesbaan. Hier werd natuurlijk
enthousiast gebruik van gemaakt.

Leuk detail van deze middag dat een
vertegenwoordigster van Jantje Beton
op verzoek van Monique Lolkema van
het Roefelcomite Duiven een bezoek
bracht aan O.G. om te zien hoe een
stukje traditie en cultuur in stand wordt
gehouden door de schutterij. Mogelijk
dat er foto’s te zien zijn op de site van
Jantje Beton.

Marco, Hans, Jeroen, Max, Geert,
Marijn, Chantal, Bob, Dave en lise en het
C.C.0.G. bedankt voor jullie medewerking
aan deze geslaagde middag.

Hulde aan onze
jubilarissen

Wij feliciteren:
40 jaar lid: M. v. Boekel
A. Elshof

J. Evers

A Kampes
R. Mulder
Th. Worm

J. Jansen

A. Mattijssen
Th. Vs

Th. Berntzen
A. Bisseling
P. Mathijssen
A. Kampes
J. Lap

50 jaar lid:

25 jaar functionaris:

40 jaar functionari:

Beste schutters en schutteressen

Het is weer bijna zover, dat we jullie hulp
nodig hebben. Op zaterdag 25 augustus
dit jaar gaat om 20.00 uur de 27+ Taptoe
Duiven van start op het Remigiusplein
Elk jaar weer, 27 jaar onafgebroken een
taptoe. als het bagin van de traditionele
feestelijkhadsn, processie, kermis sn
schuttersfeest. Zevenentwintiy keer,
mede dankzij de jaarlijkse inzet van jullie
schutters van Onderling Genoegen is er
2en schitterends traditie ontstaan

Deze grandioze show wordt geopend

en geslaten door ons eigen Liemers
Harmonie Duiven met dit jaar weer aan
het hoofd Eddy Boss, de tamboer-maitre,
die al 25 keer als esrste om klokslag acht
uur het taptoeterrein op marcheerde.
Varig jaar moest hij werkloos, als koning
van jullie schutterij, op de eretribune
toezien dat een andere tamboer-maitre
het terrein als esrste betrad.

De Taptoecommissie heeft dit jaar, mede
dankzij de nisuwe hoofdsponsor, die de
75¢ verjaardag van zijn bedrijf viett, sen
programma op zser hoag niveau, met
topkarpsen kunnen samenstellen. The
Dutch Pipes and Drums” uit Tilburg met

de "Highland Dancing group” zullen een
muziek- en dansshow brengen. Er zijn
optredens van DVS uit Katwijk, Showband
Marum, Mr.H.M.van der Zandt korps uit
Velp en Showband Antonius uit Heerlen
Allemaal korpsen uit de topklasse, die
prijzen hebben behaald op het Wereld
Muziek Gongours in Kerkrade.

Jullie sehutters in hun schuttersuniformen,
die hand en spandiensten verlenen

voor, tijdens en na de show, geven een
bijzonder cachet aan het geheel.

Mogen we dit jaar weer een beroep doen
op de medewerking van jullie schutters?
We kunnen samen weer éen echt feest
Voor 60g eh oor van de inwoners van
Duiven maken, een evenement dat het
begin van het schuttersfeest markeert.

Dus tot ziens op de vrijwilligers
vergadering op'maandag 20 augustus a.s.
om 20.00 uur.in het repetitielokaal van de
Liemers Harmonie, Het Muziekhuus.

20 Gles,
Voorzitter Taptoecommissie
van de Liemers Harmonie Duiven.

Bestelling en Afhalen OG viaggen

Op het moment van dit schrijven
waren er ruim 150 vlaggen besteld.
Omdat er mondjesmaat nog af en toe
wat vlaggen besteld worden heeft het
bestuur besloten om er 200 stuks af
te nemen bij de leverancier. Daarmee
worden de kosten omlaag gebracht tot
11 euro per vlag. Met de leverancier
is afgesproken dat elke vlag apart
ingepakt zal worden inclusief een
gebruikshandleiding. De mensen die

Koninklijke onderscheiding voor Bennie
Nijland, officier van O.G. en Agnes Vos,
chauffeuse aan het hof

niet in de gelegenheid geweest zijn
om een OG vlag te bestellen kunnen
dit alsnog doen.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Ben Berends tel. 0316-261702 of via
mail: benberends@planet.nl. Hij zal
dan aangeven of er nog vlaggen te
bestellen zijn. Hierbij geldt echter wel
wie het eerst komt, het eerst maalt en
op = op. Dus zorg ervoor dat u op tijd
een vlag bestelt.

De vlaggen kunt u op een van de
volgende dagen afhalen
donderdag 23 augustus van 19.00
tot 20.00 uur bij Ben Berends, De
handboog 4 Duiven, vrijdag 24
augustus van 19.00 tot 21.00 uur in
het C.C.0O.G, zaterdag 25 augustus
van 10.00 tot 11.00 uur bij Ben
Berends.

We willen u erop wijzen dat er contant
afgerekend dient te worden, het liefst
met gepast geld betalen. Op deze
manier is het gelukt om voor de
kermis iedereen van een OG vlag te
voorzien. Het bestuur wenst iedereen
veel plezier met de OG vlag en gaat
er vanuit dat tijdens de kermis heel
Duiven hiermee kennis zal maken.
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Beieren

Beieren is een oud gebruik binnen de
kerkgemeenschap en ook in Duiven kent
men deze traditie. In het verleden werd er

g d als aankondiging van hoogtijdagen
als Kerstmis, Pasen en Pinksteren en voor de
Processie tijdens de Duivense kermis.

Om te weten te komen hoe het nu zit met deze traditie,
hebben we Bertus Kampes en Gradus Hugen gevraagd om
iets te vertellen over dit beieren.

Wat is ‘beieren’? Het is het op een speciale manier met

de klepel tegen de klok slaan. Bertus kreeg van Gradus

in 1971 een verzoek om op een keer vlak voor de kermis

in de kerk te komen. Dit samen met Geert Staring die

in die tijd ook kanonnier was net als Bertus. Het was de
bedoeling om het beieren weer nieuw leven in te blazen.
Koster Wim Hofstede had dit jarenlang daarvoor gedaan,
maar gezien het feit dat hij geen koster meer was, hield
daarmee ook
het beieren op.
Hij heeft ons wel
geleerd hoe de
touwen aan de
klepel te knopen,
en dan kruislings
door de toren te
spannen zodat
een persoon
kon beieren.

We hebben het
enkele jaren
samen gedaan
totdat Gradus
koning schoot
en Geert het
commandant-
schap overnam.
Henk Kampes,
kanonnier

in die tijd, nam de plaats van Geert in. Inmiddels werd

de klokkentoren opgeknapt en werd het klokken luiden
elektrisch gedaan. Vervelend was dat de klokken niet meer
aan een leren riem hingen en alleen nog maar heen en
weer konden. Het heeft wat puzzelen gekost om weer te
kunnen beieren, maar het is ons gelukt. We hebben een
jaar niet gebeierd. Dat was eind jaren zeventig toen de
toenmalige koster bepaalde dat er niet gebeierd moest
worden tijdens de processie maar dat de klokken moesten
luiden. Onze touwen waren al gespannen, toen de koster
aan de klokkentouwen ging hangen en onze touwen kapot
trok. De jaren daarna werd de traditie van het beieren
weer in ere hersteld. Als aankondiging wordt er nog
steeds zaterdag voor de processie en kermis om drie uur,
drie keer vijf minuten gebeierd. Ook tijdens de processie
tussen de rustaltaren wordt er,door de kanonniers en de
piassen van Onderling Genoegen, gebeierd. Een traditie
die inmiddels van vader op zoon is gegaan, want Gerben
Kampes heeft het touwtje inmiddels overgenomen.

Ook een traditie is het koffiedrinken op zaterdag na afloop
van het beieren bij Gradus en Dora thuis in 't Buske waar
alvast vooruit wordt geblikt naar de komende kermisdagen.
Een keer hebben ze de schakelaar s‘'middags vergeten
terug te zetten en toen de klokken om kwart voor zeven
moesten luiden voor de H. Mis deden ze het niet. Ook
wilden ze wel kwijt dat ze een keer opgesloten hebben
gezeten in de toren. Ze nemen nu de sleutel mee naar
boven, om alle risico's uit te sluiten.
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