
Jan Lap 40 jaar vaandeldrager
Jan was al een aantal jaren lid van Onderling Genoegen toen Gradus 
Hugen hem vroeg het standaardvaandel van de schutterij te dragen. 
Gradus wist dat Jan dit kon want hij deed dat in zijn geboorteplaats Loo 
al een jaar of dertien. En in Loo is dat soms best zwaar. Denk maar eens 
aan de dijk waar de schutterij met de kermis altijd over gaat tijdens hun 
optochten. Als er wind staat vangt het vaandel daar zoveel wind dat het 
met twee tuien vast gehouden wordt. 

Schuttersvrienden
Voor u ligt de twintigste Schuttersproat. 
Al tien jaar krijgt u twee maal per jaar dit 
blad in uw brievenbus, en ik merk dat u 
er nog steeds naar uitkijkt, want er 
wordt nogal eens gebeld als de ene 
bezorger iets later is dan de andere. Het 
eerste voorwoord in nr. 1 is nog ge-
schreven door Tonnie Kersten en ik 
weet nog dat hij zei: ”De eerste paar 
uitgaven zal nog wel lukken, maar dan, 
waar haal je de tekst vandaan?” Zie hier 
de twintigste uitgave. Vanaf nr. 10 heb-
ben we in elke uitgave enkele kleine 
advertenties, waardoor we de kosten 
van dit blad voor de schutterij kunnen 
beperken. Deze adverteerders zijn we 
dankbaar voor hun sponsoring en ik 
vraag u om ook aan onze adverteerders 
te denken. Ook dank aan de redactie, 
aan Esther, aan Frans en Joop en 
mensen achter de schermen voor hun 
aandeel. 
We zijn dit jaar optimistisch begonnen 
met de nieuwjaarsinloop, ieder lid kreeg 
hiervoor een uitnodiging en we dachten 
dat dit voor een hoge opkomst zou zor-
gen. Helaas gaven niet zo veel leden 
gehoor aan deze uitnodiging. Waarom 
niet? Eind januari was de jaarlijkse leden-
vergadering, en gezien het agendapunt: 
dames lid van Onderling Genoegen 
hadden we hier ook wat meer opkomst 
verwacht, maar ook die bleef uit. We 
kregen wel positieve reacties naar aan-
leiding van het bestuursbesluit ’dames 
lid van Onderling Genoegen’, maar 
toch? Na enkele malen brainstormen 
met functionarissen en in het bestuur 
heeft het bestuur een historische stap 
gezet en gaat een commissie aan het 
werk om een invulling aan dit besluit te 
geven. Volgend jaar wordt dit dan aan 
de leden voorgelegd. 
Als schutterij hebben we een redelijk 
rustig jaar voor de boeg, met twee con-
coursen en twee andere defilés. En 
natuurlijk de kermis die dit jaar begint 
op 31 augustus, uiteraard vooraf ge-
gaan door de jaarlijkse taptoe. Ik doe 
een beroep op al onze functionarissen 
om ook dit jaar weer samen hun beste 
beentje voor te zetten en ervoor te 
gaan. Laten we er samen weer een fijn 
en geslaagd schuttersjaar van maken.

P. Mathijssen, voorzitter
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Ruimte 
voor 
adressticker

Jan zei ja en vanaf 1967 is Jan Lap vaandeldrager bij Onderling Genoegen. Hij 
begon met het grote bruine vaandel wat nu in CCOG in de vitrine hangt. Dit werd 
nog op de schouder gedragen met een stuk schuimrubber onder de jas. Daarna kwam 
het ruitervaandel, een stuk kleiner en minder zwaar. Het vaandel wat nu nog steeds 
voorop gaat bij de schutterij kwam daarna. Het is gemaakt nadat middels een huis aan 
huiscollecte in 1967 geld hiervoor bij elkaar gebracht is. In dit jaar werd ook officieel 
de vaandelwacht geïnstalleerd. Jan heeft het vaandel altijd zeer plichtsgetrouw en met 
veel plezier gedragen. Hij was er altijd, 
met de kermis, maar ook bij een defilé en 
concoursen. En vergeet niet, tijdens een 
concours moet de complete vaandelwacht 
regelmatig aantreden, ook wanneer de 
vendeliers hun vendelkunsten laten zien. 
Zijn ’trots’ het vaandel, wat hij thuis be-
waarde, zag er altijd keurig verzorgd uit. 
In de 40 jaren die Jan het vaandel droeg is 
het een keer gebeurd dat het vaandel Jan te 
snel af was. In Babberich, tijdens slecht 
weer kwam hij, natuurlijk als eerste voor-
op in een straat, tussen huizen vandaan en 
hup daar ging het vaan. Samen lagen ze 
plat op straat, maar gelukkig bleven ze 
beiden ongeschonden. De vaandelwacht 
voorop, dus soms iets te ver van de com-
mandant, om hem goed te verstaan hoorde 
niet altijd de commando`s en het gebeurde 
wel eens dat de hele schutterij halt hield, 
behalve de vaandelwacht, waarna de com-
mandant in galop er achteraan moest om 
ze terug te halen. Een keer in 1972 heeft 
hij meegedaan met koning schieten, maar 
toen hij merkte dat dit best wel moeilijk 
was heeft hij het bij die ene keer gelaten. 
Jan had al wat eerder willen stoppen als 
vaandeldrager, maar wilde ook de 40 jaren 
graag volmaken en dat was in 2007. Afge-
lopen schuttersavond is Jan gehuldigd 
voor 40 jaar trouwe dienst als functionaris 
door onze eigen schutterij én door de 
Gelderse Federatie. 

Wij danken Jan voor zijn inzet en hopen 
dat hij nog vele jaren zijn functie als 
officier bij Onderling Genoegen kan blij-
ven vervullen.
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Van harte welkom… 
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Bij iedere rechtgeaarde 
schuttersfamilie komt het 
onderwerp om de zoveel 
tijd wel een keer op tafel. 
De plaats van de vrouw 
binnen de schutterij. 
Zouden vrouwen nu wel of 
geen lid moeten kunnen 
worden van O.G. En voor 
wie heel ver wil gaan: Zou 
de vrouwelijke schutter 
misschien zelfs “onder de 
poal” mogen staan.

Al een aantal jaren zien we dat 
vrouwen steeds meer ’aanwezig’ zijn 
binnen onze vereniging. Het begon al 
in de jaren 80 van de vorige eeuw. Met 
de oprichting van de hand- en 
kruisboog groep binnen O.G. kregen 
vrouwen voor het eerst de gelegenheid 
actief te zijn binnen de vereniging. 
Enkele jaren later zagen we ook de 
eerste geüniformeerde hand- en 
kruisboogvrouwen op de weg 
verschijnen. In de 90-er jaren, en ook 
nu nog, zagen we bij de 
jeugdvendeliers ook de eerste meiden 
met een vendel. Het waren allemaal 
nog ’incidenten’. Vorig jaar werd een 
belangrijke nieuwe stap gezet. De 
marketensters vonden een eigen, vaste, 
plaats binnen onze schutterij. Een 
waardevolle verrijking, en dat niet 
alleen om het stukje worst en het 
kleine glaasje. 

We schrijven nu het jaar 2008. Het is 
112 jaar na de oprichting van onze 
schutterij. Het waren 112 jaren waarin 
de schutterij er in is geslaagd om de 
goede tradities van het eerste uur te 
bewaren en uit te bouwen. Het behoud 
van tradities is echter geen doel op 
zich. De statuten van O.G. zeggen 
hierover het volgende: ”De vereniging 

stelt zich ten doel: Het geven van 
feestelijkheden tot veredeling van de 
genoegens der kermis te Duiven.” Als 
we dit vertalen naar onze eigen tijd 
dan praten we vooral over het 
bevorderen van de onderlinge band 
binnen onze gemeenschap. Door de 
jaren heen hebben we ondervonden dat 
die gemeenschapsband prima gedijt 
rond de tradities waar we zo zuinig op 
zijn. Die tradities zijn echter niet 
’heilig’. Tijdens al die jaren zijn er ook 
nieuwe ’oude’ tradities ontstaan of zijn 
bestaande tradities aangepast aan de 
eigen tijd. De ’eed van trouw’ die in de 
80-er jaren voor het eerst werd 
afgelegd, is zo’n voorbeeld van een 
nieuwe ’oude’ traditie. Het vervangen 
van het damesvogelgooien door het 
prijsschieten is een voorbeeld van een 
traditie die moest wijken omdat hij 
niet meer past bij de tijd waarin we 
leven. 

Een nieuw ’historisch’ moment in de 
geschiedenis van de schutterij lijkt nu 
aangebroken. Het lidmaatschap van de 
vrouw bij onze schutterij is 
bespreekbaar geworden. Sterker nog, 
volgend voorjaar zal in de 
ledenvergadering een concreet 
voorstel ter tafel komen en kan de 
knoop worden doorgehakt. De tijd is 
er rijp voor. Voor sommigen onder ons 
is dit een zware beslissing. Het is ook 
niet gemakkelijk. De kracht van onze 
schutterij schuilt voor een deel in onze 
tradities. Het behoud van die tradities 
is soms zwaar bevochten. Daar doe je 
niet zo maar afstand van. De ware 
kracht van de schutterij zit hem naar 
mijn overtuiging echter in de 
onderlinge band van onze leden. Die 
leden zijn allen kinderen van deze tijd 
en van onze cultuur. Een tijd en 
cultuur waarin de gelijkheid van man 
en vrouw volledig is geaccepteerd. 
Daarbij zien we dat steeds meer 
vrouwen zich actief inzetten voor de 
schutterij en mede het gezicht van 
onze schutterij bepalen. Het moment is 
nu gekomen om de laatste drempels 

weg te halen en volledig recht te doen 
aan hun inzet. Laat de vrouwen niet 
alleen mee ’doen’. Laat hen ook mee 
’denken’ en mee ’bepalen’. De 
schutterij wordt dan nog meer een 
afspiegeling van onze gemeenschap 
dan zij nu al is. Dit zal de belangrijkste 
doelstelling, het bevorderen van de 
gemeenschapsband, alleen maar ten 
goede komen.

En dan is er nog dat laatste hete 
hangijzer. De vrouw ’onder de poal’. 
Is schutterij Onderling Genoegen al 
toe aan een vrouwelijke koning? Dit is 
gevoelsmatig nog de moeilijkste 
beslissing. Niet iedereen zal die stap 
nog willen of durven zetten. Ik kan het 
niet nalaten om hier toch een stukje 
eigen mening naar voren te brengen. 
Wij zijn een schutterij die hecht aan 
tradities. Wij zijn ook een schutterij 
die, geheel volgens die tradities, 
jaarlijks trouw belooft en het vendel 
zwaait voor God, koningin en 
Vaderland. Sinds 1890 kent Nederland 
een Koningin. Dat is dus al van vóór 
de oprichting van onze schutterij. Daar 
hebben wij al die jaren geen enkele 
moeite mee gehad. Voor mij is het wel 
duidelijk, dames, wees van harte 
welkom bij schutterij Onderling 
Genoegen.

Jullie hoofdcommandant, 
Frans Dieker
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Nadat vorig jaar de verkoop wat aarzelend 
van start ging, bleek de interesse 
plotseling om te slaan bij het zien van de 
fraaie OG vlag. Het succes werd zo groot 
dat we op een gegeven moment 
’uitverkocht’ moesten aangeven. Dit tot 
teleurstelling van velen.

2e ronde verkoop van 

Jubilarissen Kermis 2007
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gelukkig zijn de namen van iedereen 
die belangstelling had genoteerd zodat 
zij na de 2e bestelronde alsnog een 
vlag konden komen afhalen. Bij deze 
2e levering zijn 2 verschillende forma-
ten verkrijgbaar te weten het formaat 
100 x 150 cm en het formaat 150 x 
225 cm. Deze laatste vlag is vooral 
geschikt voor plaatsing aan een vlag-
genmast met een hoogte ergens tussen 
de 5 en 7 meter. De standaard vlaggen 
(100 x 15 cm) kosten € 13,00 en de 
grotere vlaggen (150x225 cm) kosten 
€ 33,00. Misschien is het een leuk idee 
om deze vlaggen cadeau te doen tij-
dens een verjaardag of bijvoorbeeld met 

vader- en / of moederdag! 
Op het moment dat ik dit stuk schrijf 
(eind februari) zijn er nog enkele tien-
tallen vlaggen te koop. Als binnenkort 
ook deze 2e ronde vlaggen uitverkocht 
raakt, zal Duiven tijdens onze kermis 
versierd zijn met ca. 325 vlaggen en 
dat is toch een geweldig resultaat. De 
2e ronde OG vlaggen zijn vanaf nu te 
koop bij Present Art, Elshofpassage 
41, 6921 BC in Duiven, zorg ervoor 
dat u er op tijd bent want ook nu geldt 
weer op=op, en dat wilt u liever niet 
nog eens meemaken, toch?

Met schuttersgroet, Ben Berends



Een mooie zondag in  september. Met twee bussen 
naar de historische rondgang in Mechelen. ’Een 
schuttersdag in Mechelen, een prachtig historisch 
centrum met mooie ouderwetse Koopmanshuizen, 
een zonovergoten plein bij een imposante Kathedraal. 
Wij hadden een aardig terrasje gevonden, de 
bediening, iets formeler iets netter. Een royale kop 
cappuccino met een likeurtje, een glaasje water en 
een lekker broodje, keurig geserveerd prima de luxe, 
maar wat duurt dat lang zeg bij die Belgen. 

Toen een groep Lee Enfield schutters ook dit terras in de gaten 
kregen ging het even op zijn Hollands. Te weinig stoelen, geen 
probleem we pakken ze wel bij buurman uitbater, dat duurde 
trouwens maar heel even.  Beleefd doch wel erg dringend wer-
den zij verzocht de stoelen terug te zetten. Dat was  effe lachen.
Na enkele koude versnaperingen werd het tijd om de stad te 
verkennen. Een eindje verderop was een rommelmarkt. Net 
als bij ons werd daar allerhande negotie aangeboden. Een 
dame uit ons gezelschap wilde een wijwaterbakje voor een 
goede kennis kopen, dat ding moest vijfendertig euro kosten 
zij bood vijfendertig cent en moest toen rennen voor haar le-
ven.
 Na een kleine wandeling waar we telkens weer OG Schutters 
en supporters tegen kwamen hebben we weer een terrasje op-
gezocht voor een goed biertje. Een aardig dienstertje had het 
begrepen zij zorgde goed voor ons én voor haar baas. We had-
den ons plekje gevonden!
 Daar kwamen we voor, om te genieten, voor de folklore en 
om onze schutterij aan te moedigen. Een fleurige stoet kwam 
aangemarcheerd met soms zo uit de middeleeuwen weggelo-
pen, Herauten, Schutters met banieren en “schone wijvekes” 
of hoe het schuttersvolk verder ook heet. Mooi om te zien, 
schutters met van die dikke geweren die ook steeds werden 
afgeschoten, zware knallen klonken in de smalle straten. Als 
je dat bij ons zou doen krijg je meteen de rode kaart .
’Toen, jawel daar was onze schutterij! Trots  marcheerden zij, 
een lust zélfs voor een geoefend schuttersoog. Als je mij ge-
vraagd zou hebben, ik vond de hand en kruisbooggroep het 
mooiste onderdeel en dan de Marketentsters, die hadden nog 
niet veel geleden dat kon je zo zien, dat was vroeger wel an-
ders heb ik gelezen. Niet te vergeten natuurlijk, ons begelei-
dende corps de “Liemers Harmonie” dat trok de aandacht met 
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Concours Mechelen   

goede muziek en met een groot persoonlijkheidsgehalte van 
de Tambour-maître. 

Na het defilé, optreden van verscheidene groepen op een groot 
podium. De Liemers tamboers gaven ook een staaltje tromme-
len ten beste, wij hebben geen verkeerde slagen gehoord. Het 
optreden van één bepaalde vendeliersgroep met korte vlaggen 
was verrassend, fris en erg leuk op hedendaagse rock muziek. 
Iets voor ons, trekken we weer nieuwe vendeliers aan. Het is het 
overwegen waard nietwaar? 

Klokwerpen het volksvermaak en een leuke onderbreking van 
het officiële gedeelte. Hoog in de lucht waren twee staaldra-
den gespannen vanaf de Sint Rombouts- kathedraal naar het 
Paleis aan de overkant van het plein. Er gingen twintig klok-
ken door de lucht waarin telkens twintig rode klokjes uit vie-
len In een van die twintig klokjes zat een prijs. Erna Verhaaf 
zag het wel zitten zij bemachtigde een klokje goed voor een 
mooie gouden klok, nou ja goud?. Een heel gedoe met al die 
grijp handen. Onderling Genoegen haalt de krant. “Het Me-
chels gazet”: In 1342 woedde er een brand in de lakenhal 
naast het Bestuurspaleis en werd het drastisch verbouwd. 
Onze kanonniers zouden dit wel eens dunnetjes overdoen. Een 
smeulende prop uit ons historisch kanon kwam in de goot van 
dit gebouw. Even later kwam een brandweerauto aanrijden 
brand? Niemand had iets gezien het publiek dacht aan een 
exclusief optreden. Het was meer voorzorg dan vuur. Met een 
ladderwagen werd een brandweerman omhoog gebracht die 
met een grote bloemenspuit het vermeende brandje bluste. Dit 
was ook ongeveer het einde van de middag en wij zijn voordat 
de bus vertrok nog een pintje gaan kopen. 
En O.G. kreeg de prijs voor het Schoonste Inkomen. 
Al met al een geslaagde dag.

De volgende keer een beetje vertier in de bus. Ik noem een 
paar dingen, een video van een concours, een paar leuke ven-
delwalsen. Een bingo of iets dergelijks met een aardig prijsje? 
Ik wil er wel aan meewerken.

Anonymus. 
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Bericht van de penningmeester
Op de onlangs gehouden ledenvergade-
ring zijn de leden akkoord gegaan met het 
voorstel van het bestuur om de contributie 
m.i.v. dit jaar te verhogen. Dit betekent 
voor u dat de contributie dit jaar gemid-
deld met € 2,– verhoogd wordt. 
Daar er ook een besluit ligt dat de leden, 
die niet automatisch betalen, de kosten 
hiervoor betalen, betekent dat voor hen 
dat bovenop de contributie nog eens € 5,– 
administratiekosten komen.
Ik wil deze leden dan ook alsnog in de 
gelegenheid stellen om hun contributie 
automatisch te laten afschrijven.

Indien u mij via een telefoontje of per  
e-mail vóór 1 mei 2008 bericht, kan het 
nog dit jaar gerealiseerd worden. Na deze 
datum is het voor dit jaar niet meer moge-
lijk.
U kunt mij bereiken onder telefoon
nummer 06-51984585 of per e-mail: 
h.verhaaf@hetnet.nl.

Ook voor vragen kunt u mij altijd via 
bovenstaande informatie bereiken.

Met schuttersgroet
Henk Verhaaf, penningmeester.

Gezellige Nieuwjaarsinloop 2008
Op zaterdag 5 januari jl. werd alweer voor de achtste maal een nieuwjaarsin-
loop gehouden. In het jaar 2000 werd door de hand- en kruisbooggroep het initi-
atief genomen om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Voorheen hadden 
we samen met Liemers Harmonie een nieuwjaarsinloop. Op verschillende ma-
nieren is er aan gewerkt van deze avond een goedbezocht succes te maken. 
Op verzoek van velen van de zondag naar de zaterdagavond.

jaar Pax kinderhulp Duiven/
Westervoort. Voor dit jaar is het naar 
de Stichting Schols Foundation ge-
gaan, een stichting die overal op de 
wereld kinderen helpt die het hard 
 nodig hebben. 
Door de aanwezigen werd er gezellig 
bijgepraat en een dansje gemaakt, en 
voor je dan weet is het twaalf uur. 
Toch moeten we voor het komend jaar 
eens kijken of het anders moet,  

reacties of suggesties graag naar de 
redactie.

Op maandag 28 januari jl. hebben we weer de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in 
het CCOG. Ondanks de wat magere opkomst was het 
toch een geslaagde avond, dit werd mede tot stand 
gebracht door de inbreng van de aanwezige leden. 
Na de opening heeft onze voorzitter een terugblik 
op 2007 gehouden. De secretaris las de notulen 
en het jaarverslag voor en de leden luisterden toe. 
Daarna was het woord aan de penningmeester die 
zijn financiële jaarverslag en de begroting voor 2008 
presenteerde. Verderop in deze Schuttersproat kunt 
u meer over de goedgekeurde verhoging van de 
contributie lezen. De kascommissie stelde voor om 
de penningmeester te dechargeren voor zijn goed 
verzorgde werk, onder applaus nam de vergadering 
dit voorstel aan. Bij de kascontrole commissie was 
Ewout van Beek aftredend, hij is door Piet Veldman 
opgevolgd . Met ingang van 2009 gaat OG om het 
jaar aan 3 concoursen deelnemen, de tussenliggende 
jaren zullen we gewoon 2 maal op concours gaan. Het 
volgende agendapunt betrof het nieuwe reglement 
voor de koning, dit reglement is door de vergadering 
goedgekeurd en is op de website http://www.schutterij
onderlinggenoegen.nl terug te vinden.

Een ander agendapunt betrof het project; “Dames lid 
van Schutterij Onderling Genoegen “. 
Na een inleiding van de voorzitter over het hoe en 
waarom hiervan, werden er nog wat aanvullende 
vragen gesteld. Daarna konden belangstellenden 
zich opgeven zitting te nemen in een commisssie. Er 
werd meteen een commissie benoemd bestaande 
uit een mix van leden en bestuursleden. Deze 
commissie zal een nauw gezet plan uitwerken om 
dit bestuursbesluit ter goedkeuring aan de volgende 
algemene ledenjaarvergadering voor te leggen. 
Hierna volgde de verkiezing voor de afgevaardigde 
van OG binnen het bestuur van  CCOG, aftredend en 
herkiesbaar was Oscar Kemper. En zoals verwacht 
werd is Oscar wederom voor een volgende periode 
herkozen. De bestuursleden Ton Bouwmeester, Bertus 
Kampes en Mart Vermeulen waren aftredend en 
herkiesbaar. Alle 3 zijn opnieuw voor een periode van 
3 jaar in het bestuur herkozen. Na de rondvraag werd 
iedereen bedankt voor zijn inbreng en aanwezigheid  
en vervolgens werd de vergadering met de christelijke 
groet afgesloten. Tot zover een beknopt verslag van 
deze vergadering.

De afgelopen keer is er voor 
gekozen om ieder lid een uit-
nodiging te sturen en er werd 
dan ook op gerekend dat het 
aantal bezoekers meer zou 
worden dan het vorig jaar. 
Helaas was dit echter niet zo. 
Er waren ongeveer 125 perso-
nen. Ook vele functionarissen 
hadden waarschijnlijk andere 
bezigheden, wel jammer! 
Er was een gezellig muziekje, 
koffie met oliebollen, en 

 diverse hapjes. Voorzitter Piet Mathijssen keek 
tijdens zijn nieuwjaarstoespraak terug op 
 afgelopen jaar en blikte vooruit op het jaar 
2008. Zoals samen afgesproken in 2005, zal 
ook dit jaar het bedrag wat anders aan een con-
sumptie voor de leden gegeven word, aan een 
goed doel geschonken worden. Was dit vorig 

Algemene ledenjaarvergadering 2008

In Memoriam

tot en met februari 2008 zijn de 
volgende leden ons ontvallen:

Hent van Huet 7 juli ’06 
Jan Otten 12 maart ’07
Hans Imming 22 maart ’07
Gerrit Wieleman 20 december ’07
Jos Bisseling 15 januari ’08
Gerrit van Beersum 29 januari ’08

Wij hopen dat de nabestaanden de 
kracht mogen ontvangen om zonder 

hen verder te gaan.
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Na een goed half jaar koningschap van 
Schutterij Onderling Genoegen is het 
mooi om alles de revue nog eens te 
laten passeren. Je maakt zo ongelofe-
lijk veel mee dat het moeilijk is om 
alles op één pagina te beschrijven. Na 
een aantal jaren het voornemen te heb-
ben gehad om mee te strijden om het 
koningschap, maar door diverse om-
standigheden weerhouden, was 2007 
het moment om er echt voor te gaan. 
Als je op de maandagmorgen wakker 

wordt kijk je elkaar aan en de blik in 
de ogen zegt dan genoeg: we gaan 
ervoor! Wat is het dan geweldig als het 
ook lukt. Het moment dat de vogel van 
de pin valt vergeet je nooit meer, de 
ontlading bij familie en vrienden is 
groot. Je merkt dat het je gegund is, 
iemand uit een echte schuttersfamilie 
hoor ik ergens achter me. Mijn vader, 
vooral bekend geworden als voorzitter 
van de schutterij, koning in 1969. Mijn 
broers en neefjes actief bij de altijd 
met de schutterij verbonden Liemers 
Harmonie en zelf Lee-endfield schut-
ter en actief achter de schermen bij de 
schutterij, dan klopt die uitspraak he-
lemaal. Ook Carla komt uit een fami-
lie waar het kermisbloed altijd 
stroomt. Haar vader Wiet van Diek 
was koning in 1981 en haar opa Teun 
Gerritsen in 1936. Nu even terug naar 
het koningschap: het is een geweldig 
moment als je geïnstalleerd wordt en 
ook werkelijk de koningsketting om je 
schouders hebt hangen. Ook al is dat 
een behoorlijk gewicht, ik heb het 
geen moment als last op de schouders 
ervaren. Zeer zeker niet als ik zie wat 
een groot plezier Carla, de familie en 
vrienden ook aan dit koningschap be-
leven. Op dinsdagochtend word je 
thuis opgehaald door de schutterij. Dat 
is aan “onze kant van het spoor” nog 
niet zo bekend maar we hebben er veel 
leuke reacties op gehad. Daarna in de 
koets naar Thuvine om een serenade 
te brengen, en weer naar het C.C.O.G. 

om het feest voort te zetten. Het mo-
ment van binnenkomst onder begelei-
ding van het Wilhelmus is erg bijzon-
der; moet je meegemaakt hebben. Op 
de dinsdagavond hebben we een leuke 
serenade van het bestuur in ontvangst 
genomen wat te maken had met mijn 
grote hobby: het zeevissen. Op woens-
dag, de schuttersavond, zijn we weer 
door de schutterij opgehaald. De stoet 
was deze keer een beetje langer omdat 
onze kermistafel een speciaal tintje 

aan ons koningschap wilde geven. Ze 
hadden een boot op een tracktor met 
aanhanger gemonteerd, de heren wa-
ren als visser en de dames als ver-
pleegkundige verkleed. Onze kinderen 
hebben de tocht naar het C.C.O.G in 
de boot volbracht. Op de schutters-
avond mag je de onderscheidingen 
uitreiken aan de jubilarissen, verder 
was het bijzonder dat we ook Ierse 
gasten hadden die zoals ze bekend 
staan met volle teugen hebben genoten 
van het feest. Dan is de kermis voorbij 
en maak je je op voor een optreden 
met de schutterij in het Belgische Me-
chelen. Daar hadden ze geen ere wijn 
maar een lekker Mechels biertje, 
Margrietje genoemd, tijdens de bijeen-
komst op het stadshuis met alle Gilde 
koningsparen. Het was een geweldige 
dag, met mooi weer, waar we weder-
om als schutterij het “schoonste inko-
men” hebben behaald. Wat daar verder 
allemaal is gebeurd, heeft u in diverse 
kranten kunnen lezen. Daarna zijn we 
naar het patroonsfeest van het Gilde st. 
Remigius geweest waar Carla bij de 
schietwedstrijd een gedeeld eerste 
plaats heeft behaald. Ook zit je als 
koning het gehele jaar in het bestuur 
en heb ik een HEI-dag mee mogen 
maken. Op die dag wordt er nagedacht 
over de toekomst van de schutterij en 
komen er diverse onderwerpen aan de 
orde. Één daarvan gaat het komende 
jaar als project “Dames lid van de 
schutterij” onderzocht worden. Het is 

zeker interessant om als deelnemer in 
het bestuur maandelijks te mogen 
meedenken / -praten over de gang van 
zaken binnen de schutterij. Dan merk 
je dat het niet alleen de kermis is waar 
het om draait. Het nieuwe jaar als ko-
ningspaar begonnen met de Nieuw-
jaarsinloop, lekker gezellig even bij-
praten met leden van de schutterij. De 
dag erna waren we uitgenodigd om als 
koningspaar de Nieuwjaars- receptie 
van het Gilde st. Remigius te bezoe-

ken. Daar kregen wij door de voorzit-
ter het eerste kaartje voor de Holland-
se Avond op 17 mei uitgereikt. Dit was 
in een notendop het eerste half jaar 
van ons koningschap. We hebben nog 
een aantal activiteiten op de agenda 
staan waar we met plezier naar uitkij-
ken. In de volgende Schuttersproat 
zult u daar onze belevingen van kun-
nen lezen.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Sjaak en Carla

Koningspaar 2007-2008: Sjaak en Carla Kersten
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Planning concoursen en oefenavonden 2008

Het bestuur heeft enkele jaren geleden besloten om bus-
vervoer te regelen voor concoursen buiten onze eigen kring. 
Aangezien dat wij op 7 september a.s. naar het federatief 
schuttersconcours van St. Martinus te Megchelen in de 
achterhoek gaan, is besloten om hier met de bus naar toe te 
gaan. De voorwaarde is wel dat er voldoende belangstelling 
voor de bussen moet zijn. Om achter de belangstelling te 
komen zullen formulieren verspreid worden onder de functi-
onarissen, dit zal o.a. met koninginnedag gebeuren. 
Op dit formulier kan men aangeven of je gebruik van de bus 
wilt maken.

Het formulier moet uiterlijk 18 mei tijdens het concours 
van Gilde St. Remigius ingeleverd zijn bij de comman-
danten. 

Voor supporters, c.q. aanhang van O.G. bestaat er, indien 
voldoende plaatsen overblijven, ook de mogelijkheid om 
tegen geringe kosten met de bus mee te gaan. Belang-
stellenden kunnen zich hiervoor bij onze secretaris 
aanmelden.

Datum Wie Locatie Tijd Opmerking

6 april Vendeliers Giesbeek Indoorvendelen EMM 

23 april Oefening voor alle secties van 
OG 

Parkeerplaats  tussen 
Makro en Praxis 19.30 uur

30 april OG en Liemers Harmonie Duiven Koninginnedag

16 mei Gezamenlijke oefening OG en 
Liemers Harmonie Duiven

Parkeerplaats  tussen 
Makro en Praxis 19.30 uur Alle secties OG en LHD

aansluitend sabel oefening

18  mei OG en Liemers Harmonie Duiven Horsterpark Concours Gilde St. Remigius

25 mei OG en Liemers Harmonie Duiven Remigiusplein Jubileum Jumilage Gemunde en Gemeente 
Duiven

22 augustus Oefening voor alle secties van 
OG 

Parkeerplaats  tussen 
Makro en Praxis 19.30 uur

7 september OG en Liemers Harmonie Megchelen Concours St. Martinus gemeente Oude 
IJsselstreek

Busvervoer naar het federatief schuttersconcours 
te Megchelen (NL)

Onze nieuwe aspirantjes
De toekomst van Onderling Genoegen bij hun eerste optreden.



Schuttersproat 8

ruimte voor  JP Tamminga-  logo

20 jaar geleden maakten 

wij deze eerste uitgave 

van ‘Ons Genoegen’, die 

later omgedoopt werd tot  

‘Schuttersproat’.


