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Schuttersvrienden
Het zal de meesten van u niet 
ontgaan zijn dat we binnen onze 
 schutterij bezig zijn om een voor -
stel te maken, wat het mogelijk 
maakt dat ook dames lid kunnen 
worden van Onderling Genoegen. 
Dit voorstel wordt op de komende 
jaarvergadering in januari aan u 
voorgelegd. De afgelopen tijd ben 
ik regelmatig aangesproken door 
leden, die positief maar soms ook 
negatief waren. Wees nu eens heel 
eerlijk, bij Onderling Genoegen heb -
ben we dames als marketentsters 
en ook bij de vendeliers en hand- en 
 kruisboogschutters. Deze dames 
 moeten toch ook lid kunnen zijn van 
onze vereniging. Trouwens, dit dames-
lidmaatschap komt ook niet zomaar  
uit de lucht vallen. Al jaren komt dit 
 tijdens vergaderingen en discussies  
ter sprake. De afgelopen tijd is door 
een commissie hard gewerkt om dit 
voorstel voor iedereen acceptabel te 
maken en we proberen ook zoveel 
mogelijk naar iedereen te luisteren. 
En ik kan u verzekeren dat we hier als 
bestuur zeer zorgvuldig mee omgaan. 
Na enkele succes volle concoursen [en 
ik ben heel eerlijk als ik zeg ‘dit succes 
hadden we even nodig’] staat onze 
 kermis alweer voor de deur. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit weer een gewel-
dige happening wordt, met één verschil 
dit jaar: zoals u waarschijnlijk wel weet, 
er mag in zalen, dus ook in 
CCOG, niet meer gerookt worden. 
Dit zal voor een aantal van ons best wel 
moeilijk zijn, maar alles went. De 
mensen die toch een sigaretje 
willen roken, moeten daarvoor 
naar buiten. Ik vraag jullie: houd 
het netjes, zoals het Onderling
Genoegen betaamt. Geen glazen 
mee naar buiten en peuken in de 
bakken. En denk eraan, het feest, 
de stemming is binnen in de zaal!

U allen wens ik hele prettige  
kermisdagen toe en een heel fi jn 
 schuttersfeest.

P. Mathijssen

Serenade 50-jarig bruidspaar Dieker

De muzikale begeleiding werd door Excelsior Loo verzorgd 

(17 mei 2008)
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denheid met elkaar. Daarom ook onze aanwezigheid bij het 
jumelage jubileum. Jumelage betekent letterlijk "het samen-
voegen in tweetallen", een uiting van verbondenheid die zich 
ook over de landsgrenzen heen uitstrekt en zelfs naar mensen 
die we niet of nauwelijks kennen. Ook daarvoor gaan we dus 
de straat op. 
Maar dan…, dan wordt een schutter 100 jaar, een schutter 
die al meer dan 80 jaar lid is van Onderling Genoegen en 
waarvan iedereen weet dat OG een deel van zijn leven is. 
Dan komen de schutters plotseling uit alle kieren en gaten. 
Dan staat er plotseling weer een vereniging waar je echt trots 
op kunt zijn. Dan trekt er een stoet door het Duuvese Broek 
waar je kippenvel van krijgt. Dan voel je bijna letterlijk de ver-
bondenheid die we willen uitstralen. En nog geen 24 uur later 
verschijnt diezelfde groep voor oud commandant Jan Dieker 
en zijn Annie die vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Dan lo-
pen de rillingen over je rug als ons OG voorbij marcheert. En 
als dan zo maar iemand, zonder voorbereiding, het "Ivanhoe" 
inzet en dit door het hele Lee-Enfield korps spontaan wordt 
overgenomen, dan kun je niet voorkomen dat er een brok in je 
keel komt en dat de ogen nat worden. Wat het is weet ik nog 
steeds niet, maar serenades doen er dus wel degelijk toe…. 

Jullie commandant,
Frans Dieker

Het is komkommertijd. Er is eigenlijk geen nieuws te melden. 
Toch heb ik beloofd weer een stukje voor de Schuttersproat te 
leveren. Dus achter de computer kruipen en maar hopen dat 
er inspiratie komt. Onwillekeurig laat je dan de afgelopen pe-
riode nog eens de revue passeren. En dan realiseer je je plot-
seling dat we toch een bijzondere tijd achter de rug hebben. 
Tussen eind april en eind mei zijn we bijna iedere week wel 
een keer de weg op geweest om ergens een hulde te bren-
gen. De aubade met Koninginnedag. De serenade voor Wil-
lem Vuulink die 100 jaar is geworden. Jan en Annie Dieker 50 
jaar getrouwd. De jumelage tussen Duiven en Gemünden is 
25 jaar geleden tot stand gekomen. Iedere keer was Onderling 
Genoegen er bij. Wat zit daar eigenlijk achter? Waarom doen 
we dat eigenlijk? We laten de gedachten hier maar eens over 
gaan. "Serenade" staat eigenlijk voor "Muzikale hulde in de 
avonduren" (www.woordenboek.nl). Daarnaast kennen we ook 
nog de "Aubade". Volgens het woordenboek is dat een "Een 
muzikale hulde die ‘s ochtends gebracht wordt". Ik weet niet of 
er ook een woord is voor een muzikale hulde die ‘s middags 
of ‘s nachts wordt gebracht, maar daar gaat het hier niet om. 
Waar het wel om gaat is dat er een "hulde" wordt gebracht en 
dan ook nog een "muzikale". Bij een schutterij gaat dat dan 
nog een stukje verder dan alleen muzikaal. Wij komen met 
groot vertoon van alle pracht en praal die we maar kunnen 
bedenken. Strak in het pak, zwaaiende vendels, een stralend 
koningspaar en bulderende kanonnen. Dan hebben we nog de 
"hulde". Waar denk je dan aan. Betonen van trouw, verering, 
eerbetoon, achting. Dat is toch wel iets speciaals. Dat doe je 
toch niet zomaar. En dat dan ook nog zo massaal, zo kleurrijk 
en soms met zo veel emotie als gevolg.
Natuurlijk, er zijn min of meer verplichte nummertjes bij. De 
aubade met Koninginnedag wordt door een aantal schutters 
(helaas) zo ervaren en dat merk je dan ook aan de opkomst. 
Bij de serenade (of was het nou aubade) voor het Gemünden 
comité speelde dat gevoel ook wel een beetje. Van de andere 
kant is er ook een grote groep schutters die dit wel degelijk 
serieus neemt. Die het belang zien van het tonen van onze 
verbondenheid met het koningshuis en daarmee met het 
tonen van onze verbondenheid met elkaar. Want daar gaat het 
toch eigenlijk allemaal om in ons schutterswereldje. Broeder-
schap, trouw, dienstbaarheid…. Allemaal uitingen van verbon-
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Serenade
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Vendeliers O.G. 
in de prijzen
Tijdens het Gelders kampioen-
schap vendelen indoor op 6 april j.l. 
in Giesbeek behaalden onze senior 
vendeliers de 1e prijs bij het klassiek 
vendelen, en een 3e prijs voor het 
korps showvendelen. Tevens werden 
ze Gelders Kampioen. De junioren 
vendeliers behaalden ook een 1e 
plaats bij het klassiek vendelen. Deze 
1e  plaats leverde een 2e prijs op in het 
Gelders kampioenschap. En als klap 
op de vuurpijl behaalden onze aspirant 
vendeliers, die voor de eerste keer 
aan een kampioenschap meededen, 
een 1e plaats voor het klassiek vende-
len. Daarmee werden ook zij Gelders 
Kampioen. Deze resultaten geven veel 
vertrouwen voor de toekomst.

Anderhalf jaar vendelen

De Kringdag van de Liemers, dit jaar georganiseerd door Gilde 
St. Remigius t.g.v. hun 60-jarig bestaan, werd gehouden op 18 mei 
jl. in het Horsterpark. Dit bleek een prima locatie  te zijn. Onderling 
Genoegen behaalde de volgende prijzen:
Defileren ___________________________________________________________  1eprijs
Marcheren ________________________________________________________  2e prijs
Vendelen senioren klassiek ___________________________________  1e prijs
Vendelen jeugd klassiek _______________________________________  2e prijs
Vendelen aspiranten ________________________________________  geen prijs
Voor Mark Egging was er een 1e prijs voor het solovendelen.

Ook de wisselbeker van de Kring de Liemers ging voor het defile-
ren naar Onderling Genoegen. En waar we erg trots op zijn is: de 
publieksjury verkoos ons koningspaar Sjaak en Carla tot mooiste 
koningspaar.
De Liemers Harmonie werd door de jury verkozen als beste 
muziekkorps.

Hallo, wij zijn Luc en Bob Veldman 
en we vendelen nu al bijna twee jaar. 
We vertellen nu om de beurt wat we 
ervan vinden.

Hoe vind je de vendellessen?
Luc: Ik vind de lessen leuk omdat ik 
dan veel meer dingen kan leren en 
steeds beter word in vendelen.
Bob: Nou ik vind dat we veel nieuwe 
dingen leren en dat we goed les 
krijgen. En ik vind het leuk dat we 
binnen kunnen oefenen in een sport-
hal (Candea).

Waarom ben je gaan vendelen?
Bob: Ik was bij de processie (2006) 
en daar had ik allemaal vendeliers 
gezien. En toen wou ik dat ook doen. 
Mijn vader heeft dat toen aan Geert 

(Roelofs) doorgegeven en die heeft 
de rest geregeld
Luc: Ik ben de eerste keer mee ge-
weest met m’n broer Bob en toen 
leek het me ook wel wat. En toen 
ben ik ook gaan vendelen.

Moest je de vlag en stok zelf 
kopen?
Bob: Nee dat kreeg ik gratis. Geert 
gaf me deze bij mijn eerste les.
Luc: Bij mij kwam Geert de vlag 
plus stok een paar dagen voor mijn 
eerste les bij me thuis brengen. Dat 
heeft me niks gekost.

Waar zijn jullie zoal geweest 
als vendelier?
Luc: ons eerste concours was in 
Giesbeek en daarbij wonnen we de 
eerste prijs als aspiranten. We wer-
den toen ook Gelders kampioen. We 
vonden het hartstikke leuk dat we zo 
snel al kampioen waren. Het tweede 
concours was in het Horsterpark. De 
derde keer dat we uittrokken was bij 
het defilé in mei op het kerkplein.
Bob: Vorig jaar zijn we met de 
processie en de kermis mee ge-
weest. Ik vond de processie heel 
leuk en ik vond het ook leuk dat ik 
mocht meelopen met de schutterij in 
de optocht  door het dorp. 
Luc: Als iemand van de schutterij 

feest heeft mogen we daar soms 
ook vendelen, net als bij Koningin-
nedag.

Wat wil je nog gaan doen als 
vendelier?
Luc: Later wil ik de best acrobatische 
vendelier worden van Gelderland
Bob: Ik wil nog veel bekers winnen

Groeten, Luc & Bob, 
juni 2008 

Tevreden resultaten Kringdag de Liemers
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Schuttersvrienden en -vriendinnen
Wat gaat de tijd snel, de vorige 
schuttersproat nog vers in het 
geheugen en de nieuwe ligt 
alweer op de mat. Zoals beloofd 
hier nog een klein verslag van 
de activiteiten waaraan we 
hebben meegedaan. 

Als eerste was er koninginnedag 
waar we zoals gewoonlijk met de 
schutterij op ‘de Woerd’ vertoeven, 
het was er weer als vanouds goed 
geregeld en nu in het bijzonder om-
dat ze toch wel een beetje in een 
bouwput zaten maar daar was weinig 
van te merken. Daarna hadden we 
een druk weekend in mei: Eerst was 
daar de serenade bij Willem Vuulink 
ter gelegenheid van zijn 100e verjaar-
dag. Duidelijk was bij Willem te zien 
dat hij het echt geweldig vond dat de 
schutterij bij hem op bezoek kwam 
en hij een kus van de koningin kreeg. 
Ook de familie is er erg druk mee 
geweest, wat een ontvangst. Koffie 
met gebak, een tap biertje, lekkere 
hapjes en Willem genietend achter 
het glas.
De volgende dag brachten we een 
serenade bij onze oud-hoofdcom-
mandant Jan Dieker ter gelegenheid 
van zijn 50-jarig huwelijk. Ook hier 
was duidelijk te zien dat het Jan en 
zijn familie goed deed dat we er wa-
ren vooral toen er spontaan ‘Ivanhoe’ 
werd ingezet.
Op de zondag stond de kringdag 
van Gilde St. Remigius op het 
 programma.

Het Horsterpark was de 
locatie waar op voorhand 
enkele twijfels over waren 
maar die zijn die dag volle-
dig aan de kant gezet. Het 
bleek een prachtlocatie te 
zijn voor dit soort evene-
menten.
Als koningspaar word je 
op een dergelijk dag in 
de watten gelegd, alles 
wordt voor je gedaan. Je 
hebt dan ook nog enkele 
verplichtingen zoals het kring ko-
ningschieten en het vogel knuppelen 
voor de koninginnen. Bij het koning-
schieten zat het net niet mee maar 
Carla wist bij het vogel knuppelen 
toch met de staart terug te komen. 
Enigszins verrast waren we toen we 
werden uitgeroepen tot het mooiste 
koningspaar van de kringdag. Dit 
was een prijs die door het publiek 
beoordeeld is. In mijn ogen krijg je 
die prijs mede door het optreden van 
de gehele schutterij want een schut-
terij zonder koningspaar is niets 
maar andersom geldt hetzelfde.
Een mooie dag dus. Een week 
later  waren we bij de serenade 
ter gelegenheid van het jubileum 
met Gemünden. Een kort maar 
k(p)rachtig optreden van bijna alle 
Duivense schutterijen en muziek-
verenigingen. Begin juni zijn we op 
uitnodiging van het Gilde St. Remi-
gius bij de voorjaarskermis geweest. 
Een mooie avond waar ook een aan-
tal vendeliers aanwezig waren die 
het geweldig naar hun zin hadden.  

Dat was voor de vakantie en de 
Nijmeegse  vierdaagse, waar Carla 
erg actief is, het laatste officiële op-
treden als koningspaar.
Maar nu staan we alweer aan de 
vooravond van Duuvense kermis 
2008 met de taptoe, processie, zon-
dagavond en de maandagochtend 
nog als koningspaar te beleven en 
dan zit het er voor ons als konings-
paar alweer op. Dan zullen we met 
weemoed afscheid moeten nemen 
van de titel. We hebben het er sa-
men al over gehad of we de titel wel 
af willen geven, zo geweldig is het 
geweest. We kunnen het bijna niet 
uitleggen, hooguit uitstralen wat dit 
voor ons allemaal heeft betekend. 

Zonder verder namen te noemen 
willen we hierbij iedereen bedanken 
die ons op welke wijze dan ook heeft 
ondersteund en we hopen dat het 
nieuwe koningspaar net zo’n gewel-
dig jaar mag beleven.

Met vriendelijke Schuttersgroeten,
Sjaak en Carla.



Maandag 1 sept.:   8.15 u.   Opstellen van de schutterij bij CCOG.
   8.30 u.   Afhalen Burgemeester, Wethouders en Pastores.
  Vendelhulde voor de Wereldlijke en Geestelijke 
  autoriteiten op het Remigiusplein. 
  Daarna afhalen Koningspaar.
 11.30 u.  Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
 12.00 u.  Prijsschieten en aansluitend Koningschieten.
 14.30 u.  Installeren nieuwe Koning.
 16.30 u.  Einde dansen.
 19.30 u.  Zaal open CCOG.
 19.45 u.  Aanvang dansen.
 20.30 u.  Prijs uitreiking vogelschieten.
 24.00 u.  Einde dansen. 

Dinsdag 2 sept.:   8.15 u. Opstellen schutterij bij het CCOG.
   8.30 u.  Afhalen nieuwe koningspaar
 11.30 u.   Zaal open en aanvang dansen in het CCOG.
 11.00 u. Vendelhulde ‘Parkflat Thuvine’
 12.00 u.tot 13.30 u.  Schieten op de geluksbaan voor dames van de 
  leden.
 15.30 u. Einde dansen.
 19.30 u. Zaal open CCOG.
 19.45 u. Aanvang dansen.
 20.30 u. Prijsuitreiking  geluksbaan schieten.
 24.00 u. Einde dansen. 

Zondag 31 aug:   9.45 u.  Opstellen schutterij bij CCOG
 10.00 u.  Schuttersmis voor de leden en overleden leden 
  van de schutterij met medewerking van de 
  Liemers Harmonie Duiven, Middenkoor en 
  Dames- en Herenkoor.
 11.30 u.  Rondgang  van de jaarlijkse Processie
 14.00 u.  Aubade van de Liemers Harmonie Duiven in het 
  CCOG
 14.00 u.  Stemmingsmuziek in CCOG tot 17.00 uur
 19.30 u.  Zaal open CCOG
 19.45 u.  Aanvang dansen.
 24.00 u.  Einde dansen. 

En verder...
De muziek zal dit jaar verzorgd worden 

door  ‘Commercial Break’.

Uitreiking van de geweren gebeurt 

alleen op vertoon van een geldige 

lidmaatschapskaart.

Het prijsschieten op de vogel begint 

met het nummer 176 Dit nummer staat 

vermeldt op de lidmaatschapskaart.

De personen, die de contributie betaald 

hebben, maar geen lidmaatschapskaart 

hebben ontvangen, kunnen deze alsnog 

ophalen op vrijdag 29 aug. 2008 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in het 

CCOG. Voor te late betaling zijn € 3,40 

administratiekosten verschuldigd.

Tevens is er op deze avond de 

gelegenheid om de contributie te 

betalen of lid te worden. Voor vragen 

over contributie en lidmaatschap kunt 

U bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur 

naar 0316-264800.

Het bestuur wenst u allen prettige 

kermisdagen toe.

Woensdag 3 sept.:  Schuttersfeest 
 19.15 u. Zaal open CCOG
 18.45 u. Opstellen schutterij bij CCOG
 19.00 u. Afhalen Koningspaar.
 19.45 u. Aanvang dansen.
 20.15 u. Huldiging jubilarissen.
 01.00 u. Einde dansen en schuttersfeest  

`T is weer Duuvese kermes, 
kom d`r bi-j, want a-j d`r 
straks niet bunt gewes, 
blief gi-j in de stress.

Programma Duivense Kermis 2008
Schutterij Onderling Genoegen 

LET OP GEWIJZIGDE TIJDEN!!!!!!
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In deze Schuttersproat treft 
u weer een aantal kleine 
advertenties aan, mede om de 
kosten van dit blad te drukken. 
Graag vragen wij u, schutters, 
denk aan deze adverteerders. 
De ene dienst is de andere 
waard.



Het zal niemand ontgaan zijn dat er een algemeen verbod is 
op roken in de Nederlandse horeca. Daar valt het CCOG ook 
onder en dus met de kermis, moeten zij die niet buiten roken 
kunnen, buiten roken! 
Is dat nou vervelend? “Voor de niet-rokers niet maar voor de 
wel-rokers wel “ is een open deur die ik liever gesloten laat. 
Als niet-roker (niet aan beginnen; dan hoef je er ook niet mee 
op te houden, dacht ik vroeger!) is het wel prettig. Ik kan mijn 
kleren een dag langer aanhouden want je neemt de rooklucht 
niet langer meer mee naar huis. Nu zal het alleen maar naar 
bier ruiken. Aangezien ik bij bier vroeger ook dacht “niet aan 
beginnen dan hoef je niet op te houden”, ken ik dat genot dus 
niet. Een half glas bier, toen ik 16 jaar was op het Brabantse 
carnaval, smaakte me niet en het was ook meteen mijn enige 
en laatste kennismaking met alcohol. Vond het niet lekker 
en ik kende mezelf een beetje. Zette je toen (en nu nog) een 
doos Negerzoenen, een zak chipito chip, een pak Zeeuwse 
Meisjes (die zandkoekjes niet die “van de geen cent te veel”) 
of bananenschuimpjes voor dan vrat ik die in mum van tijd op. 
Ik wilde voorkomen dat dat ook met de inhoud van een krat 
bier het geval zou zijn!
Ik heb persoonlijk dus eigenlijk geen recht van spreken over 
het hoe dat nu is of de mensen wel of niet mogen roken. Ik 
weet wel dat roken, drinken en gezellig kermis vieren voor 
velen samengaan. Ik weet ook zeker dat als het drinken van 
alcohol verboden zou worden dat dat de doodsteek zou zijn 
voor vele festiviteiten. Dat zou erg betuttelend zijn en zal niet 
gebeuren omdat een verantwoord drinker geen last is voor 
de ander en dat schijnt sigarettenrook wel te zijn. We hebben 
niets te willen het is ingevoerd.
Toch weet ik zeker dat de OG-ers er een even prachtig en 
mooi feest van maken als altijd, met of zonder rook! Jullie 
hebben zo’n prachtige traditie in stand te houden dat een 
rookverbod daar geen verandering in kan brengen. Het zal 
wennen zijn voor sommigen….. maar het is PAKJETOE en 
geen TAPTOE! 

Allemaal weer heel veel plezier gewenst bij een van Duivens 
hoogtepunten, de kermis van OG!

Groet van Chris van de Ven
(vanuit een afkickkliniek voor negerzoenverslaafden)
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Geen TAPTOE maar PAKJETOE

Kinderactiviteiten kermis 2007

Beste schutters en 
schuttersvrouwen
Op zaterdag 30 augustus dit jaar gaat om 20.00 uur de 28e 
Taptoe Duiven van start op het Remigiusplein. Elk jaar weer, 
28 jaar onafgebroken een taptoe, als het begin van de tradi-
tionele feestelijkheden, processie, kermis en schuttersfeest. 
Wij hebben ook dit keer weer jullie hulp nodig, want dankzij de 
jaarlijkse inzet van jullie schutters van Onderling Genoegen is 
er een schitterende traditie ontstaan.

Het is toch wel uniek, dat een traditie van Taptoe, Processie, 
Schuttersfeest en Kermis in deze volgorde al zoveel jaren 
heeft kunnen blijven bestaan in een dorp waarvan de bevol-
king vijfmaal zo talrijk is geworden. De invloed daarvan op de 
gehele gemeenschap is groot en bevordert de gemeenschaps-
zin en het Duuven gevoel.
Er komt weer een programma op hoog niveau. Gerenommeerde 
korpsen zoals het Kamper Trompetterkorps, Marchingband 
A.T.M. uit Amsterdam en als topper Tamboer- en Trompetter-
korps Schiedam komen naar Duiven. Natuurlijk wordt de 
Taptoe geopend door de Liemers Harmonie Duiven met aan 
het hoofd Eddy Boss. Als regionaal korps doet dit jaar KDO 
Groessen mee.
Jullie schutters en schuttersvrouwen in jullie uniformen, die 
hand en spandiensten verlenen voor, tijdens en na de show, 
geven een bijzonder cachet aan het geheel en laat ook de 
verbondenheid zien tussen de Liemers Harmonie Duiven en 
Schutterij Onderling Genoegen. Wij hebben elkaar nodig. 
We doen ook dit jaar weer een beroep op jullie medewerking.
We maken samen weer een echt feest voor oog en oor van de 
inwoners van Duiven. 
Dus tot ziens op de vrijwilligers vergadering op maandag 
25 augustus a.s. om 20.00 uur in het repetitielokaal van de 
 Liemers Harmonie, Het Muziekhuus.

Theo Gies, Voorzitter Taptoecommissie, 
Liemers Harmonie Duiven



Wij feliciteren:Wij feliciteren:Wij feliciteren:
40 jaar lid:40 jaar lid: Th. BisselingTh. Bisseling

J. HarmsenJ. Harmsen
B. StaringB. Staring
W. PetersW. Peters

50 jaar lid:50 jaar lid: J. GerritsenJ. Gerritsen
60 jaar lid:60 jaar lid: J. HugenJ. Hugen

J. SpaanJ. Spaan
J. WielemanJ. Wieleman

25 jaar functionaris:25 jaar functionaris:
Th. VosTh. Vos
E.  BrussenE.  Brussen

Zorg dan dat u er snel bij bent want er 
zijn nog maar een paar OG vlaggen te 
verkrijgen bij Present Art, Elshofpas-
sage 41,6921 BC in Duiven. Het zou erg 
jammer zijn dat deze laatste vlaggen 
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Hulde aan onze 
jubilarissen

Beste schutters -
vrienden
Op 7 september a.s. gaan we op con-
cours bij St. Martinus te Megchelen 
(Achterhoek). Voor dit concours is er een 
bus  besteld. Er is nog plaats in de bus. 
Functionarissen die met de bus mee wil-
len worden verzocht dit met spoed aan 
mij door te geven. Partners of belang-
stellenden kunnen, indien er plaats over 
is, ook met de bus mee. De kosten zijn 
voor hen € 10,– p.p.

Henk Verhaaf, tel 0316-264800 of 
06-51984585

Eerste lustrum O.G roefeldag
Zaterdag 21 juni was het weer zover, 
de Duivense schooljeugd kon een kijkje 
nemen bij vele bedrijven en instellingen 
tijdens de jaarlijkse roefeldag. Deze dag 
wordt georganiseerd door Jantje Beton 
Nederland, en is de grootste in het land.
De 122 deelnemende bedrijven en 
instellingen binnen Duiven werden be-
zocht door 1050 kinderen. Ook Onder-
ling Genoegen deed hieraan mee. Dit 
jaar voor de vijfde keer. 40 kinderen 
konden zien wat er zoal gebeurt bij de 
schutterij. Piet en Geert vertelden over 
het ontstaan van de schutterij en de 
functie in deze tijd. Saskia en Antoine 
gaven uitleg over de kruisboog en hand-
boog. Onder leiding van Theo kon er 
geschoten worden op een kaart met de 
luchtbuks. Hier werd veelvuldig gebruik 
van gemaakt. Ook de jeugdvendeliers 
gaven een demonstratie wat met inte-
resse werd bekeken. Onder leiding van 
Johan en Marco pakten diversen kin-
deren het vaandel om het ook eens te 
proberen. Al snel bleek dat er nog veel 
talent is onder de jeugd.
Voor het eerst dit jaar hadden we de 
Koningsketting uit de kluis gehaald. 
De jeugd was erg nieuwsgierig en vooral 

het gewicht van de ketting maakte in-
druk.
We kunnen terugzien op een geslaagde 
middag met als doel de jeugd bekend 
te maken met een stukje traditie van de 
schutterij.
Foto’s van  deze middag zijn te zien op 
de website van O.G.
We bedanken iedereen die meegewerkt 
heeft om deze dag te doen slagen.

straks niet worden uitgehangen tijdens 
onze kermis.
Zowel het formaat 100 x 150 cm als 
het formaat 150 x 225 cm, zijn op het 
moment dat ik dit artikel schrijf (half juli) 
nog verkrijgbaar. 
Dit laatste formaat is vooral geschikt 
voor plaatsing aan een vlaggenmast 
met een hoogte ergens tussen de 5 en 7 
meter. De standaard vlaggen (100 x 15 
cm) kosten € 13,00 en de grotere vlag-
gen (150x225 cm) kosten € 33,00. 
Ik ga er vanuit dat ook deze laatste vlag-
gen verkocht gaan worden zodat ca. 
325 vlaggen uit gehangen kunnen wor-
den tijdens onze kermis. En zeg nou zelf 
dat zou alleen maar een extra feestelijk 
tintje aan de kermis geven. Dus voor 
de laatste maal wil ik u adviseren om er 
snel bij te zijn om teleurstelling te voor-
komen want ook nu weer geldt op=op.

Met schuttersgroet, Ben Berends

Wie heeft er nog geen OG vlag?

Zoek de 10 verschillen
en win een mooie en lekkere prijs 
van onze Piassen  Alexander 
Wolters en Evert Brussen. 
 Oplossingen dienen voor 30 
 augustus te worden ingeleverd bij 
Ben Berends, De Handboog 4, 
Duiven. 
De prijsuitreiking hiervan is op 
dinsdagavond tijdens de  kermis.
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Wapens
De oudste bewaard gebleven documen-
ten die duiden op een aandrijflading 
voor projectielen zijn afkomstig uit 
China 618 jaar voor het begin van onze 
jaartelling. In de Chinese muur, die 400 
jaar later gebouwd is, zijn schietgaten 
uitgespaard voor een primitieve vorm 
van kanonnen. Een paar eeuwen la-
ter beschreef een wijze Griekse man 
een ‘Grieksvuur’ dat bestond uit een 
mengsel van aardolie, hars, kalk, vlas 
en zwavel. In de middeleeuwen ex-
perimenteerden alchemisten met een 
daar vanaf geleid mengsel: houtskool, 
kampfer, pek, salpeter, wijnsteenzuur, 
zout en zwavel. In de westerse wereld 
werden buskruitmengsels in de tweede 
helft van de middeleeuwen pas bekend. 
Het zwartkruit, zoals wij dat kennen, is 
eind 1200 door twee monnikken  Roger 
Bacon en Berthold Schwarz uitgevon-
den. Aan deze laatste dankt het kruit zijn 
naam (Schwarzpulver) zwartkruit. Rond 
de 14e eeuw ontdekte iemand dat het 
ook te gebruiken was om er zware pro-
jectielen mee te verschieten. Dit is het 
begin van de vuurwapenontwikke ling. 
Aan het eind van de 14e eeuw waren er 
al verschillende vuurwapenbenamin-
gen zoals bombard, bombardelle (een 
soort klein kanon) en mortier. Een vari-
ant hierop was de haakbus, een klein 

handkanon bestaande uit een op een 
houten paal geplaatste korte ijzeren 
loop. Aan de paal was een handgreep 
gemaakt als steunpunt om de terugslag 
bij het afvuren op te vangen. Dit was het 
begin van het geweer. In 1500 hadden 
de meeste steden kanonnen van brons 
of ijzer ter verdediging van de stad. Een 
mooi voorbeeld daarvan is het kanaon 
van Groenlo. In die tijd kwam ook de 
ontwikkeling van het affuit, zodat de 
kanonnen verplaatsbaar werden. De 
verdere ontwikkeling van vuurwapens 
heeft niet stil gestaan maar het blijft nog 
steeds het oude principe: een ijzeren 
buis aan één kant dicht gemaakt waarin 
een klein gaatje. Het buskruit en de la-
ding worden  via het open einde tot on-
der in de buis gebracht en daarna wordt 
het kruit  tot ontploffing gebracht via het 
gaatje, waarna het projectiel uit de ijze-
ren buis wordt gedreven. Om het kruit te 
laten ontbranden werd gebruik gemaakt 
van een brandende houtspaander, 
later ontwikkelde men andere, betere 

manieren om het kruit te laten ontbran-
den. De gloeiende houtspaander werd 
vervangen  door de vuurlont en later 
door het lontslot


