
Schuttersvrienden

Nu het zonnetje zich weer steeds vaker 
laat zien, begint ook het schutters
bloed weer wat sneller te stromen. De 
vendeliers zijn al druk bezig en hebben 
inmiddels al mee gedaan met het Gel
ders Kampioenschap Vendelen Indoor. 
De  LeeEnfield groep heeft weer oe
fenavonden gepland en ook voor alle 
geüniformeerde schutters samen zijn 
enkele  oefenavonden gepland. Kortom 
het ‘schuttersjaar’ begint weer.
Het is toch fijn lid te zijn van zo’n vereni
ging en samen op te trekken. Een 
schutterij die tot eind januari al 113 
jaar lang alleen uit mannelijke leden 
bestond. Ja, er zijn wel meisjes en da
mes die een functie hebben, maar die 
konden geen lid worden. In de vorige 
Schuttersproat heb ik hierover ook al 
verteld. Nadat op de algemene jaar
vergadering 2008 het bestuursvoorstel 
dames lid van Onderling  Genoegen 
werd aangenomen, is een commissie 
hier het afgelopen jaar druk mee in de 
weer geweest om alles uit te werken. 
Hiervoor is zeker een hartelijk dank op 
zijn plaats want het was een hele klus 
en dat is het nog steeds want het is 
nog niet af. Onder het motto ”Het moet 
niet, maar het moet wel kunnen” is op 
de afgelopen algemene jaarvergadering 
een voorstel gepresenteerd. U allen 
heeft in een brief bij de uitnodiging voor 
deze vergadering de strekking van dit 
voorstel kunnen lezen. Tijdens deze ver
gadering spraken de ‘aanwezige’ leden 
zich uit over dit voorstel. Met het da
mes lidmaatschap hadden de meesten 
geen probleem, maar het koning schie
ten, dat is toch iets wat voorbehouden 
moet zijn aan de mannen. Nu, de com
missie gaat ,zoals afgesproken, hiermee 
aan het werk. Voor de meesten van 
ons zal er weinig veranderen, dames 
kunnen lid worden als ze willen en de 
dames functionarissen worden lid. De 
algemene jaarvergadering van 2009 zal 
de boeken ingaan als een historische 
vergadering.
In de vorige Schuttersproat deed ik 
een oproep om met het rookverbod in 
de zaal tijdens de kermis netjes om te 
gaan. Het is allemaal perfect verlopen. 
Mijn complimenten aan allen die het 
aangaat. 
We staan aan het begin van het nieuwe 
schuttersjaar, met een optimistische bril 
op zie je een wereld van mogelijkheden. 
Laten we er samen een mooi schutters

jaar van maken.

P. Mathijssen, voorzitter
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Ruimte 

voor 

adressticker

Tijdens het 33e Investuurskapittel van de Nobele Orde van de  Papegay op zaterdag 

15 november jl. is Gradus Hugen geslagen tot officier in deze Orde. Gradus ontving  

deze hoge onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor schutterij Onderling 

 Genoegen, de Kring de Liemers en de  Gelderse Federatie van Schuttersgilden. In 

het bijzijn van zijn vrouw Dora, zijn dochter en schoonzoon en twee bestuursleden 

van Onderling Genoegen werd hij in  Antwerpen 

ontvangen door het bestuur van de Orde in het 

 Rubenshuis. Onder het toeziend oog van  vele 

schutters en gildebroeders uit binnen- en bui-

tenland werd  Gradus door Grootmeester Graaf 

 Henry Le Grelle tot officier geslagen, waarna 

Gradus zijn hand tekening moest zetten in het 

Gulden Boek van de Orde. Tijdens een receptie 

na de plechtigheid drukten velen de hand van 

Gradus en Dora en werden de contacten van de schutterijen en gilden onder het 

genot van een hapje en een drankje uitgebreid besproken en verstevigd. Tegen een 

uur of zeven keerde het  gezelschap weer huiswaarts na een onvergetelijke dag.

Evert Brussen toont met trots de zojuist ontvangen medaille uit 1952 aangeboden 

 namens Oud Pias en schutterraad-lid Gradus Hugen.

Gradus 
Hugen 
officier in 
de ‘Nobele 
Orde van de 
Papegay”
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Bent u geïnteresseerd in de 

 adver tentie-mogelijkheden in 

Schutters proat en/of op de website 

van  Schutterij Onderling Genoegen,  

neem dan contact op met Ben 

Berends 06-52 599 142 of stuur een 

e-mail naar benberends@planet.nl.

Die jongens, die moet je in de gaten 

 houden. Die woorden kwamen van 

mijn vader toen hij in 1992 stopte 

als  commandant van Onderling Ge-

noegen. Toen bekend was geworden 

dat ik hem mocht opvolgen had hij 

natuurlijk  allerlei wijze adviezen. Over 

wat je wel en niet moest doen op con-

coursen. Over hoe je met de geweer-

schutters om zou kunnen gaan. Over 

de nukken van Petra (het paard). En 

ook over “die jongens”. Die jongens, 

dat waren de bielemannen. Beste ke-

rels, maar je mag ze geen moment uit 

het oog verliezen. 

Natuurlijk, als ze een commando horen 

dan zullen ze zeker doen wat je vraagt. 

Zo zijn ze dan ook wel weer. Maar wee 

je gebeente als je het “per ongeluk” 

even vergeet. Het zou de eerste keer 

niet zijn dat de commandant rechtsaf 

slaat en zich even later verwonderd 

omdraait omdat het zo stil is geworden 

achter hem. Grote kans dat de biele-

mannen het “hoofd der colonne rechts, 

mars” niet hebben gehoord en dan “na-

tuurlijk” rechtdoor zijn gegaan. Ze zijn 

tenslotte erg gehoorzaam en dan ga je 

alleen rechtsaf als je daarvoor het com-

mando hoort, toch? Bijzondere mensen 

zijn het, die bielemannen. Zoals bij veel 

functies binnen een schutterij kun je niet 

“leren” bieleman te zijn. Je bent het… 

of je bent het niet. Zo gaat het met een 

pias, zo gaat het met een commandant 

of een kanonnier, en zo gaat het zeker 

ook met een bieleman. Als rechtgeaarde 

bieleman geniet je van je plaats binnen 

de schutterij. En vooral geniet je van 

die momenten waarop je echt in het 

middelpunt van de belangstelling staat. 

Uit ervaring weet ik dat als vendelier, 

wanneer je de mat op mag en je kun-

sten mag laten zien. Dat is genieten. Zo 

moet ook de pias dat voelen als hij alom 

waardering krijgt voor zijn grappen. Dat 

gevoel moet ook de kanonnier hebben 

als hij met een stalen gezicht het kanon 

laat bulderen en de schokgolf door de 

menigte ziet gaan. Het ultieme genieten 

ondergaat ongetwijfeld de koning als 

hij door zijn schutterij wordt binnenge-

haald. Maar terug naar de bieleman. Die 

bieleman heeft veel macht binnen de 

schutterij. De commandant kan dan wel 

willen dat de schutterij rechtsaf gaat. 

Als de bieleman rechtdoor gaat dan gaat 

de hele schutterij rechtdoor. Vinden we 

een versperring op de weg. Dan zullen 

we toch moeten stoppen. We zullen 

moeten wachten tot de bieleman de 

weg vrij heeft gemaakt. En dan natuur-

lijk “hèt” moment voor de bieleman. 

De barricade bij de koning. Iedere ker-

mismaandag en iedere kermisdinsdag 

heeft de bieleman heel even het lot van 

de hele schutterij in handen. En dan zien 

we ook het jaarlijks terugkerende spel 

tussen de bieleman en de rest van de 

schutterij. Aan de ene kant de schut-

terij die eigenlijk niet kan wachten en zo 

snel mogelijk naar de koninklijke tuinen 

wil. Aan de andere kant de bieleman die 

geniet van zijn moment. Na de opdracht 

van de commandant om de versperring 

binnen redelijk tijd te verwijderen ben je 

ze altijd eerst even kwijt. Natuurlijk, je 

weet het, ze zijn zich aan het omkleden. 

Maar wanneer komen ze nu terug? En 

dan aan de slag. Het begin gaat altijd 

prima. Driekwart van de versperring is 

altijd snel weg. Maar dan…., als je hard 

werkt moet je natuurlijk ook rusten, en 

dat pilsje en die worst hangen natuurlijk 

ook niet voor niets in die barricade. Als 

commandant heb ik dan altijd de maz-

zel dat er altijd wel een stukje worst 

voor mij bestemd is. Dat maakt dan 

nog een beetje goed. Maar de rest van 

de  schutterij…, hoor ze grommen, het 

duurt allemaal weer veel te lang…. En 

dan, als de versperring bijna weg is, en 

iedereen iets van opluchting begint te 

voelen, gaat plotseling die bijl weer aan 

de kant en moet ook eerst dat laatste 

stukje worst nog even op. En zie ze 

grijnzen die mannen. Je kunt je voor-

stellen wat die dorstige schutter dan 

voelt. Maar van de andere kant kun je 

je ook voorstellen wat die bieleman dan 

voelt. Dit is “zijn” moment. Dit pakt 

niemand hem af. Eigenlijk is het toch 

ook wel geweldig dat dit spel al meer 

dan een eeuw zo gespeeld wordt. Het 

is ook wel bijzonder dat we nog steeds 

mensen hebben die niet alleen bieleman 

of schutter “spelen” maar vooral ook 

 bieleman of schutter “zijn”. 

Beste kerels, maar houd ze in de gaten.

Jullie hoofdcommandant, Frans Dieker.

Houd ze

in de gaten…
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Nieuwjaars 

inloopavond 

2009 
 

Op zaterdag 10 januari werd de 

nieuwjaars inloopavond gehouden.

Ondanks dat op verzoek van leden 

gekozen was voor de tweede 

 zaterdag van januari, viel de opkomst 

tegen. Nadat iedereen zich de koffie 

en de oliebollen goed had laten sma-

ken hield de voorzitter een terugblik 

op het afgelopen jaar en een vooruit-

blik op het jaar 2009. Daarna werd er 

onder het genot van een hapje en een 

drankje gezellig bijgepraat en een 

dansje gemaakt. Al met al was het 

een gezellige avond. 

Jammer dat er niet meer leden 

waren.  Waarom niet? Dat willen we 

graag weten van de mensen die er 

niet waren, waarom lieten jullie ver-

stek gaan. Teveel activiteiten in het 

begin van het nieuwe jaar? Niet leuk? 

Verkeerde avond? Moet het op de 

middag? Of hoeft het niet? 

Laat het ons weten. Mogelijk kunnen 

we dan op een andere mannier iets 

doen.

Reacties graag naar de redactie van 

Schuttersproat.

Henk Spaan 60 jaar lid

Hulde aan de jubilarissen

In deze Schuttersproat treft 

u weer een aantal kleine 

 advertenties aan, mede om de 

kosten van dit blad te  drukken. 

Graag vragen wij u,  schutters, 

denk aan deze  adverteerders. 

De ene dienst is de andere 

waard.

Bovenste rij van links naar rechts: B. Kampes, J. Gerritsen, J. Hugen,  

Agnes Vos, J. Spaan, Vice voorzitter G.Roelofs, Th. Vos

Middelste rij van links naar rechts: W. Peters, J. Harmsen, A. Bisseling,  

A. Elshof, waarnemend burgemeester J. Goossen

Onderste rij van links naar rechts: Alle piassen, Koningspaar Hans en  

Annette Kersten, B. Staring met zus, E. Brussen

Verder staan alle partners van de jubilarissen er ook op.

Muziekfestival  

80-jarig bestaan  

Liemers Harmonie  
Op zondag 14 juni orga-

niseert Liemers Harmonie 

Duiven een muziekfestival 

met 10 korpsen uit de wijde 

omgeving. Deze dag zal wor-

den gehouden op het terrein 

van de Hockeyvereniging 

Westerduiven, Horsterpark 

Duiven. De korpsen worden 

beoordeeld onder leiding van 

de Koninklijke Nederlandse 

 Muziekfederatie . 

De entree wordt laagdrem-

pelig om het voor iedereen 

toegangkelijk te maken. Het 

is de bedoeling hier een 

gezelige muziekdag van te 

maken met veel publiek.
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Activiteiten in 2009 van Schutterij Onderling Genoegen
Datum Activiteit Locatie Aanvangstijd

27 maart Oefenen Vendel commandanten & Sectie officieren Melden bij CCOG 20.00 u

24 april Oefenen sectie officieren Melden bij CCOG 19.30 u

30 april Koninginnedag

15 mei Oefenen alle functionarissen en muziek Parkeerplaats tussen Makro en Praxis 19.30 u

17 mei Kring concours EMM Ooy - Zevenaar

19 juni Oefenen Vendel commandanten & Sectie officieren Melden bij CCOG 20.00 u

29 augustus Taptoe Remigiusplein

30 augustus Kermis zondag CCOG

31 augustus Kermis maandag CCOG

1 september Kermis dinsdag CCOG

2 september Schuttersavond woensdag CCOG

10 september Oefenen alle functionarissen en muziek Parkeerplaats tussen Makro en Praxis 19.30 u

11 september Nabespreking Kermis DB met commandanten CCOG 19.00 u

13 september Federatief concours Loil Vooruit - Montferland

25 oktober Marketentsters treffen St. Jan Keijenborg

Onderling Genoegen in de prijzen in 2008

We willen even terug kijken naar het schuttersjaar 2008. Dan kunnen we 

stellen dat het een succesvol jaar was met diverse eerste prijzen.

Allereerst het Gelders kampioen-

schap indoor op 6 april in Giesbeek. 

Klassiek vendelen senioren 1e prijs. 

Korps showvendelen senioren 3e prijs.  

Junioren klassiek vendelen 1e prijs. 

Junioren klassiek vendelen 2e prijs 

voor het Gelders kampioenschap. 

Aspirant klassiek vendelen 1e prijs 

 tevens Gelders kampioen.

Kringdag De Liemers 18 mei 2008 

Gilde St. Remigius Duiven. 

Defileren 1e prijs 

Marcheren 2e prijs 

Senioren klassiek vendelen 1e prijs 

Junioren klassiek vendelen 2e prijs 

Aspiranten klassiek geen prijs 

Solo vendelen Mark Egging 1e prijs

Wisselbeker defileren Kring de 

 Liemers Onderling Genoegen. 

Mooiste Koningspaar Sjaak en Carla 

Kersten 

De Liemers Harmonie werd gekozen 

als beste muziekkorps.

Voor alle wetens-

waardigheden 

van de Gelderse 

Schutterijen kijk 

eens op www.

schuttersnet.nl

Federatieve schuttersdag  

7 september St. Martinus in  

Megchelen De Achterhoek. 

Defileren 1e prijs 

Marcheren 2e prijs 

Senioren klassiek vendelen geen 

prijs 

Aspiranten klassiek  vendelen 1e 

prijs 

Handbooggroep 3e prijs. 

De Liemers Harmonie werd opnieuw 

gekozen als beste muziekkorps.

Voor het schuttersjaar 2009 ligt er 

een uitdaging voor iedereen om 

weer mee te doen voor de hoogste 

schutterseer.



Op maandag 26 januari is de jaarlijkse 

 ledenvergadering gehouden van 

Onderling Genoegen. Het was een 

redelijk bezette en geslaagde verga-

dering. Het was ook een historische 

vergadering, omdat het lidmaatschap 

van dames door de leden werd aan-

genomen.  

 

Nadat de voorzitter de vergadering met 

een christelijke groet had geopend keek 

hij terug op het achterliggende jaar 

2008. Toen was het woord aan de secre-

taris die de notulen van de vorige verga-

dering en het jaarverslag voorlas. Daarna 

volgde het jaarverslag en het  financiële 

verslag van de penningmeester. In 

de kascontrolecommissie werd Toon 

 Verschore opgevolgd door Ingo Bouman. 

Het 10e agendapunt, het lidmaatschap 

voor dames, leverde nogal wat rumoer 

en meningsverschillen op. 

Gezien de opkomst op de vergadering, 

(zo`n 10 procent van de leden) vindt die 

andere 90 procent het wel goed. Nadat 

de voorzitter nog een toelichting had 

gegeven op dit agendapunt en vertelde 

,,Het moet niet, maar het moet wel kun-

nen” kwamen toch de nodige vragen en 

meningsverschillen van leden op tafel. 

Het grootste probleem was het ,,koning 

schieten” door de dames. Men vond dat 

dit recht voorbehouden moest blijven 

voor de mannen.

De vergadering werd geschorst en het 

bestuur ging samen met de commissie 

die dit alles heeft uitgewerkt in conclaaf. 

Tijdens de schorsing was het de bedoe-

ling dat alle aanwezigen een consumptie 

kregen, helaas is dit fout gegaan, sorry. 

Er werd besloten om opdracht te geven 

aan de commissie een passende oplos-

sing te vinden met het beoogde resul-

taat ,,het koning schieten te beperken 

tot leden van het mannelijk geslacht”. 

Hierna werd gestemd en een ruime 

meerderheid was voor het voorstel da-

mes lid van Onderling Genoegen.  

Toen stond de bestuursverkiezing op de 

agenda. 

Piet Mathijssen werd door de leden met 

een luid applaus herkozen als voorzitter. 

Ben Berends was niet herkiesbaar als 

bestuurslid, en nam afscheid als be-

stuurder. De voorzitter roemde Ben 

voor zijn 10 jaar werk in het bestuur en 

overhandigde hem een bos bloemen, 

en de leden bedankten hem met een 

applaus. Als opvolger voor 

Ben droeg het bestuur voor 

onze vorige koning Sjaak 

Kersten. 

Het voorstel werd met een 

applaus aangenomen. 

 

Omdat het besluit dames 

lid van Onderling Genoegen 

de nodige consequenties 

heeft voor het functiona-

rissen reglement en het 

huishoudelijk reglement, 

werden deze beide gewij-

zigde reglementen ook aan 

de leden ter goedkeuring 

voorgelegd. Deze regle-

menten werden unaniem 

goedgekeurd. 

Nadat de penningmeester 

de begroting voor 2009 

had uitgelegd, kwamen de 

concoursen voor 2010 aan 

de orde. 

• Onderling Genoegen 

doet mee aan het GKVI op 

11 april bij St. Martinus in 

Gaanderen. 

• Op 6 juni aan het Kring-

concours bij EMM. in 

Groessen. 

• En op 19 september 2010 aan de Fe-

deratieve dag bij St. Antonius in Lengel. 

 

Ton Bouwmeester nam afscheid na 

17 jaar in het bestuur van de Stichting 

CCOG. De voorzitter  bedankte Ton met 

een bos bloemen, lovende woorden en 

een applaus. 

Ook onder applaus werd een nieuwe af-

gevaardigde van OG. benoemd:  Wilbert 

Staring. De voorzitter wenste hem veel 

succes. 

 

Na de rondvraag vroeg de voorzitter 

de functionarissen ook 

het komende jaar weer 

hun beste beentje voor 

te zetten, en hij be-

dankte iedereen voor 

zijn aanwezigheid en de 

inbreng. 

Hierna werd de vergade-

ring met een christelijke 

groet afgesloten, en 

werd er nog lang nage-

praat aan de bar over 

deze historische verga-

dering.

In Memoriam

Van maart 2008 t/m februari 2009 zijn de volgende  

leden ons ontvallen: 

Leo van Beverwijk 20 maart 2008  

Bennie Wolters 3 april 2008 

Bert Kobus 19 augustus 2008 

Robert Faber 5 oktober 2008 

Henk van Brandenburg 1 februari 2009

Wij wensen de nabestaanden de kracht om  zonder 

hen verder te gaan.
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Algemene Ledenvergadering 2009
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Als je voor de zesde keer mee 

schiet betekent dit wederom, 

een spannende tijd voor je 

 gezin. De beleving in huize 

Kersten was groot en onder 

het eten het gesprek van de 

dag. Zou het dan dit jaar 

l ukken? 

Met die gedachten stond ik maandag-

morgen op. De avond ervoor minimaal 

drank gehad en maximaal gedanst. De 

ideale voorbereiding…? 

Het zal later blijken….alleen die kip moet 

er toch nog af. Bij koningspaar Sjaak & 

Carla toch nog maar een biertje geno-

men met, me de toen nog enige beken-

de tegenstander, Mike Hagen. Koude 

oorlogsvoering ten top. Elkaar een beet-

je ‘de vliegen af vangen’ en veel lol heb-

ben met vrienden en bekenden. 

Om 13.15 uur klonken de namen van de 

koningskandidaten tw. Mike Hagen, 

Eddy Peer, Stanley Basten en Hans 

 Kersten. Allemaal schutters met de wor-

tels op de Woerd/Ploen. 

 

Er werd fanatiek geschoten en er was 

bewondering voor elkaars schietkunst. 

“Hans Kersten” klonk het wederom 

door de luidsprekers. Ik stapte naar vo-

ren legde het geweer aan en dacht “en 

nu mot ie eraf”. GELUKT! Met een wel-

gemikt schot kwam de vogel naar bene-

den. Ik kan me nog herinneren dat ik als 

een dolle in het rond sprong en weg-

rende van de kogelvanger. Ik wilde dit 

alleen vieren want het was ‘ff mijn 

feestje’. Vervolgens werd ik bedolven 

door familie, vrienden, bestuursleden, 

notabelen en bekenden. Daarna samen 

met ‘Koningin Annette’ en de kinderen 

Schutterskoning
op de nek, in een grote stoet richting de 

schutterszaal om opnieuw felicitaties in 

ontvangst te nemen. Het moment van 

de installatie vergeet ik niet meer, hoe 

gelukkig we waren als nieuw konings-

paar van O.G.  

 

Dinsdagochtend werden we opgehaald 

aan de Achterste Weide. De buurt keek 

zich de ogen uit. Dit hadden ze nog niet 

mee gemaakt in de straat. Met de koets 

naar de parkflat om een serenade te 

brengen en daarna richting het CCOG om 

het feest voort te zetten. Onder 

 begeleiding van het Wilhelmus traden we 

naar binnen. Kip-

penvel! Dit had-

den onze  beide 

ouders  zeker 

graag meege-

maakt maar 

 helaas, het heeft 

niet zo mogen 

zijn. Woensdag-

avond werden we 

opgehaald door 

de schutterij met 

veel jonge schut-

ters in hun gele-

deren. Op de 

schuttersavond 

die daarop volgde 

mochten we veel 

jubilarissen onderscheiden en aanslui-

tend was er een geweldig slotfeest. 

Toen was de kermis voorbij en waren ook 

wij zeer benieuwd wat ons als konings-

paar van OG te wachten stond. Dit moch-

ten we al snel meemaken, want op zon-

dag 7 september gingen we op concours 

naar Megchelen. Wat een prachtige erva-

ring. Een enorme diversiteit aan schutte-

rijen, koningsparen en muziekcorpsen, de 

gehele dag om ons heen.  

En... als koning van OG werd ik die dag 

op handen gedragen!(zie foto).  

 

Op zondag 5 oktober stond het patroons-   

feest van onze zustervereniging ‘t Gilde 

op het programma. Het begon die och-

tend met een kerkdienst. Aansluitend 

waren we uitgenodigd aan een heerlijke 

koffietafel in hun clubgebouw. Na de 

koffie konden we ons geluk beproeven 

op de schietbaan. Daar bleek al gauw 

dat niet alleen de koning de schietkunst 

beheerst maar ook de koningin van OG. 

 

Ook de receptie, op 25 oktober, van het 

60-jarig bestaan van buurtvereniging de 

Woerd was voor ons bijzonder om te 

mogen meemaken. Mede omdat de 

‘roots’ van de koning uiteindelijk op de 

Woerd liggen. 

We dragen deze titel nog steeds vol 

trots en wachten rustig af wat in 2009 

nog op ons pad zal komen. We zullen 

daar in de volgende “schuttersproat” 

wederom verslag van doen. 

Hans en Annette Kersten, 

Roel, Anne, Joost en Maud.



De schutterij
Het begon in de zomer. Iedereen die lid is van de schutterij mag Koningsschieten en wie de kip van de toren af schiet is koning voor een heel jaar. En als je koning bent moet je een ketting dragen tot er weer een nieuwe Koning en een koningin komt. Ook gingen ze kanonnen af schieten en ze gingen met vlaggen zwaaien en er was een koning en een koningin, die voor het laatste jaar koning en koningin waren. Maar elk jaar komt er weer een nieuwe koning en konin-gin die weer een heel jaar lang samen zijn. Het is bij de groene ring gehouden. en ze zetten een Boom voor het huis van de koning en de koningin en dan kappen ze de boom in stukken. En dan wordt de koning en de koningin bevrijd.En dan gaan ze de uitleg geven aan onze school. dat laten ze zien op een video. Zo leren wij over de schutterij. dat was erg leuk. Mijn opa is er dol op die gaat er elk jaar heen met mijn oma en dan gaan we naar huis en dan vertelt opa wie er heeft gewonnen. En dit jaar gaan we er weer heen en kijken of het nog wel leuk is of dat weer dezelfde wint. En dan gaan we weer naar huis en dan hoop ik dat het nog op de tv komt en mijn opa maakt er elk jaar een video van en dan kunnen we het elk jaar weer herkennen of het dezelfde is en de klas vindt het leuk als jullie komen.

Olivier Kleinschiphorst  en Tomas Wiendels  Basisschool De Groene Ring
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Zondag 26 oktober 2008 werd in Groesbeek het eerste Gelderse mar-

ketentster treffen georganiseerd. De Organisatie-was in handen van de 

marketentsters van St Hubertus De Horst Groesbeek. Dit ter gelegenheid 

van het 10-jarig bestaan van deze groep. Voor deze dag waren alle marke-

tentsters van de Gelderse Federatie uitgenodigd. Elf verenigingen hadden 

gehoor gegeven aan deze oproep. Het was een kleurrijk geheel met grote 

en kleine groepen dames. Ook wij van schutterij Onderling Genoegen: 

Dinie, Wilma, Marian, Anita en Thea waren samen met onze partners 

hierbij aanwezig. Het was een dag met een vol programma. We werden 

‘s morgens tussen 9.15 u en 10.00 u verwacht. Na de ontvangst met 

koffie en krentenbrood werden we onder begeleiding van schut-

terij St. Hubertus naar de kerk gebracht voor een Heilige Mis met 

schutterseer en alle facetten van het marketentster zijn, dit onder 

het toeziend oog van de Heilige Elisabeth, beschermvrouwe van de 

marketentsters. Met zwaaiende vendels kwam men binnen. Het 

was een hele mooie viering. Na deze viering was het verzamelen 

voor de kerk om enkele groepsfoto’s te maken. Om vervolgens op 

te stellen met de schutterij om samen een rondgang te maken door 

de wijk ‘De Horst’. Gelukkig bleef het droog tot we terug waren. 

Om twee uur stond er een heerlijk warm en koud buffet voor ons allen 

klaar. De verdere invulling van deze middag was muzikaal entertainment 

met medewerking van lokale en regionale artiesten, dit was geweldig. Er 

waren erbij die de hele zaal plat kregen van het lachen. Ook onze kaken 

deden zeer. Na dit gezellig samenzijn en nog wat uitwisselen van gedach-

ten met andere marketentsters werd deze dag, met het uitreiken van een 

herinnering, afgesloten en keerde iedereen voldaan huiswaarts. Aan het 

eind van deze  succesvolle dag werd verteld dat St. Jan uit Keijenborg in 

2009 een marketentstertreffen wil  organiseren. 

Eerste Marketentstertreffen in Groesbeek

De marketentsters van Onderling  Genoegen.

Het begon op 28 augustus 2007. Koningspaar Sjaak 

en Carla werden afgehaald aan de Pinksterbloem. 

Precies tegenover de lagere school De Groene Ring. 

Veel kinderen met hun leerkrachten stonden op 

straat. Ze waren flink onder de indruk van hetgeen 
zich afspeelde voor het huis van het Koningspaar. 

Ik trof daar een leraar die bekend was met de 

tradities van schutterijen (Giesbeek). Hij vroeg 

of het mogelijk was om eens op school iets te 

vertelen over de schutterij.

Zo kwam het dat we 28 augustus 2008 te gast waren 

bij de Groene Ring. Geert Roelofs en Eddy Boss heb-

Onderling Genoegen op bezoek bij basisschool 

De Groene Ring

ben deze middag verzorgd voor enthousiaste kinderen, die 

overigens al goed waren voorbereid door de leerkrachten. Aan 

de hand van de meegebrachte attributen en een video film 

over het Koning schieten, werd er uitleg gegeven over de tra-

dities van de schutterij. De 

kinderen hingen aan 

onze lippen. Door de 

school is dit enorm 

gewaardeerd en er 

kwamen vele leuke 

en positieve reacties 

op het eind van deze 

middag.

Met dank aan Direc-

teur Rob Winters, de 

leerkrachten  Anton 

Wieland, Sabine Bruijn-

sten en Wendy Roelofs.
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ruimte voor  JP Tamminga-  logo

Wat is je naam? Bart Kampes
Hoe oud ben je? 11 jaar
Waar woon je? Zevenaar
Hoe ben je bij de schutterij 
gekomen? Omdat mijn vader, 
opa en tante erbij zitten en het 
leek me wel leuk.
Wat doe je bij de schutterij? 
Ik ben vendelier en tijdens 
de schuttersmis ben ik ook 
misdienaar.
Hoe lang zit je al bij de 
schutterij? Twee jaar.
Wat vind je het leukste om 
te doen? De concours vind ik 
leuk, vooral als we een prijs 
gewonnen hebben en  
misdienaar vind ik leuk.

Wat is je naam? Stef Kampes
Hoe oud ben je? 9 jaar
Waar woon je? Zevenaar (bij 
Bart in huis!)
Hoe ben je bij de schutterij 
gekomen? Ik ging steeds 
bij Bart kijken als ze aan het 
oefenen waren en het leek mij 
ook wel leuk om te doen.
Wat doe je bij de schutterij? 
Ik ben vendelier.
Hoe lang zit je al bij de 
schutterij? Anderhalf jaar
Wat vind je het leukste om 
te doen? De schroef. Dan doe 
je een molenwiek na en dan 
loop je naar elkaar toe en dan 
moet je extra hard zwaaien. 
Dat is heel moeilijk maar ook 
superleuk om te doen.

Het begon allemaal met een uitnodiging om een speciale ge-

weergroep op te richten omdat Gradus Hugen Lee- Enfields 

had weten te regelen. We begonnen te oefenen op de par-

keerplaats van sporthal De Spelleward onder leiding van Jan 

Dieker.

Op een van die eerste oefenavonden stond er iemand te 

kijken die zich ook nog bemoeide met de instructies die Jan 

Dieker gaf. Het was oud militair Nick Nyqvist en hij bood zich 

zelf aan als instructeur. 

Vanaf dat moment werd alles serieus aangepakt. Veel humor 

kende Nyqvist niet. Hij is dan ook de enige militair die met 

een defecte parachute neerstortte zonder te pletter te vallen. 

Er werd een heuse show ingestudeerd en we kregen witte 

blouses en een zwarte broek om er iets officiëler bij te lopen. 

Ons 1e legendarische optreden in 1984 vond plaats op de 

Eltingerhof bij Driek Kriesels (Jan de Beijer was de Koning van 

OG). Videoman Ben Jansen filmde alle capriolen van vooral 

Nol Jansen. Ook het optreden bij de toenmalige koning Jos 

Bisseling (1985) was voor ons onvergetelijk. Nyqvist was zo 

zenuwachtig dat de broek haast van zijn kont af beefde. 

Even voorstellen

Wij vinden vendelen echt superleuk en we zien jullie 

vast wel bij een concours of bij de kermis!

Groetjes van Bart en Stef

Lee- Enfields 25 jaar
Er is altijd veel plezier onder elkaar en ook bij concoursen en 

andere officiële optredens drinken we als groep altijd geza-

menlijk een biertje (of iets meer). 

De oefenavonden op het terrein van Autobedrijf Frans Vos zijn 

gezellige bijeenkomsten. We waren aan het oefenen voor de 

taptoe en het wilde maar niet lukken. Tot Anne, de zus van 

Frans een krat bier voor de groep bracht. Van een leien dakje 

ging het toen!!! Toch willen we altijd goed voor de dag komen 

en zijn we serieus als we op concours gaan. Ook de shows 

die we gegeven hebben tijdens de jaarlijkse taptoe, zijn voor 

ons hoogtepunten geweest.  

Ondanks alle wisselingen de afgelopen jaren blijft de Lee- _

Enfield groep een mooi stel bij elkaar dat er serieus voor gaat. 

Gezelligheid staat bovenaan en dat is waar het om gaat. 

Ook onze instructeurs Arnold Bisseling, en Reinhold Kelder-

man hebben veel tijd in de groep gestoken en met succes!  

 

Op naar 50 jaar Lee- Enfields!!! Tot de Kermis bij Hans en 

 Annette Kersten.

Met een schuttersgroet Theo Berntzen en Frans Vos


